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De tijd vliegt! Daar staan we dan, aan het einde van 

2023 met de feestdagen voor de deur. Heeft u al 

plannen? Misschien brengt u Kerst door met uw 

dierbaren, of wie weet zoekt u nog een invulling 

voor de wintermaanden. In deze editie vindt u een veelzijdig 

activiteitenaanbod van de Antwerpse kerken, het PSC, Motief en 

vele anderen. Alvast een warm welkom!
 

Spreken we over de jaarwisseling, dan hebben we het 

onvermijdelijk ook over goede voornemens. Wie begint het 

nieuwe jaar niet met nobele doelen: afvallen, gezonder eten, 

stoppen met roken, meer bewegen? Vaak houden we dat een 

tijdje vol, maar vallen we na verloop van tijd terug in ons oude 

patroon.
 

Misschien komt dat omdat veel voornemens gericht zijn op het 

‘doen’. Maar we moeten al zoveel. We hollen van agendapunt naar 

agendapunt, en intussen is er weer een jaar voorbij. Wat als we 

onze goede voornemens nu eens zouden richten op het ‘zijn’? 
 

De Bijbel nodigt ons uit te groeien in de vruchten van de Geest 

D

VRUCHTBAAR  
STILSTAAN

Kerkblad van de protestantse kerken in Antwerpen 

Drs. Kelly Keasberry | kellykeasberry@gmail.com 

Ds. Bert Dicou | bert.dicou@gmail.com

Luc Hommers
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dhr. Marc Stevens 

0468-24.32.94 | marcstevens494@gmail.com

€ 16 per jaar (buitenland 30 €)

IBAN: BE33 3630 6137 2546  BIC: BBRUBEBB   

t.n.v. Band  Antwerpen

Verantwoordelijke uitgever:  

Ds. Bert Dicou, Plantin en Moretuslei 155 / 8C,  

2140 Borgerhout
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(Galaten 5:22-23). Hoewel appels of peren bijzonder zoet 

kunnen zijn, doet de boom weinig moeite om ze eruit te 

persen. De boom ‘is’ simpelweg; geworteld in vruchtbare 

aarde strekt hij zijn takken uit naar de hemel. Hij voedt 

zich met waterstromen en brengt veelvoudig vrucht 

voort. 

Kijk dan eens wat voor zoete vruchten Paulus ons in zijn 

Galatenbrief voorspiegelt: liefde, vreugde, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing. Die groeien niet alleen in de zomer, maar 

het hele jaar door. 

Onlangs zat ik in het holst van de nacht te zwoegen op 

een artikel. De vrucht vertikte het om zich eruit te laten 

persen. Toen schoot me een tekst te binnen: “Hij geeft 

het zijn beminden in de slaap.” (Psalm 127:2) Ik besloot 

alles los te laten, ging slapen en stond zowaar op met 

inspiratie.  

Is uw agenda ook zo vol? Laten we in dit nieuwe jaar eens 

momenten inlassen om niet te doen, maar gewoon te 

‘zijn’. Om even stil te staan, op adem te komen en onze 

takken uit te strekken naar de hemel. Om te vertrouwen 

op het levende water dat onze wortels voedt en alles 

vruchtbaar maakt. En niet te vergeten, om af en toe 

dankbaar te kunnen genieten van het uitzicht.

Redactie De Band wenst u een gezegende Kerst en  
een vruchtbaar en inspirerend 2024! 

Kelly Keasberry

De Band wordt volledig betaald uit abonnementen.  
Om de uitgave van ons kerkblad in stand te kunnen houden én  
het te kunnen delen met belangstellenden, zijn betalende leden 
dus van groot belang.  
 
Daarom vragen wij van u een bijdrage voor 2024 van 16 euro.   
Meer mag ook, als solidariteitsbijdrage. U kunt uw bijdrage 
overmaken op rekening  BE33 3630 6137 2546   
t.a.v. Band Antwerpen. 

Krijgt u het blad toegezonden, maar geeft u de voorkeur aan een 
digitale versie? Geeft u het dan graag door aan de administratie,   
marcstevens494@gmail.com.   
 
Ook in dat geval zijn we blij met uw financiële steun, met als 
suggestie bovengenoemde € 16.  Als u voor de gedrukte versie 
kiest, dan vragen wij vóór 1 april te betalen.  In dat geval krijgt u ook 
de toekomstige nummers thuisgezonden.   
 
We bedanken die leden die hun keuze al (soms royaal) hebben 
kenbaar gemaakt.
 
Marc Stevens
verantwoordelijke administratie

BETALING ABONNEMENT 2024 DE BAND

De BAND
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OVERWEGING

Neem de tijd

Neem alvast je ti jd om  

terug op tocht te gaan, 

weg uit vertrouwde zekerheid, 

weg uit louter gewoonte.

Neem je ti jd om verder te kijken, 

anderen nabij  te komen, 

om volop te leven.

Neem alvast je ti jd om de dingen

bij  hun naam te noemen, 

om je niets wijs te maken, 

om eerli jk naar jezelf te kijken

en de vragen te stellen die ingrijpend zijn

voor je verdere leven.

Neem de ti jd om  

de waarheid te zoeken, 

de waarheid die je aanspreekt. 

Neem het advies welk vrede brengt, 

het advies dat de l iefde waar neemt. 

Neem deze ti jd met beide handen vast  

om te herstellen, 

en laat de nieuwe geest van eenvoud, 

soberheid, gerechtigheid en moed, 

fi jngevoeligheid en houden van mensen 

toch in je komen.

Want ja, als je zo rondom je kijkt…  

Het is de hoogste ti jd. 

-  Anonieme auteur -
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Bij sommige van de activiteiten staan entree- of deelnamekosten vermeld. 
Voor de overige geldt dat er geen deelnamekosten worden gevraagd. Wel 
bieden we altijd de mogelijkheid om op de dag of avond zelf een vrijwillige 

bijdrage te doen, om ons te helpen dit programma te blijven aanbieden.  
 

Bij elke cursus of bijeenkomst staat vermeld hoe u zich kunt 
opgeven en waar u nadere informatie kunt aanvragen.

Deelname en kosten

ACTIVITEITEN

Zorgpastor en levensbeschouwelijke collega Henriette De Ruiter 
heeft dicht bij haar huis een andere baan gekregen.  
Wij zijn dankbaar voor de tijd dat zij de bewoners zo mooi heeft 
ondersteund! Het heeft ook voor mij veel betekend.  
Heb je interesse in pastorale zorg?  
Of ken je iemand die rusthuisbewoners graag spiritueel zou willen 
ondersteunen? Wil je deeltijds werken?
Laat het Tünde Boelens weten op nummer: 0474 08 42 29.  
Bedankt! 

Lieve mensen,
 
Zoals jullie misschien weten heeft ZNA Cadix in 
september zijn deuren geopend en de patiënten 
zijn vanuit ZNA Stuivenberg daar naartoe 
verhuisd. Cadix heeft veel fijne mogelijkheden, 
niet enkel op medisch vlak maar op allerlei 
gebied.  

Zoals alle nieuwe dingen moeten we het allemaal leren kennen.  
Als u daar moet zijn voor een onderzoek of opname, laat me het 
gerust weten op nummer:  0474 98 42 29 

Met Kerst en in het komende nieuw jaar wens ik u veel liefdevolle 
tijd, tedere contacten en warme vriendschappen die Zijn Liefde 
uitstralen! Voor wie ziek is of lijdt onder pijn, van harte beterschap  
en sterkte met alle verdriet en verlies wat u meemaakt!  
Moge u zich gedragen voelen door Christus, Die voor ons is geboren!

Fijne feestdagen en veel zegen voor het Nieuwjaar! 

Warme groet,   
                                                           
Tünde Boelens 
Levensbeschouwelijke medewerker,                            

protestants-evangelisch pastor in ZNA en Zorgbedrijf



Waar 

Data
Tijd 

 Info

Christusgemeente 
Bexstraat 13
woensdag 6 december
18.00 - 20.00 uur
bij Martine Meijers
martinemeijers505@gmail.com

Klasconcert
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Noach/Nuh
en het 

klimaat 
dat we delen

Gespreksavonden

Wie kent niet  
het verhaal van Noach,  

de ark, de zondvloed en de 
regenboog?  

De uitdrukking “na ons de 
zondvloed” lijkt in onze 
dagen van klimaatcrisis 
en ontkenning daarvan 

actueler dan ooit …  
 

Het oerverhaal is  
dus springlevend.  

Maar meteen dringt  
zich de vraag op: wat  

kunnen we ermee?  
Bang en passief onze 

ondergang ondergaan?  
Of is er misschien toch 
enige uitweg en hoop? 

Genieten van een klasconcert 
in de Bexstraat: dat kan op 
woensdag  6 december.  
 
De leerlingen van de  
MA GO!-muziekschool 
trakteren u van 18.30-20.00 
uur op hun muzikale kunsten.  
 
Van harte welkom!

Wist u dat Noach ook in de 
Koran voorkomt en zelfs 
respect krijgt als bijzondere 
profeet? Kennelijk kunnen 
we als christenen en moslims 
samen veel inspiratie 
ontlenen aan dezelfde figuur. 
Net een beetje anders, maar 
dat maakt het boeiend. 

Noah’s pudding
Zin om je daar samen in 
te verdiepen? Dat kan!  
Leerkracht islamitische 
godsdienst Bahattin Kocak 
en ds. Petra Schipper zullen 
in samenwerking met Motief 
vzw en Platform B deze 
gespreksavonden leiden. 
De avonden staan open 
voor iedereen, ongeacht 
achtergrond of overtuiging. 
We zullen in alle respect de 

(“Eerwaarde heer Noach” in kalligrafieschrift)

Data

Waar

Tijd
 

Data
Waar

 
Tijd 

 
voor meer  

info en 
opgave bij 

Dinsdag 23 april
Dinsdag 7 mei 
Zijkapel van de Brabantse Olijfberg, 
Lange Winkelstraat 5, 2000 
Antwerpen
19.00 tot 21.30 uur 

Dinsdag 21 mei
FEDACTIO, Victor Roosensplein 7, 
2170 Antwerpen
19.00 tot 21.00 uur 

ds. Petra Schipper 
petra.schipper@psc-antwerpen.be
en bij info@platformb.be

verhalen naast elkaar leggen in het 
licht van onze actualiteit en van de 
vragen die onder ons leven.  
De laatste avond zullen we de 
betekenisvolle Ashoera, “Noah’s 
pudding” zoals die bekend is bij de 
moslims, klaarmaken en zo samen 
deze reeks afsluiten. 
 
Details volgen.



Jazz-vespers in de Adventstijd 

Tijdens vier dinsdagavonden 
aan de Lange Winkelstraat 
(protestantse kerk De Olijfberg) 
kunt u genieten van momenten 
van bezinning en inkeer.  
De voorbereiding wordt verzorgd 
door ds. Edwin Delen, ds. Petra 
Schipper en ds. Bert Dicou.  
 
Livemuziek (jazzimprovisatie) 
door Samuël Schelstraete en 
Petra Schipper.  

Wilt u graag meedoen met 
instrument of zang, één 
keer of meer: zeer van harte 
welkom. Meld u aan bij 
Petra!

Waar 

Data

Tijd 
Opgave

De Brabantse Olijfberg 
Lange Winkelstraat 5 
Dinsdagavonden
5, 12, 19 december 
19.00 uur
bij Petra Schipper
petra.schipper@psc-antwerpen.be
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Muziek en bezinning

‘Tweede Zondagen’ in De Wijngaard Namiddagvieringen

Na een aantal jaren te hebben 
geëxperimenteerd met alternatieve 
namiddagvieringen op de tweede 
zondag van de maand, stappen we 
in De Wijngaard in 2024 over op een 
ander model. 

 Vier of vijf zondagen per jaar zullen 
in het teken staan van ‘Geloof, 
Cultuur, Gesprek’. We gaan in de 
namiddag naar een film, expo of 
evenement in de stad en doen een 
nagesprek in de kerk of op locatie. 

 Daarnaast houden we op gewone 
kerktijd (10.00 uur) op vier of vijf 
zondagen door het jaar heen 
‘andere diensten’: themadiensten, 
interactieve vieringen, muzikale 
vieringen, een viering met 
videomateriaal etc. 
 

Planning voor januari en februari: 

 Op zondag 14 januari om 10.00 
uur is er een themadienst. Het 
onderwerp: Gesprekken bij de 
waterput. Meer info op p. 23.

  
Op zondag 11 februari (in 
de namiddag, aanvangstijd 
afhankelijk van programma): 
‘Geloof, Cultuur, Gesprek’.

Wilt u op de hoogte blijven?  
Neem contact op met Bert Dicou.

Waar 

Data

Opgave

De Wijngaard 
Sanderusstraat 77
en op locatie in Antwerpen
Tweede zondagen van de 
maand
Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com



Uitnodiging voor PRO-senior
Bijeenkomsten

In september maakte 50+ een 
nieuwe start onder de naam  
PRO-senior. De groep blikt terug 
op mooie momenten, en voor het 
komende jaar staat er nog veel meer 
op het programma.

Marc Schippers loodste ons door 
het lang niet zo romantische 
zeemansleven. Veronica Brunswijk 
vertelde over het moeilijke leven 
en de bittere strijd om vrijheid 
van tot slaaf gemaakte mensen in 
Suriname, over hun tradities en hun 
cultuur tot op deze dag. Ina Koeman 
gaf een boeiende inleiding naar 
aanleiding van het pas verschenen 
boek ‘‘Presentie samen mens 
worden’ (Attent 2023).   

Waar 

Data

Tijd 

De Brabantse Olijfberg 
Lange Winkelstraat 5 
Elke tweede zaterdag van de 
maand 
14.30 uur

* Zaterdag 9 december:  
Jenny Meijer  
met 'Kerstvertellingen met muziek' 

* Zaterdag 13 januari:  
Lida Blommaert uit Boechout 
over 'Hoe groen is mijn kleding' 

* Zaterdag 10 februari:  
Annemie Luyten van De Loodsen  
over haar werk met vluchtelingen-
vrouwen en -kinderen in 'De Overzet' 
en 'De Overstap’

Benieuwd naar de volgende 
bijeenkomsten?  
Het programma voor december, 
januari en februari vindt u hieronder.
Verdere informatie bij  Dini van Os 
(0485 16 99 89). 

14 15

Gesprekken over geloven

Durf je te zeggen dat je gelooft? 
En wat betekent dat dan? Waar 
geloof je wel/niet in? 

Deze gesprekskring is voor 
leden van alle gemeentes en 
nadrukkelijk ook voor andere 
geïnteresseerden die graag over 
zulke vragen in gesprek willen 
gaan. Samen zoeken en samen 
verder komen is het motto.  
De groep onder leiding van  
ds. Bert Dicou heeft afgelopen 
jaar een voorzichtige start gehad, 
en we willen er dit jaar een vervolg 
aan geven.  
 
Plan is om ongeveer eens in de 
maand samen te komen.  

Waar 
Data
Tijd 

Opgave
Met

Huiskamers van deelnemers, 
Avonden, eens per maand 
20.00 tot 22.00 uur, 
Data in overleg 
Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com
i.s.m. vzw Motief

De thema’s van de avonden 
worden gekozen in overleg.  
 
Wie niet alle keren kan 
deelnemen maar af en toe 
kan aanschuiven: prima, dat 
kan ook. Vermeld het bij je 
opgave. 

Gesprekskring

Veronica Brunswijk vertelde over de  
vrijheidsstrijd van tot slaaf gemaakte 
mensen in Suriname ©  DV



Waar 

Data

Tijd 
Opgave

Met

De Wijngaard 
Sanderusstraat 77
Dinsdagen
Ongeveer eens per maand 
Data in overleg, vanaf januari 
Vanaf 13.30 tot 15.00 uur 
Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com
i.s.m. vzw Motief
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Een titel met een dubbele 
betekenis. De middagen zijn 
bedoeld voor open inloop. 
De deuren staan open, en 
iedereen is welkom om op 
elk gewenst moment binnen 
te springen. Dat kan vanaf 
12.30 uur. Dan vindt u ons aan 
tafel: er is een eenvoudige 
lunch, basisvoorzieningen zijn 
aanwezig, maar we houden u niet 
tegen als u iets extra’s mee wil 
nemen. 
 
De andere betekenis van de 
titel ‘Open Bijbelmiddagen’ 
is dat we de Bijbel openen. 
Achtereenvolgens kunt u in 
gesprek (13.30 tot 15.00 uur) of 
creatief (15.00 tot 17.00 uur) met 
de Bijbel aan de slag.

Open Bijbel-middagen Bijeenkomsten

U mag dus komen of vertrekken 
op een tijd die u past. Als u wilt 
blijven van de lunch tot en met 
het schilderen, dan kan dat, 
maar dat hoeft geenszins. Ook 
even binnenspringen om een tas 
koffie te drinken behoort tot de 
mogelijkheden!

Waar 

Data

Tijd 
Opgave

Met

De Wijngaard 
Sanderusstraat 77
Dinsdagen
Ongeveer eens per maand 
Data in overleg, vanaf januari 
Vanaf 13.30 tot 15.00 uur 
Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com
i.s.m. vzw Motief

De Bijbel is voor veel mensen een 
bron van wijsheid en steun. Dat 
is niet zo gek, de Bijbel staat vol 
verhalen over mensen die ‘met God 
op weg gaan’.  
 
Voor wie vandaag met God op 
weg wil gaan of op weg wil blijven, 
verdiepen we ons per bijeenkomst 
in één thema of een geselecteerd 
gedeelte. We doen de Bijbel open, 
niet alleen om de teksten te 
doorgronden, maar ook – juist ook 
– om de daarin verborgen wijsheid 
te ontdekken. Hoe ga je om met 
alle vragen die in het leven van 
alledag op je afkomen? Hoe leef 
je als christen in onze plurale en 
superdiverse samenleving? 
Onder leiding van ds. Bert Dicou.  

 

De Bijbel open: met God op weg Bijeenkomsten

Wie zich aanmeldt, wordt steeds 
per mail uitgenodigd voor een 
volgende bijeenkomst.  
Vanaf september maakt de 
schilderworkshop deel uit van 
de Open Bijbelmiddagen in De 
Wijngaard (zie hiernaast).  
 
Onderdelen daarvan kunnen los 
van elkaar of samen gevolgd 
worden.



Bijbels schilderen met Bert 
Dicou (theoloog), Katrien 
Schillemans, en Teuny Tukker.  
 
Na een korte bespreking van het 
verhaal van de dag door Bert, 
krijgt u de kans om zelf aan de 
slag te gaan met een penseel 
onder deskundige begeleiding 
van Katrien of Teuny. 

Bijbelse verhalen gaan niet 
zelden over menselijke 
ervaringen. Het schilderen van 
wat het verhaal in u oproept, 
is een actieve en creatieve 
vorm van reflectie op deze 
ervaringen. 
U bent van harte welkom om 
de hele reeks te volgen, maar u 
kunt ook af en toe langskomen 
om mee te doen.  

Waar 

Data

Tijd 
Opgave

Met

De Wijngaard 
Sanderusstraat 77
Dinsdagen
Ongeveer eens per maand, 
Data in overleg 
15.00u tot 17.00 uur 
Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com
i.s.m. vzw Motief

 
De schilderworkshop maakt deel 
uit van de Open Bijbelmiddagen in 
De Wijngaard. 

Waar 

Data

Tijd 
Opgave

Info

De Brabantse Olijfberg 
Lange Winkelstraat 5 
Zo 10 december, 
Zo 14 januari 
Zo 11 februari
10:30 uur
Niet noodzakelijk 
dick@wursten.be

18 19

De tweede zondagen van de maand 
hebben de diensten in De Brabantse 
Olijfberg een uitgesproken muzikaal 
karakter. Hieronder het programma 
voor de komende tijd.

Zondag 10 december
Cantate:  
Max Reger:  
‘O, wie selig seid ihr doch’, 
koraalcantate voor orkest, koor, 
solisten en ‘gemeentezang’, een 
initiatief ter ere van Max Regers 
150ste geboortejaar. Uitvoering door 
het koor van de Brabantse Olijfberg 
en het orkest ‘Entente Cordiale’ uit 
Mortsel.

Zondag 14 januari 
Cantate:  
Georg Philipp Telemann (1681-1761):  
In gering- und rauhen Schalen (1726)

Muziekvieringen CantatedienstenCreatief werk rond Bijbelverhalen Maandelijkse activiteit

sopraan: Danielle Van de Vloet
blokfluit: Kristin Meerts
piano: Willem Ceuleers 

Zondag 11 februari  
Orlando di Lasso (1532-1594): 
Magnificat septimi toni quinque 
vocem super ‘Hélas, j’ai sans 
merci’ (1582)
soli, koor, renaissance-
instrumenten
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Data

Tijd 
Waar

Opgave

Met

Maandag 15 en 29 januari, 
Maandag 12 en 26 februari
20.00 tot 21.00 uur
Ontmoetingsruimte van de 
Brabantse Olijfberg, Lange 
Winkelstraat 5 
Bij Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com
i.s.m. vzw Motief

Het is alweer een jaar 
geleden - om precies 
te zijn op maandag 19 
december 2022 - dat een 
groepje geïnteresseerden 
samenkwam voor de eerste 
Try Out-meditatiesessie.  
Het initiatief werd enthousiast 
ontvangen en kreeg een 
vervolg. 

Ook in 2024 zetten we deze 
reeks voort. Twee keer 
per maand mediteren we 
samen onder begeleiding 
van ds. Bert Dicou en Kelly 
Keasberry. 
 

Het concept is eenvoudig: we komen 
samen in een kleine groep, worden 
stil en laten ons leiden door een korte 
meditatieve tekst.
De meditaties duren een half uur en 
worden ingeleid en afgesloten met 
muziek. Na afloop is er ruimte voor 
nagesprek bij het nuttigen van koffie 
of thee.

“Alleen de hand die doorstreept, kan waarheid schrijven” 
- Bertil Malmberg, Zweeds dichter

Zoals in de vorige De Band werd 
aangekondigd, , organiseert 
de Duitstalige Protestantse 
Gemeente in de provincie 
Antwerpen (DEGPA) ook dit jaar 
weer een koorconcert met Duitse 
en internationale advents- en 
kerstliederen.  
 
In De Brabantse Olijfberg treedt op 
zondag 10 december het gemengde 
koor Alma Musica (Antwerpen 
Borgerhout) op onder leiding van 
Johan Clerckx. Op het programma 
staan verder twee orgelsolo’s en 
enkele bekende liederen om mee te 
zingen.  

Adventsconcert op 10 december 

Een 
sfeervolle 
aanloop 
naar het 
nakende Kerstfeest.  

Na het concert nodigt DEGPA u 
uit voor een hapje en een drankje. 
Iedereen van harte welkom!

Waar 

Data
Tijd 

Inkom
Info

De Brabantse Olijfberg 
Lange Winkelstraat 5 
Zondag 10 december 
19.00 uur (deuren op 18:30u)
Vrije bijdrage
www.degpa.be

Christelijke meditatie krijgt vervolg in 2024 Meditaties

Maliflower73 © Adobe Stock
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Eenzaamheid is een veelvoorkomend 
probleem. Eén op de acht Vlamingen 
zegt zich altijd of vaak eenzaam 
te voelen. De eenzaamheid is het 
grootst onder ouderen, chronisch 
zieken en mensen in armoede 
(Statbel 2022). Eenzaamheid is van 
alle tijden en komt ook voor in de 
Bijbel. Hoog tijd dus om daar in de 
kerk eens samen bij stil te staan. 

Op 18 februari om 10.30 
uur bent u van harte 
welkom in een gezamenlijke 
kerkdienst van verschillende 
geloofsgemeenschappen in de 
Brabantse Olijfberg aan de Lange 
Winkelstraat. De bijeenkomst wordt 
georganiseerd met medewerking 
van PSC Open Huis.  

In de kerkhal zal een expositie te 
bezichtigen zijn die ervaringen van 
eenzaamheid in beeld en onder 
woorden brengt. Uit de reacties in 
het gastenboek blijkt dat deze expo 
aanspreekt, raakt en helpend is om 
dit moeilijke thema bespreekbaar te 
maken. Eenzaamheid komt ook in de 
Bijbel voor, en in ons geloofsleven.  
Dat komt tijdens de kerkdienst aan 

Eenzaamheid 
in de kerk

bod. Na afloop kunt u de panelen 
van de expo onder het genot van 
een kop koffie rustig bekijken. 
Aansluitend kunt u daar, als u wilt, 
aan tafel tijdens een eenvoudige 
lunch over in gesprek gaan. De 
gesprekken worden zorgvuldig 
begeleid door mensen van de 
commissie stadspredikant en door 
Bart van PSC Open Huis. 

Welkom. Open voor wie dan ook.

Waar 

Data
Tijd 
met

De Brabantse Olijfberg 
Lange Winkelstraat 5 
Zondag 18 februari 
10:30 uur
mensen van commissie 
stadspredikant  
en Bart van het PSC

Gezamenlijke kerkdienst met 
expo en lunchgesprek

John Tyson © Unsplash

Kom luisteren of deel je verhaal

Op 14 januari, tijdens de viering 
om 10.00 uur, willen we in de 
Sanderusstraat onder leiding 
van Willemijn Koivunen rond de 
waterput gaan zitten. We doen  
dat vanuit het Bijbelverhaal dat  
we samen delen. 

Misschien geven we er wel een 
verschillende of andere betekenis 
aan. Misschien voelen we ook 
‘anders’, of anders bekeken. 

Welkom aan de waterput! 

Waar 

Data
Tijd 
Met

De Wijngaard 
Sanderusstraat 77
14 januari
10.00u 
Willemijn Koivunen 
i.s.m. vzw Motief

Sommigen kennen elkaar, anderen 
hebben nog maar weinig kansen 
gehad hun verhaal te delen. 

Soms zwijgen we liever als blijkt  
dat onze ervaringen anders zijn. 

Iedereen is van harte uitgenodigd 
om te vertellen, te reageren 
op de vragen die Willemijn ons 
vanuit het verhaal van Jezus en 
de Samaritaanse vrouw graag 
voorlegt. Het zou tof zijn als ook 
anderen mee aansluiten om deze 
ervaring met ons te kunnen delen.   

Als je zelf zin hebt om deze 
gesprekken in de groep te laten 
gebeuren, neem dan contact op  
met Ina Koeman:  
inakoeman@hotmail.com



Studiedag Ecologie & Spiritualiteit

In een wereld die draait om groei, 
welvaart en vooruitgang, raken 
velen verstrikt in de ratrace van 
hard werken en consumeren. 
Werkstress en burn-outs tekenen 
de keerzijde van ons streven 
naar succes. Tegelijkertijd 
confronteren de grenzen van onze 
planeet ons met de ecologische 
crisis. Een cruciale vraag die we 
onszelf moeten stellen: welke 
wereld hebben we door de jaren 
heen gecreëerd?  

Theologische wortels
In onze focus op economische 
doelen hebben we - wellicht 
onbedoeld - een harde en koude 
wereld geschapen, waarbij we het 
grotere plaatje uit het oog zijn 
verloren. De hoop dat vooruitgang 
uiteindelijk tot een betere wereld 
zou leiden, blijkt een illusie. De 
werkelijkheid is chaotischer en 
minder beheersbaar dan we 
misschien zouden willen geloven.

De zoektocht naar een betere wereld is een universeel verlangen, maar 
de ecologische crisis confronteert ons met de harde realiteit van een 
chaotische en minder maakbare wereld dan gehoopt. Hoe vinden we 
houvast? En hoe vinden we de nodige inspiratie om deze crisis als een kans 
tegemoet te treden? Daarover organiseert FPTR Brussel op woensdag  
13 december een studiedag. 

Personeels- en budgettekorten bemoeilijken het om iedereen de 
juiste sociale hulp en zorg te bieden. Kunnen politici, beleidsmakers en 
hulpverleners samenwerken met religieus geïnspireerde zorginitiatieven  
om dat tekort aan te pakken? Dat is de insteek van een lezing van  
ds. Petra Schipper en Koen Geirnaert (OCMW Gent) op 11 december.

Waar 

Datum
Tijd 

Opgave

Info
Met

FPTR 
Bollandistenstraat 40, Brussel 
13 december
14.00 tot 17.00 uur, 
Kan tevens online 
gevolgd worden
fptr@fptr.be
Kelly Keasberry en 
Aletta Rambaut

Hoe kunnen we omgaan met zo’n 
veranderde werkelijkheid? Hoe 
vinden we voldoende veerkracht? 
Als we het tij willen keren, 
mogen we vragen over zingeving 
en spiritualiteit niet negeren. 
Ze vormen de kern van de 
uitdagingen waarmee we vandaag 
de dag worden geconfronteerd. 
Sterker nog, de huidige crisis 
heeft diepe theologische wortels, 
zoals het rapport ‘The Historical 
Roots of Our Ecological Crisis’ van 
Lynn White (1967) duidelijk maakt. 
In dat geval is het essentieel 
om terug te gaan naar de oude 
bronnen, ze te zuiveren en de 
wereld te helpen genezen. 
 
Van crisis naar kans
Vandaag staan we op een 
tweesprong. De uitdaging is om 
onze focus te verschuiven van 
crisis naar kans. De woorden van 
Jesaja in hoofdstuk 43 herinneren 
ons aan het vermogen van de 

mensheid om nieuwe dingen te 
creëren, zelfs onder de meest 
uitdagende omstandigheden. 

Hoe bewegen we ons van crisis 
naar kans? Dat is de centrale 
vraag die aan bod zal komen 
tijdens een speciale studiedag 
van FPTR, de protestantse 
faculteit in Brussel. Tijdens deze 
studiedag zullen we stilstaan 
bij zes stappen op weg naar 
veerkracht. Verwacht geen 
snelle oplossingen of magische 
formules, maar wel een bruikbaar 
raamwerk om onze relatie met 
de natuur te heroverwegen en 
de veerkracht te ontwikkelen die 
nodig is om de uitdagingen van 
onze tijd aan te gaan. 

Sprekers zijn onder meer 
theoloog Kelly Keasberry en 

kunsthistorica Aletta Rambaut. 
Kelly Keasberry behaalde onlangs 
haar derde masterdiploma aan de 
FPTR met de scriptie ‘Geworteld 
in verbinding. Een ecologische 
theologie voor de toekomst’. 
Aletta Rambaut werd op 1 juli 
2023 benoemd tot medewerker 
van het vicariaat diaconie en 
caritas voor Ecokerk. 
 
Wilt u dit niet missen? Geef u op 
vóór 10 december

Van crisis naar kansen: Zes stappen naar veerkracht

Samenwerken met religieus 
geïnspireerde solidariteitsorganisaties 
Creatief of naïef? Openbare openingslezing 
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Studiedag



Hulpinitiatieven van religieus 
geïnspireerde organisaties 
worden vaak met argusogen 
bekeken. Zijn ze wel te 
vertrouwen? Willen ze echt 
mensen helpen of zijn ze er alleen 
maar op uit om zieltjes te winnen 
voor hun “achterhaalde” ideeën? 
Zijn ze wel emancipatoir genoeg 
of staat hun liefdadigheidswerk 
structurele hervormingen in de 
weg? Kortom: voegen religieuze 
zorginitiatieven werkelijk 
waarde toe aan het ‘neutrale’ 
zorgsysteem? 

Petra Schipper, expert in religieus 
geïnspireerde solidariteit, en 
Koen Geirnaert, expert van 
een Vlaamse overheidsdienst, 
bespreken enkele hardnekkige 
vooroordelen over religieus 
geïnspireerd sociaal werk. 

Belief in Solidarity
De openbare lezing 
(oorspronkelijke titel: 
‘Collaborating with Faith-Based 
and Religiously Inspired Solidarity 
Organizations: Creative or 
Naive?’) wordt gehouden in het 
Engels. Het avondprogramma 
is onderdeel van de driedaagse 
workshop ‘Belief in Solidarity’, 
georganiseerd door onder meer 
Universitair Centrum Sint-
Ignatius Antwerpen (UCSIA). 

Schema 

• 20.00 uur: Welkom door UCSIA,  
USI & CPG 

• 20.15 uur: Lezing door Koen 
Geirnaert, Coördinator 
Armoedebestrijding OCMW Gent 

• 20.35 uur: Lezing door Petra 
Schipper, Stadspredikant 
Protestants Sociaal Centrum 
Antwerpen (PSC) 

• 20.55 uur: Sofagesprek met Koen 
Geirnaert en Petra Schipper, 
gemodereerd door Liza Cortois 
(redacteur Tertio) 

• 21.30 uur: Einde

Waar 

Data
Tijd 
Met

Opgave
Contact

Universiteit van Antwerpen 
Hof van Liere, 
Conferentiekamer F.  
De Tassis, Prinsstraat 13,  
2000 Antwerpen 
Maandag 11 december
20.00 tot 21.30 uur 
ds. Petra Schipper,  
Koen Geirnaert
www.ucsia.org  of via 
Gilke Gunst,  
Project Coordinator Religion, 
Culture & Society, UCSIA
E | gilke.gunst@ucsia.be
T | +32 (0) 3 265 95 67
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Door:  Marc Schippers

VAN DE BRITSE 
NAAR DE DUITSE 
ZEEMANSMISSIE

Het is al meer dan eenentwintig jaar geleden dat ik mijn 

bediening als havenaalmoezenier aanvatte in opdracht van 

Sailors’ Society, de oudste zeemansmissie ter wereld, opgericht 

in Londen in 1818.  Sailors’ Society is reeds sinds 1875 actief in 

Antwerpen, de tweede grootste haven van Europa.  
 

De zeemansmissie heeft gedurende twee eeuwen vele stormen 

doorstaan. Een combinatie van de coronapandemie, de Brexit en 

het conflict in Oekraïne vormde echter een serieuze uitdaging 

voor haar voortbestaan.

Havenpastoraat Antwerpen

en wereldwijde 
financiële en 
organisatorische 
herstructurering drong 
zich op. Het fysieke 

welzijnswerk voor zeelieden, 
met als voornaamste taak 
het scheepsbezoek, werd 
vervangen door online 
hulpverlening en training. 
Slechts een kwart van 
de aalmoezeniers werd 
behouden om deze online 
activiteiten vorm te geven.  
 
De post in Antwerpen werd 
daarbij helaas na 148 jaar 
opgeheven. De lokale vzw 
Sailors’ Society zal eind 
december worden ontbonden. 

Gods wegen zijn 
ondoorgrondelijk

Het was mij duidelijk dat ik 
geen deel zou hebben aan 
deze nieuwe online strategie. 
Havenpastoraat betekent, 
net zoals voor andere 
aalmoezenierschappen, 
het present zijn waar de 
doelgroep zich bevindt.  
Daar zijn waar de zeelieden 
zijn, in de haven. Internet-
contacten met zeelieden 
kunnen hulp bieden en 
waardevol zijn.  
Het scheepsbezoek, de 
fysieke aanwezigheid 
van de aalmoezenier als 

E

Deutsche Seemannsmission  
in Hamburg-Altona
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vertrouwenspersoon binnen 
de maritieme industrie, blijft 
echter de belangrijkste taak 
van het havenpastoraat. 
Online-activiteiten zijn goed 
als aanvulling voor het fysieke 
pastoraat maar kunnen het niet 
vervangen.

Gods wegen zijn echter 
ondoorgrondelijk. Mijn collega-
havenaalmoezenier Jörg 
Pfautsch had beslist om na 37 
jaar trouwe dienst bij de Duitse 
Zeemansmissie met pensioen te 
gaan. Na zijn afscheid in juni heb 
ik de leiding van de Deutsche 
Seemannsmission in Antwerpen 
overgenomen.  

Mijn hoofdkwartier bevindt zich 
niet langer in Southampton maar 
is gevestigd in Hamburg.
 
De post van Sailors’ Society is 
niet meer en ik ben overgegaan 
naar de Duitse missie. Een 
voltijdse aalmoezeniersplaats 
is verdwenen, wat zich doet 
gevoelen in het havenpastoraat 
dat zijn best doet om de grote 
haven van Antwerpen volledig 
te bedienen. Gelukkig kunnen 
wij beroep doen op onze 
vrijwilligers die onontbeerlijk zijn 
voor de goede werking van het 
havenpastoraat.

door: Aron van Velzen

Ichtus Antwerpen
WARM WELKOM VOOR STUDENTEN BIJ 

a een stille zomerperiode bruist de Antwerpse 
studentenwijk als nooit tevoren. Sinds eind september 
is Ichtus Antwerpen actief in de buurt. Onze zomer-
periode was bepaald niet ‘stil’.  
 

Verschillende christelijke studenten hebben zich ingezet 
om het Paterskwartier van de Brabantse Olijfberg een 
flinke opknapbeurt te geven. Muren geverfd, lampen 
opgehangen, nieuwe zetels, …  u herkent het misschien 
niet meer terug.  
 
We zijn dankbaar voor de inzet van allerlei studenten, 
betrokkenen en kerken. Maar wat is Ichtus Antwerpen 
eigenlijk voor een organisatie? 

NU kunt het havenpastoraat nog 
steeds op verschillende manieren 
steunen. Kleding die u niet meer 
nodig heeft, zoals herenjassen 
en -truien, zijn van harte welkom, 
zeker met de winter op komst. 
Financiële giften kunt u storten 
op onderstaand rekeningnummer:

Deutsche Seemannsmission Antwerpen vzw
Noorderlaan 100, 2030 Antwerpen
E-Mail  antwerpen@seemannsmission.org
Rek.nr.  BE78 3630 9363 8786

Wilt u het havenpastoraal 
steunen?

Foto: Nicolas-Lobos-Qbazkeo-R1o-unsplash
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Visie en doelen
Ichtus heeft de volgende visie: het evangelie holistisch leven en verkondigen 
onder studenten. Het vormgeven van die visie wil ze doen door de volgende 
doelen:

1.  Vorming.  Ichtus wil studenten trainen in een brede visie op het evangelie  
 die zowel zending, evangelisatie als discipelschap inhoudt.

2. Relevantie.  Ichtus wil concreet relevant zijn voor studenten, voor   
 Vlaanderen en de internationale context. Daarvoor is het belangrijk te  
 weten waar de noden van de maatschappij liggen.

3. Gemeenschap.  In tijden van individualisme wil Ichtus kiezen voor een 
 nadruk op de gemeenschapsaspecten van het christen-zijn; het gaat 
 hierbij om een open gemeenschap die mensen met een andere 
 overtuiging verwelkomt.

Activiteiten
Ik vertel u graag wat meer over enkele activiteiten die de voorbije maand 
hebben plaatsgevonden! 

• Koffie & Studybar.  
Elke week (met uitzondering van  de vakanties) is de opgeknapte zaal 
geopend van dinsdag t/m donderdag. Doorheen de dag kunnen studenten 
een koffietje komen drinken, studeren of langskomen voor een babbeltje 
en een goed gesprek. Er wordt elke dag gratis koffie, thee en wat te eten 
aangeboden vanuit Ichtus. We merken dat er goed gebruikgemaakt wordt 
van onze koffie & Studybar door studenten vanuit allerlei achtergronden 
en overtuigingen. Het is een heel fijne manier om in contact te komen met 
medestudenten en te spreken over van alles en nog wat en tegelijkertijd ons 
geloof te delen. 

Ichtus Antwerpen is een christelijke studentenvereniging die het leven met 
God centraal wil stellen in de studentenwereld. Door wekelijks samen te 
komen willen we met medestudenten van eender welke achtergrond met 
een open houding over God en de Bijbel nadenken om Hem zo (beter) te 
leren kennen. Dit standpunt willen we uiten in sociaal engagement binnen 
de stad en haar studentenwereld. Alle activiteiten worden gedragen en 
georganiseerd door studenten.



We zijn heel dankbaar voor hoe de vereniging momenteel loopt en hopen 
dit verder te zetten in het vervolg van het academiejaar! Bidt u mee voor de 
werking van Ichtus? Opdat studenten door onze manier van leven mogen 
horen en zien wie Jezus Christus is en wat het betekent om voor Hem te 
leven.

Ichtus Antwerpen
Dé christelijke studentenvereniging van ’t Stad 
Locatie: Lange Winkelstraat 5, Antwerpen.
Website:  www.ichtusantwerpen.com   
Instagram/Facebook : @ichtusantwerpen
E-mail: ichtusantwerpen@gmail.com
Tel: 0468/23.34.66 

‘U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg 
ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan 

en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij 
schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen 

voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die 
in de hemelen is, verheerlijken.’ (Mattheüs 5:14-16)

• Gebedsmoment in de 
Ignatiuskapel.  
Elke dinsdag om 12.30 uur hebben 
we een gebedsmoment in de 
Ignatiuskapel van de Universiteit 
Antwerpen. We komen samen met 
studenten om uit de Bijbel te lezen en 
te bidden voor elkaar, de wijk, de stad 
en de wereld.

• Bijbelstudie op dinsdagavond.  
Eens in de twee weken hebben we op 
dinsdagavond Bijbelstudies in kleinere groepjes bij studenten op kot. Dit jaar 
staan de Bijbelstudies in het teken van het thema ‘(Her)stel je voor!’. 
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Hoe ziet het werk van een gevangenispastor eruit?  
Daarover ging ik in gesprek met Egbert van Groesen,  

al zeventien jaar namens de Anglicanen actief  
in het Arresthuis in Antwerpen. 

GEEN MENS IS EEN MONSTER

door: Willemijn Koivunen

We spreken elkaar voor het eerst via een 
moeizaam opgezette videoverbinding, 
waarbij ik vooral zijn voorhoofd te zien 
krijg. Toch is het direct duidelijk dat ik met 
een warm persoon te maken heb.  
Egbert heeft humor en hart voor 
anderen, een goede combinatie voor een 
gevangenispastor. 

Na een studie theologie in Utrecht werkte 
Egbert van Groesen in de zorg, voornamelijk met jongeren 
met autisme, tot hij zeventien jaar geleden vanwege zijn 
ervaringen met psychopathologie gevraagd werd voor zijn 
huidige job. Sindsdien werkt hij met veel plezier als Anglicaans 
aalmoezenier. Hij voert vooral individuele gesprekken. 
Daarnaast gaat hij voor in erediensten in de kapel van de 
gevangenis en organiseert hij creatieve momenten waarbij 
gedetineerden aan de hand van verhalen aan de slag gaan.  
Zo worden er collages, tekeningen en quilten gemaakt.

Een luisterend oor, maar ook een spiegel

In het Arresthuis aan de Begijnenstraat is er nood aan de 
gevangenispastor. In deze verouderde gevangenis verblijven 
mensen in afwachting van de uitspraak van de rechter. Vanwege 
de overbevolking leven gedetineerden geregeld met drie op 
een eenpersoonscel, waarbij de ‘zwakste’ op een matras op 
de grond terechtkomt. Egbert legt uit hoe mensen door de 
detentie bovendien familie, relaties en hun job verliezen.  
Tel daarbij op nog de trauma’s waarmee veel van hen 
binnenkomen en je zult begrijpen dat er veel stress is onder 
gedetineerden. De gevangenispastor is vaak de enige die ze 

W
 INTERVIEW
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in vertrouwen kunnen nemen. Egbert rapporteert niets, vertelt 
niets door en biedt een luisterend oor.

Al blijft het niet bij luisteren en knikken alleen. Als er op den duur 
een vertrouwensband is, durft hij hen ook wel een spiegel voor 
te houden. Zo vertelt hij over een man die maar moeilijk bij de 
gevoelskant van zijn verhaal kon komen, tot Egbert hem op een 
dag de vraag stelde hoe diens slachtoffer zich gevoeld moet 
hebben en er bij de man ineens een verandering werd ingezet.

Dromen

Egbert hoeft niet lang na te denken over mijn vraag waarom hij 
dit werk graag doet: “Je komt met mensen in contact die je in je 
gemeente niet gauw tegenkomt.” Het is een andere wereld waar 
je in terechtkomt, zo legt hij uit. Een wereld die je inzicht geeft in 
maatschappelijke processen: “Armoede is een abstract begrip, 
tot je iemand ontmoet die door armoede in de criminaliteit is 
terechtgekomen.” Egbert vertelt hoe mensen onder moeilijke 
omstandigheden door één misstap in een kluwen verstrikt 
kunnen raken, waar dan maar moeilijk uit te komen is.

Hij ziet het als een van zijn taken om mensen te helpen een ander 
pad te vinden. “Ik pak in de eredienst vaak terug op het woord 
‘dromen’. Durf eens hardop te dromen. In de Bijbel vinden we 

natuurlijk ook veel dromen, zoals die van Jozef.” Vaak gaat het 
voor gedetineerden dan om het dromen van een leven buiten de 
gevangenis, een eigen woning, een job, een relatie.  
Voor sommigen gaat het om de vraag: hoe kom ik weer in het 
reine met God? Dromen geeft perspectief, iets om voor te gaan. 

“Armoede is een abstract begrip,  
tot je iemand ontmoet die door armoede 

in de criminaliteit is terechtgekomen.”

“Detentie zou een 
laatste redmiddel 
moeten zijn.”

Ik vraag hem of hij 
gelooft dat detentie 
‘werkt’. “Nee,” antwoordt 
hij resoluut, “Hoe langer 
mensen er zitten, hoe 
meer ze vervreemden 
van hun daad en hoe 
meer ze verbitterd 
raken. Acht op de tien 
komt na vrijlating weer 
terug in de gevangenis. 
Detentie zou een laatste redmiddel moeten zijn, maar 
in België wordt het gepresenteerd als dé remedie.” Hij 
verwijst naar de problematiek die bij veel gedetineerden 
speelt en waar in de gevangenis niets mee gedaan wordt. 
Bovendien gelooft hij dat er te weinig wordt ingezet op 
bemiddeling tussen dader en slachtoffer, terwijl dit voor 
alle partijen heilzaam kan zijn.  
 
Egbert is ook kritisch op de in zijn ogen mensonterende 
omstandigheden waarin mensen vastgehouden worden. 
“Daardoor raken mensen alleen maar meer gefrustreerd 
en belanden ze na hun vrijlating als tikkende tijdbommen 
in de samenleving.” 

Ik bedenk me hoe belangrijk het is dat juist in zo’n kapot 
systeem mensen als Egbert er zijn voor deze groep. 
Aan het slot van ons gesprek vraag ik hem wat hij het 
belangrijkste vindt dat lezers meenemen van zijn verhaal. 
“Wat mensen ook gedaan hebben, hoe erg het ook 
is, het blijven mensen en geen monsters”, benadrukt 
Egbert. “Het is belangrijk dat we hen als mensen blijven 
behandelen.” 
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et duister wordt de eventide bedoeld, ’s avonds dus, de tijd 

waarop we samenkomen voor de Jazzvespers. Eventide is de 

melodie die de Britse organist William Henry Monk schreef 

voor dit lied. De ‘urban legend’ wil dat de Amerikaanse 

jazzpianist Thelonious Monk die melodie op zijn eigen wat 

dissonante manier op de piano begon te tokkelen toen men hem vroeg een 

Monkmelodie te spelen. Niet de zijne dus, maar iets wat hij kende uit zijn 

jeugd. Hoe jazz in de kerk sluipt, via Monk. 

Misschien horen we de melodie wel tijdens deze avonden. 

Eventide, maar ook ‘tussentijd’. Zo heet de Advent volgens de Brits-

Amerikaanse dichter en essayist W.H. Auden. Hij schreef een oratorium; een 

Kerstverhaal dat begint in de Advent, tegen de achtergrond van een tijd van 

oorlog en transitie (1941): “Duister en sneeuw dalen neer …  

De winter voltooit een tijd.” 

Misschien horen we zijn tekst wel tijdens deze avonden.

Advent is een Tussentijd, een tijd van wachten met het gezellige ritme van 

jazz dat er telkens een tijd naast zit.  For the time being… 

Jazzvespers 
in de adventstijd

Wachten met het gezellige ritme van jazz

Abide with me.  Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.

M

Noteer nu alvast de data:  5, 12 en 19 december,  
telkens op een dinsdagavond om 19.00 uur.

Vier dinsdagavonden van bezinning en inkeer 

Tijdens vier dinsdagavonden aan de Lange Winkelstraat (protestantse 

kerk De Olijfberg) kunt u genieten van momenten van bezinning en 

inkeer. De voorbereiding wordt verzorgd door ds. Edwin Delen,  

ds. Petra Schipper en ds. Bert Dicou. Livemuziek (jazzimprovisatie) 

door Samuël Schelstraete en Petra Schipper.  

Wilt u graag meedoen met instrument of zang, één keer of meer:  

zeer van harte welkom. Meld u aan bij Petra!
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Jouw woorden 
wegen

Tetty Rooze en  
Ina Koeman

e werkgroep Migratie, 
Samenleven en Geloven 
(MiSaG) van de VPKB bracht 
onlangs bovenstaande 
brochure uit. We hebben er 

hard aan gewerkt. Geïnspireerd door 
de brochures van Orbit vzw en 11.11.11 
(Woorden in beweging) gingen we op 
zoek naar een protestantse vertaling 
waarmee we in onze gemeentes aan de 
slag kunnen.  
 
De werkbrochure wordt aangeboden op 
de Synodevergadering van november 
2023 om verder in gesprek te gaan 
over hoe we praten en schrijven vanuit 
de kerk over migratie en diversiteit. 
Daarmee hebben we tenslotte allemaal 
op één of andere manier te maken. 

D
Migratie is geen 
onbeschreven thema in 
de Bijbel. Veel verhalen 
gaan over mensen op weg, 
onderweg, verdreven en 
aangekomen. Toch hebben 
we het ook in de kerk soms 
wel moeilijk om verhalend 
en verbindend te vertellen 
en te schrijven over migratie 
en diversiteit. Daarom deze 
kleine, leesbare gids.  
Om samen te oefenen, na 
te denken en uit te werken 
wat migratie in onze tijd 
betekent. Hoe er naar 
mensen, die gemigreerd 
zijn, geluisterd wordt; hoe 

mensen in de superdiversiteit van 
onze samenleving elkaar kunnen 
ontmoeten, en hoe we over elkaar 
praten in een taal die respectvol en 
liefdevol is.  

Ga het gesprek aan

Tetty Rooze en Ina Koeman 
nodigen u allen graag van harte uit 
om op maandag 11 maart (in De 
Wijngaard, Sanderusstraat 77) deze 
oefeningen te maken en dit gesprek 
aan te gaan. De bijeenkomst wordt 
gehouden in het kader van het 
protestantse vormingswerk in het 
Antwerpse. 

 

De brochure kunt u van tevoren 
lezen als u wilt, we gaan er samen 
mee aan de slag!  
U kunt ‘Jouw woorden wegen’ 
bestellen of opvragen bij je 
kerkenraad of bij Ina Koeman 
inakoeman@hotmail.com.

We zien uit naar het gevolg van 
een goed gebruik van dit handige 
documentje!  
En naar uw komst op 12 maart …  

U hoort nog van ons.
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Een lichaam dat alleen 
uit ogen bestaat?
Op naar een kerk die diversiteit viert

Door: Willemijn Koivunen

L
aatst ben ik geopereerd aan alle vier mijn wijsheidstanden. Ik 
verwachtte naderhand wat ongemak in mijn mond, maar had 
onderschat hoeveel gevolgen zo’n lokale ingreep voor je hele 
welzijn heeft. Ik sliep slecht van de pijn, kon nauwelijks eten en 
het lukte me maar moeilijk om me ergens op te concentreren. 

Ik voelde me een aantal dagen flink beroerd. Al je lichaamsdelen, al je 
organen, hebben een belangrijke functie. Gaat het niet goed met één 
deel, dan heeft dat gevolgen voor het geheel.

Had ik naar Paulus geluisterd dan had ik wel geweten dat dat is hoe het 
werkt. Paulus stelt de gemeente voor als het lichaam van Christus. Hij 
legt uit hoe in dat geheel, elk afzonderlijk deel op een eigen manier een 
belangrijke rol heeft:

Soms zien we iets van dat ideaal van Paulus in de kerk terug. Toch ziet de 
kerk er vaak nog uit als een lichaam dat bij wijze van spreken voornamelijk 
uit ogen bestaat en waarin ‘zien’ bijvoorbeeld meer gewaardeerd wordt 
dan ‘horen’. Of als een lichaam waarin voeten echt wel welkom zijn (we zijn 
immers een inclusieve, gastvrije kerk), maar bij voorkeur wel als ze zich als 
handen gedragen.

Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? 
Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? 
Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, 
precies zoals Hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel 
zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er 
een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. (1 
Korintiërs 12:17-20)
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Verschil als bron om uit te putten

Deze metafoor van Paulus spreekt me aan, omdat ik zelf in periodes in mijn 
leven wel gezocht heb naar mijn plek in de kerk en in de samenleving. Van de 
andere kant weet ik tegelijkertijd ook hoe we met elkaar in de kerk ons best 
doen iedereen een plek te geven, maar soms niet goed weten hoe dat aan te 
pakken. Denk dan bijvoorbeeld aan de rol van  jongeren in de kerk, of de stem 
van mensen met psychische problematiek, mensen die niet wit of hetero zijn 
of mensen met een (verstandelijke) beperking.

Misschien kunnen we leren die diversiteit te vieren. Laten we met Paulus 
naar verschil kijken als een bron waaruit we met elkaar kunnen putten, in 
plaats van als een probleem dat opgelost moet worden. Daarvoor is het 
volgens mij nodig dat we werkelijk bereid zijn ons in onze manier van vieren 
en ontmoeten te laten raken en veranderen door wat eenieder meeneemt de 
gemeente in, hoezeer diegene ook afwijkt van de norm die in de samenleving 
en in de kerk in stand gehouden wordt. 

Bouwen aan de kerk

Ik heb me als theoloog toegelegd op deze thematiek. Zo ben ik in oktober 
begonnen aan een PhD, waarin ik de komende vier jaar aan de Protestantse 
Theologische Universiteit en de Theologische Universiteit Utrecht 
onderzoek doe naar de plek van mensen met een verstandelijke beperking 
in de kerk. Daarnaast organiseer ik in opdracht van MiSaG (de werkgroep 
Migratie, Samenleven en Geloven) door heel Vlaanderen heen interactieve 
themadiensten. In die diensten, getiteld Gesprekken bij de Waterput, 
laten we ons inspireren door Jezus die ruimte geeft aan de eigenheid en 
andersheid van de Samaritaanse vrouw.

Laten we met elkaar bouwen aan een kerk waarin al die stemmen in de 
gemeente even luid meeklinken, zodat we voluit met elkaar een gezond 
lichaam kunnen vormen: het lichaam van Christus.

Willemijn Koivunen is theoloog en PhD-onderzoeker.

Interesse in de themadienst Gesprekken in de Waterput?  
Tot 15 december kunt u die nog aanvragen voor uw gemeente,  
via 0486/83.47.88 of inakoeman@hotmail.com. 

Georganiseerd door de Duitstalige Protestantse Gemeente 
in de Provincie Antwerpen (DEGPA) 

in de protestantse kerk ‘De Brabantse Olijfberg’
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
inkom: vrije bijdrage / deuren openen om 18.30 uur

Advent en kerst, dé tijd voor muziek en zang. 
We nodigen u dan ook uit op een concert met Duitse en internationale 
advents- en kerstliederen. Verrijkt met twee orgelsolo's willen we
u hierbij onderdompelen in de sfeer van het nakend kerstfeest.

Zondag 10 december om 19.00 uur

Na het concert nodigen wij u uit op een kleine receptie.

met koor Alma Musica 
o.l.v. Johan Clerckx

dventsconcert
2023

alma musica

koninklijk gemengd koor
antwerpen

borgerhout



 https://www.psc-antwerpen.be/blog
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Onze Jongerenwerking is onze 
warme plek voor alleenstaande 
gevluchte jongeren tussen de 17 
en 25 jaar (en een beetje jonger of 
ouder). Zij kunnen er zichzelf zijn, 
op adem komen en veilig al hun 
vragen stellen, vrienden maken, 
ontspannende dingen doen. En 
daarbij kunnen ze schouderklopjes 
en duwtjes in de rug krijgen en aan 
elkaar geven bij het opbouwen van 
hun leven hier.  

Wie er binnenkomt, als bezoeker 
(u bent altijd welkom, elke 
belangstelling doet deugd!), als 
vrijwilliger, stagiair, wordt door de 
jongeren meteen opgenomen en 
verwelkomd. Ze maken samen het 
thuisgevoel dat deze plek kenmerkt. 
 
Als je rondkijkt zou je het in de 
gezellige drukte soms vergeten: 
hoe loodzwaar de rugzakken zijn, 
hoe vreselijk hun herinneringen, hoe 
beproefd hun lijven en moreel, door 
hun trauma’s ginder, door te moeten 

vluchten, door de lange weg naar 
hier, de uitputtende onzekerheid 
van de procedure, de moeizame 
zoektocht naar een nieuw bestaan. 
Soms komen de verhalen spontaan 
- je maag draait zich dan om. 
Vaak blijven ze onuitgesproken. 
Maar het speelt allemaal wel 
degelijk en voortdurend. In 
onderhuidse zwaarmoedigheid, in 
slechte nachtrust, nachtmerries, 
eenzaamheid, pure stress. En toch: 
wat opvalt is hun ongelooflijke 
veerkracht, respect en warmte. 

Staan zij ver van ons af? Wat 
krijg je bijvoorbeeld als je deze 
jongeren uit geteisterde gebieden 
in het Midden-Oosten en Afrika in 
contact brengt met een groepje 
bezoekende bevoorrechte 
studenten uit Denemarken?  
Of andersom…

door: Ds. Petra Schipper

  OPEN HUIS
PSC

Jongeren in één wereld

uit  het PSC en  
van de stadspredikant

 NIEUWS

Elk half jaar krijgen we een groepje studenten 
uit Denemarken op bezoek. Zo ook gisteren. Met 
thema en focus ‘grenzen’ op zak en van envelopje 
met instructies naar volgende aanwijzingen 
reisden zij van Hamburg, Bremen, Amsterdam, 
Antwerpen, terug naar Hamburg en naar huis. 
Telkens langs plekken ’aan de rand’, waar mensen 
letterlijk en figuurlijk met “boundaries” leven. Dan 
zitten ze goed bij onze Jongerenwerking. 

Eerst zitten deze studenten en ik samen rond de tafel voor een open gesprek. 
Ze stellen uitstekende vragen. Zoals “U bent dominee, gelooft u zelf?” (ja 
echt), en “hoe kunnen we de kloof overbruggen tussen onze en hun wereld?”  
Tijd om het te gaan ervaren, dus samen naar de Jongeren. En op slag zie 
je het dan gebeuren: het zijn de gevluchte jongeren zelf die de studenten 
verwelkomen en op hun gemak stellen. Onmiddellijk wordt het een mix, een 
gezamenlijke sfeer van aftasten, jazeker, maar vooral openstellen. Vertellen. 
Ervaren. Spelen, lachen. En verwonderd mij toefluisteren: “It’s so nice here!” 
Elke jongere heeft behoefte aan een warm bad, huiselijke sfeer, op je gemak 
kunnen zijn bij elkaar. 

Ter afronding maken we ons met moeite los om nog even onder elkaar na 
te praten. Enthousiasme, ontroering, besef. Inspiratie. Eén van deze jonge 
Denen is trouwens niet hoogblond. Nu vertelt ze: “Ik ben van Groenland. 
Mensen zien mij als vreemde, als Aziatische, als niet van hen. Maar ik blijf 
positief, hoe vermoeiend het soms ook is.” We praten over het strikte 
Deense beleid tegenover vluchtelingen, over de klimaatcrisis, over hun 
eigen toekomstideeën, over hun generatie. “Ja”, zegt een ander meisje, “het 
klimaat, dat is vreselijk, maar ik wil mij niet moedeloos laten maken.” Even 
denk ik dat ze bedoelt: ik wil er niet bij stilstaan. Dan vertelt ze dat ze net een 
“klimaatgerelateerde” studie wil gaan doen. Het Groenlandse meisje sluit 
aan: “Let us be light-hearted, only that will keep us going.” Licht van hart. 

Of hoe jongeren je weer hoop kunnen geven.

Blog 15 september  lichtjes ingekort
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P.S. Ontvangt u onze e-nieuwsbrief per mail al? Meld u hiervoor aan bij 
Petra en hou u maandelijks op de hoogte van onze nieuwtjes. 

Heeft u wel eens zo samengezeten 
met mensen die gevlucht zijn? 
Of met jongeren met welk 
levensverhaal ook? Naar hun 
verhaal geluisterd, hun veerkracht 
gevoeld, hun pijn ook, uitgesproken 
of onuitgesproken? Als kerken 
hebben we daar een belangrijke 
betekenis in.  

Nog dit.  
Van 12 oktober tot 12 november is 
onze onvolprezen Jongerenwerker 
Joran … naar Irak. Hij gaat er 
bruggen slaan tussen de verhalen 
van enkele Irakese jongens bij ons 
en de beleving van hun families 
daar. Met gefilmde interviews.  

Met contact.  
Want je zoon laten 
gaan, dat is niet niks. 
En hier alleen zijn, 
dat is ook niet niks. 
Benieuwd wat eruit 
komt. Ondertussen 

houden onze maatschappelijk 
assistente Emine, drie fantastische 
stagiairs, een mooie groep 
vrijwilligers en de jongeren zelf de 
Jongerenwerking draaiende, want 
er gebeurt altijd veel. 
 
Dank dat u meeleeft!

Jongeren en hun verhalen

Steun geven kan ook op afstand: via het PSC Studiefonds Minke 

Zuidema, speciaal voor gevluchte jongeren en kinderen. Uw steun 

komt rechtstreeks bij hen terecht en is, hoe klein ook, vaak net dat 

beslissende duwtje dat nodig is om aan hun toekomst te bouwen. 
 

Vermeld het “Minke Zuidema Fonds” als bestemming bij uw gift aan 

het PSC. Dank!  (zie https://www.psc-antwerpen.be/fondsen/) 

Dank dat u meeleeft!

GEMEENTES 
IN DE STAD



Vacant 
Mevr. Erika Droogendijk | tel. 0485/44.62.26 |  
erikadroogendijk@hotmail.com
Bernd van de Kwast | Hagedoornlaan 10, 2020, Antwerpen |  
03/290 53 32 | berndvdk@gmail.com

 Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 

Christusgemeente | Protestantse kerk Antwerpen-Oost

Predikant
Scriba 

Penningm.

IBAN: BE07 0015 2523 4666 
BIC: GEBABEBB 
t.n.v. VPKB Antwerpen-Oost,  
Antwerpen

Bank

 www.christusgemeente.be
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De Christusgemeente is een 
veelkleurige protestantse kerk die 
in het Antwerpen van de 21ste eeuw 
het goede nieuws van Jezus Christus 
viert, leert en deelt. De zondagse 
dienst is bepalend voor de eigenheid 
van onze gemeente, traditiegetrouw 
komen we dan bijeen om met elkaar het 
geloof te beleven in zingen, bidden en 
Bijbellezen, en de ontmoeting bij koffie 
en maandelijkse maaltijd. 

Wij zijn samen, als gemeenschap, 
zoekend op weg om het geloof 
in het dagelijks leven handen en 
voeten te geven. Wij zetten ons in 
een oecumenische geest samen 
met andere christelijke kerken 
en gemeenschappen in voor een 
samenleving waar mensen met 
verschillende achtergronden en 
levensbeschouwingen op een 
vreedzame en respectvolle manier met 
elkaar leven.  
 
Alle mensen, ook niet-gelovigen, zijn 
bij ons welkom om het goede nieuws te 
verstaan en te geloven.

		Feestelijke intrededienst 
 
De Christusgemeente in de Bexstraat begint het nieuwe jaar 
veelbelovend met een nieuwe dominee. Ds. Gert-Jan Kroon, 
voorheen verbonden aan de VPKB gemeente in Menen, doet vanaf 
december zijn intrede in Antwerpen. 
  
U bent van harte uitgenodigd voor de feestelijke intrededienst  
op Eerste Adventsdag, zondag 3 december 2023 om 15.00 uur. 

	Korte Mededelingen:

DE CHRISTUSGEMEENTE
Gemeente Antwerpen-Oost 

Exterieur Christusgemeente in de 
Bextraat uitgevoerd in kleur, 

en interieur uitgevoerd in zwart-wit  
© Tjitte Dijkstra



 Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen 

De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid

Ds. Bert Dicou | tel. 0495/89.21.77 |  bert.dicou@gmail.com 
Tineke Stoker-Bruinius | tineke@stoker.be
Dhr. P. Osterrieth, Blarenstraat 9, 2180 Ekeren   
tel. 0472/76.78.14 | paul.osterrieth@belgacom.net

Predikant
Scriba

Penningm.

IBAN: BE79 0015 2534 7733  
BIC: GEBABEBB 
t.n.v. VPKB Antwerpen-Zuid, Antwerpen
Dit is de QR-code voor de kerkrekening, ter onder- 
steuning van het kerkelijk leven van De Wijngaard

IBAN: BE95  7310 1374 3558 
t.n.v. Diaconie Antwerpen-Zuid, Antwerpen 
Door deze code te scannen kunt u uw gift overmaken 
voor de diaconie van onze kerk. U hoeft er dan geen 
speciale mededeling bij te doen. 
Als u wil bijdragen aan het goede doel van die week, 
schrijft u dan in het kort de bestemming erbij.

Diaconie 

Bank

 www.protestantsekerkdewijngaard.be
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In het kleine, bescheiden kerkgebouw De Wijngaard is de eredienst op 
zondag om 10 uur de centrale ontmoetingsplaats, maar doordeweeks 
is er ook vaak wat te beleven. Wie houdt van een warme sfeer is er op 
de juiste plaats; mensen zijn geïnteresseerd in elkaar en in wat men 
wil delen op geloofsvlak en samenleven in de stad. Wie nieuw is, kan 
gemakkelijk anderen leren kennen. De Wijngaard kan in het kerkelijk 
landschap beschouwd worden als een progressieve kerk, gekenmerkt 
door diversiteit.  
Wij zijn er fier op een inclusieve geloofsgemeenschap te zijn. 
Wie behoort tot de LGBTQ-gemeenschap mag zich hier voluit welkom 
weten, net als mensen met een migratie-achtergrond. 

DE WIJNGAARD
Gemeente Antwerpen-Zuid 

Digitale Nieuwsbrief

Zo eens in de twee tot drie weken stuurt onze gemeente de 
Digitale Nieuwsbrief uit, met berichten en aankondigingen. 
Mocht u die nog niet ontvangen en geïnteresseerd zijn: 
meld u aan via https://www.protestantsekerkdewijngaard.be/
contact/  of per mail aan bert.dicou@gmail.com



Vacant
Ds. Ernst Veen | tel. 016/22.98.83 
Contactadres voor de kerk:  
kerkeraad@brabantseolijfberg.be, info@brabantseolijfberg.be 
Jade Cauwenberghs, Evi Hommers  | koster@brabantseolijfberg.be
Mevr. Elisabeth Berger | Edisonstraat 29, 4532 LL Terneuzen (NL) 
tel. +31 115.70.70.25 | annebeth327@gmail.com

 Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
De Brabantse Olijfberg | Protestantse kerk Antwerpen-Noord

Predikant
Consulent

Koster 
Scriba

Contactpersoon voor gebruik ruimtes: Marian Knetemann  
tel. 0479/44.69.83 | marian@brabantseolijfberg.be

Ruimtes

IBAN: BE54 0682 1694 7597   BIC: GKCCBEBB 
t.n.v. Vrienden van de Diaconie, Antwerpen

IBAN: BE19 0000 1498  7712  
t.n.v. Protestantse kerk, Antwerpen

Diaconie

Bank

 www.protestantsekerkantwerpennoord.be
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De protestantse gemeente van Antwerpen-Noord, 
beter bekend als de Brabantse Olijfberg, is een 
kerkgemeente met diepe historische wortels.  
Zo werd de naam Brabantse Olijfberg al gebruikt 
halverwege de zeventiende eeuw,, en werd het 
kerkgebouw begin negentiende eeuw toegewezen 
aan de protestantse eredienst. Nu, 200 jaar later, is 
de Lange Winkelstraat een open plek geworden met 
een diversiteit aan bezoekers.

Naast de Nederlandstalige eredienst komen er ook 
Arabische en Pakistaanse christenen samen om hun 
geloof te belijden. Daarnaast biedt de site onderdak 
aan organisaties als PSC-Jongerenwerking, de 
Kleine Expeditie (cultuur), een kleine ecologische 
bakkerij en de christelijke studentenvereniging 
Ichtus.

Met een open visie op kerk en maatschappij blijft de 
Brabantse Olijfberg zoeken naar meer verbinding, 
zowel met andere geloofsgemeenschappen als met 
de samenleving als geheel.

		Als gemeente willen we graag Luthers Pastor Sigfrido Hernández 
beroepen als onze voorganger. We zien in hem de juiste persoon als herder 
voor onze open kerkgemeenschap.  Om hem aan te kunnen stellen, verblijven 
Sigfrido en zijn vrouw Maritza momenteel in Midden-Amerika. Om hen in 
deze periode te kunnen ondersteunen hebben we nog duizenden euro’s 
nodig.  Wij proberen deze kosten samen te dragen via de rekening van onze 
diaconie. U kunt uw giften afgeven aan onze diakenen Elisabeth of Marian of 
deze rechtstreeks overschrijven op het rekeningnummer van de diaconie (het 
nummer vindt u hieronder).  
Hun zonen José en Diego nemen samen met onze hulp-kosters Jade en Evi 
de taken op rond onze site.  Alvast dank voor uw steun! 

	Korte Mededelingen:

DE BRABANTSE OLIJFBERG
Gemeente Antwerpen-Noord



  OPEN HUIS
PSC

 www.psc-antwerpen.be

 Postadres: Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38 , 2060 Antwerpen 

Stadspredikant

Ds. Petra Schipper
tel. 0486/12.50.44 | petra.schipper@psc-antwerpen.be

Predikant

Rekening stadspredikant: t.n.v. Commissie stadspredikant,  
IBAN: BE11 7310 3722 6248    BIC: KREDBEBB

Bank

 Blog: https://www.psc-antwerpen.be/blog 
 Facebook: Protestants Sociaal Centrum Antwerpen

 Postadres: Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38 , 2060 Antwerpen 

Protestants Sociaal Centrum Antwerpen vzw  

PSC Open Huis, Jongerenwerking en Woonterp:   
Eric Joris  I eric.joris@psc-antwerpen.be

Coördinator

Bank Giften voor Woonterp en Kip&Ei (Burkina Faso):  
IBAN: BE60 7785 9406 8370, t.n.v. PSC Beheer vzw 
met vermelding van gewenst doel 
Andere giften, bijv. Minke Zuidemafonds (schoolfonds):  
IBAN: BE21 7785 9051 1403, t.n.v. Protestants Sociaal  
Centrum vzw, met vermelding van gewenst doel

Giften die via Koning Boudewijnstichting aan ‘Fonds 
Vrienden van PSC’ worden overgemaakt, zijn fiscaal 
aftrekbaar. Let wel: vul enkel de gestandaardiseerde 
mededeling (cijfercombinatie) in en laat per mail weten 
aan onze penningmeester Jan Boeye voor welk project 
uw gift specifiek bestemd is:  jan.boeye@psc-antwerpen.
be Het fiscaal attest ontvangt u automatisch aan het 
einde van het boekhoudjaar van KBS. 
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Ontstaan vanuit de bevlogenheid van enkele 
protestanten is het Protestants Sociaal Centrum  
in de bewogen loop van 44 jaar uitgegroeid tot een 
boom met vele takken en stekken. Huidige deel-
werkingen zijn: Open Huis van Senioren in armoede 
en van Jongerenwerking van alleenstaande 
jonge vluchtelingen; Woonterp en Senioren 
Thuis: huisvesting met warme omkadering voor 
vluchtelingen, daklozen en ouderen; Kip&Ei, een 
project voor duurzame situatieverbetering in Burkina 
Faso, en nog zoveel meer.   

Stadspredikant ds. Petra Schipper is namens 
de Antwerpse protestantse kerken present en 
verbindend werkzaam in de Antwerpse deelwerkingen 
en bij partnerorganisaties in hetzelfde veld.  
Het PSC is een warme beweging van en met mensen.  
Samen geloven we dat het anders kan en we willen 
daar ook naar handelen!  Blijf op de hoogte en schrijf 
je in voor onze maandelijkse e-nieuwsbrief: gewoon 
een seintje naar Petra volstaat.

STADSPREDIKANT

Kerk in de stad



Ernst van Velzen I ernst@bijbelhuis.be
David Iboma I david@bijbelhuis.be
0496/53.46.04 I info@bijbelhuis.be
   

 Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen 

Bijbelhuis

Diaken
Jeugdwerker

Tel I email 

IBAN: BE573630 8840 5335 
BIC: BBRUBEBB 
t.n.v. Bijbelhuis Antwerpen VZW

Bank

 website: www.bijbelhuis.be
 Instagram: bijbelhuis_2060
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Het Bijbelhuis is een gastvrij (t)huis in wijk 2060 
Antwerpen-Noord.  
Een plaats waar alle mensen ongeacht hun 
afkomst, cultuur en levensovertuiging een relatie 
met elkaar kunnen opbouwen. Met een open Bijbel 
willen wij deze relaties een stevig fundament 
geven.  
 
2060 is een doorgangswijk met veel diversiteit 
op alle vlakken: sociaal-cultureel, economisch, 
etnisch, religieus, … Kortom:  een buurt met veel 
uitdagingen. In het midden daarvan werkt het 
Bijbelhuis verbindend.  
Voor en met de wijk organiseren we activiteiten 
die de onderlinge samenhang versterken. Dit alles 
doen we om  de liefde van God te laten stralen.
 
Activiteiten zijn onder andere: een meisjesgroep, 
jongensgroep 11+, Sportcommunity 15+, 
Sportcommunity 18+, verdiepingsavonden, 
huiswerkbegeleiding, huisbezoek, persoonlijke 
zorg.  Doorheen de week is het Bijbelhuis (bijna) 
altijd open.  
 
U kunt ons steunen door mee te doen, te geven, of 
de nieuwsbrief aan te vragen. 

BIJBELHUIS
Kerk in de stad



Ds. Tünde Boelens-Csákány 
Protestantse ziekenhuis- en rusthuispastor in  
ZNA en Zorgbedrijf Antwerpen  
0474/08.42.29 | tunde.boelens@zna.be   

Drs. Kelly Keasberry 
AZ Monica campus Deurne en Antwerp I 03/320.56.29 
kelly.keasberry@azmonica.be   

Ziekenhuispastoraat

Predikant

Heb je interesse in pastorale zorg? Of ken je iemand die 
rusthuisbewoners graag spiritueel zou willen ondersteunen?  
Wil je deeltijds werken? Laat het Tünde Boelens weten!
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Bent u opgenomen in het 
ziekenhuis? Wij wensen u veel 
beterschap!  De protestantse 
pastores bezoeken u graag op 
uw verzoek.  
U kunt dat doorgeven in  AZ 
Monica, in het UZA en in alle 
ZNA-ziekenhuizen.  
 
Woont u in een 
woonzorgcentrum van Zorgbedrijf of kent u iemand die daar 
naartoe verhuist?  Laat het ons gerust weten!

ZIEKENHUISPASTORAAT
Kerk in de stad

Havenpastoraat

Ds. Marc Schippers | 0495/18.56.91  
mschippers@scarlet.be   

Havenpastor

Het havenpastoraat heeft als doel de liefde 
van Christus te tonen in Woord en daad aan 
alle zeelieden.  
Het Antwerpse havenpastoraat bestaat uit 
meerdere aalmoezeniers en vrijwilligers 
die verschillende zeemansmissies 
vertegenwoordigen.  
 
Ds. Marc Schippers is predikant van de 
VPKB en reeds twintig jaar werkzaam in de 
haven van Antwerpen voor de Deutsche 
Seemannsmission in Antwerpen.

Wilt u het havenpastoraal steunen?
Deutsche Seemannsmission Antwerpen vzw,  
Noorderlaan 100, 2030 Antwerpen
Email:   antwerpen@seemannsmission.org
Rek.nr.  BE78 3630 9363 8786

HAVENPASTORAAT
Kerk in de stad
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PROTESTANTS BERAAD ANTWERPEN
Onze partners 
In elke editie van De Band informeren wij u over de kerkgemeenschappen die 
– zoals onze drie gemeentes – lid zijn van het overlegorgaan ‘Protestants 
Beraad Antwerpen’. Zo blijft u geïnformeerd over de diversiteit van onze kerk. 

  Antwerp International Protestant Church 
  Veltwijcklaan 180, 2180 Ekeren 
  www.aipchurch.org 
  Kerkdienst:  elke zondag om 10.45 uur (Engels)

  Arabische Protestantse kerk
	 	 Lange Winkelstraat 5 (sacristie), 2060 Antwerpen 
  tel. 0484/67.16.05 
  Kerkdienst:  elke zondag om 11.00 uur

  Boechout – Protestants Evangelische Kerk
	 	 Onze Lieve Vrouwplein / Appelkantstraat 2, 2530 Boechout 
  tel. 03/454.40.14 I www.vpkbboechout.be 
  Kerkdienst:  elke zondag om 10.00 uur

  Brasschaat – Protestantse kapel De Olijftak
	 	 Leopoldslei 35, 2930 Brasschaat 
  tel: 03/236.81.54,  www.olijftakbrasschaat.be 
  Kerkdienst:  elke zondag om 10 uur

  Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen (DEGPA)
	 		Bredabaan 220, 2170 Antwerpen-Merksem 
  tel. 03/658.90.01, www.degpa.be 
  Gottesdienst:  jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr in der 
  Damiaankerk (T.P.C.), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen

  Evangelisch-Lutherse kerk
	 	 Tabakvest 59, 2000 Antwerpen 
  tel. 03/233.62.50, lutherse.kerk@skynet.be 
  Kerkdienst:  elke zondag om 10.00 uur

  Presbyterian Church of Cameroon Antwerpen
	 	 Bredabaan 280, 2170 Merksem  
  Eric Elong Ebolo, tel. 0489/37.11.63, pcc.vpkb@gmail.com 
  Kerkdienst:  in de St. Bartholomeuskerk: elke zondag om 13.00 uur (Engels)

  Urdukerk Belgium, de Pakistaanse Protestantse kerk
	 	 Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 
  Voorganger: pastor Th. Camram 
  Kerkdienst:  elke zondagmiddag om 15.00 uur

AGENDA
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Activiteitenrooster december 2023 /  januari - februari 2024

Datum Wat Uur Waar Opgave bij 

Gesprekken over geloven - maandagavonden, eens per maand 20.00 uur huiskamers van deelnemers Bert Dicou

Open Bijbel-middagen - dinsdagen, eens per maand, data in overleg 13.30 uur De Wijngaard Bert Dicou

De Bijbel open: met God op weg - dinsdagen, eens per maand, data in overleg 13.30 uur De Wijngaard Bert Dicou

Creatief werk rond Bijbelverhalen - dinsdagen, eens per maand,  data in overleg 15.00 uur De Wijngaard Bert Dicou

3 dec Feestelijke intrededienst ds. Gert-Jan Kroon 15.00 uur Christusgemeente Bexstraat

5 dec Jazz-vespers in de Adventstijd 19.00 uur De Brabantse Olijfberg

6 dec Klasconcert van de leerlingen van de MA GO!-muziekschool 18.30 uur Christusgemeente Bexstraat

9 dec PRO-Senior - Jenny Meijer  - 'Kerstvertellingen met muziek' 14.30 uur De Brabantse Olijfberg

10 dec Muziekviering - koraalcantate voor orkest, koor, solisten en gemeentezang 10.30 uur De Brabantse Olijfberg

10 dec Adventsconcert DEGPA 19.00 uur De Brabantse Olijfberg

11 dec Samenwerken met religieus geïnspireerde solidariteitsorganisaties 20.00 uur Universiteit van Antwerpen zie rubriek

12 dec Jazz-vespers in de Adventstijd 19.00 uur De Brabantse Olijfberg

13 dec Studiedag Ecologie & Spiritualiteit 14.00 uur FPTR Brussel zie rubriek

19 dec Jazz-vespers in de Adventstijd 19.00 uur De Brabantse Olijfberg

13 jan PRO-Senior - Lida Blommaert - 'Hoe groen is mijn kleding' 14.30 uur De Brabantse Olijfberg

14 jan Muziekviering - cantatedienst 10.30 uur De Brabantse Olijfberg

14 jan Themadienst ‘Welkom aan de waterput!’ 10.00 uur De Wijngaard Bert Dicou

15 jan Rust en inkeer - christelijke meditatie 20.00 uur De Brabantse Olijfberg Bert Dicou

29 jan Rust en inkeer - christelijke meditatie 20.00 uur De Brabantse Olijfberg Bert Dicou

10 feb
PRO-Senior - Annemie Luyten van De Loodsen   
 ‘Vluchtelingenvrouwen en -kinderen’ 

14.30 uur De Brabantse Olijfberg

11 feb Viering met muziek door soli, koor en renaissance-instrumenten 10.30 uur De Brabantse Olijfberg

11 feb Themadienst ‘Geloof, Cultuur, Gesprek’ 10.00 uur De Wijngaard Bert Dicou

12 feb Rust en inkeer - christelijke meditatie 20.00 uur De Brabantse Olijfberg Bert Dicou

18 feb Eenzaamheid in de kerk 10.30 uur De Brabantse Olijfberg
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Kerkdienstrooster december 2023

3 dec
1ste Advent - Gezamelijke dienst met  
Heilig Avondmaal met de Brabantse 
Olijfberg

Ds. M. Schipper De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

10 dec Kerkdienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

17 dec Kerkdienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 15.00 uur

25 dec Kerstfeest Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.45 uur

31 dec
Taizéviering - Gezamelijke dienst   
met de Brabantse Olijfberg

M. Knetemann en 
ds. B. Dicou

De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

3 dec Bevestigingsdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 15.00 uur

10 dec Kerkdienst Dhr. M. Lock Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

17 dec Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

24 dec Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

25 dec Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

31 dec Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

3 dec
1ste Advent - Gezamelijke dienst met  
Heilig Avondmaal met de Wijngaard

Ds. M. Schipper De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.30 uur

10 dec 2de Advent - Muziekdienst Ds. D. Wursten De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

17 dec 3de Advent Kerkdienst Pf. C. Holstein De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

25 dec Kerstdienst Proponent B. Hirschfeldt De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

31 dec
Taizéviering - Gezamelijke dienst 
met de Wijngaard

M. Knetemann en 
ds. B. Dicou

De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

De BAND AGENDA



Kerkdienstrooster januari 2024

7 jan
Gezamelijke dienst  met de Brabantse 
Olijfberg - met drink achteraf

Ds. B. Dicou en  
Pf. C. Holstein

De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

14 jan Themadienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

21 jan Kerkdienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 15.00 uur

28 jan Nog niet bekend

7 jan Heilig Avondmaal Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

14 jan Kerkdienst Ds. I. Koeman Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

21 jan Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

28 jan Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

7 jan
Gezamelijke dienst  met de Wijngaard -  
met drink achteraf

Ds. B. Dicou en  
Pf. C. Holstein

De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

14 jan Muziekdienst Ds. D. Wursten De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

21 jan Kerkdienst Pf. C. Holstein De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

28 jan Taizéviering M. Knetemann De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

Kerkdienstrooster februari 2024

4 feb Heilig Avondmaal Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

11 feb Kerkdienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 15.00 uur

18 feb
Themadienst 'Eenzaamheid in de kerk' 
zie pagina 22

Ds. P. Schipper De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

25 feb Kerkdienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

4 feb Heilig Avondmaal Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

11 feb Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

18 feb
Themadienst 'Eenzaamheid in de kerk' 
zie pagina 22

Ds. P. Schipper De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

25 feb Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

4 feb Avondmaal
Pastor J. Vandenheede  
en Pf. C. Holstein

De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

11 feb Muziekdienst Ds. D. Wursten De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

18 feb
Themadienst 'Eenzaamheid in de kerk' 
zie pagina 22

Ds. P. Schipper De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

25 feb Taizéviering M. Knetemann De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur
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Oecumenisch middaggebed (ARK)

   Kapel van de studentenparochie (Ignatiuskapel), Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen

6 dec Ds. Christoph Holsten, predikant DEGPA 11.00 uur

13 dec Dienst verzorgd door de universitaire parochie 11.00 uur

10 jan Frank Théré, diaken Kapellen 11.00 uur

17 jan Jean-Marie Houben, diaken H. Sacrament Berchem, secretaris ARK 11.00 uur

24 jan John van der Dussen, voorzitter ARK, naar aanleiding van de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen 11.00 uur

31 jan Stanny Daems, pastoraal medewerker Merksem 11.00 uur

7 feb ZEH Jef Barzin em. deken Antwerpen-Noord 11.00 uur

14 feb Padre Annie Walscharts, em legeraalmoezenier, bestuurslid ARK 11.00 uur

21 feb Saskia van den Kieboom, pastoraal werkster Antwerpen-Noord 11.00 uur

28 feb Ds. Bert Dicou, predikant ‘De Wijngaard’, Antwerpen-Zuid 11.00 uur

Contact en informatie: Michel Franzen, michelfranzen1@outlook.com

We houden een onderbreking van woensdag 20 december 2023 tot  
en met woensdag 3 januari en hervatten op woensdag 10 januari 2024.
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Jij die kwetsbaar bent in mensen

Jij die je laat raken

Door wat onze aarde wordt aangedaan

Jij die zoekt naar mensen

Met een hart voor gerechtigheid

Wil mij bewaren als ik de strijd moe word

Houd in mij levend de woede om wat misgaat

Laat in mij de hoop brandend blijven

Houd mij in beweging in mijn zoeken naar wegen

En laat me nooit berusten in vernietiging

Dat het leven zelf mij

Door alles heen lief mag blijven.

KWETSBAAR

TOT SLOT

door: 
Paul Bruggeman en  
Gerard Zuidenberg



Armoede is een abstract begrip, 

tot je iemand ontmoet die door armoede

in de criminaliteit is terechtgekomen.”

Egbert van Groesen (interview op blz. 34)

Driemaandelijks kerkblad van de
Antwerpse Gemeenten van de

Verenigde Protestantse Kerk
in België


