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et plezier presenteren we weer een nieuwe 

editie van De Band. Deze keer voor de Paas- en 

voorjaarsperiode. Zo stappen we met het blad van 

seizoen naar seizoen. 

Eind 2023 is ds. Gert-Jan Kroon welkom geheten als de nieuwe 

predikant van de Christusgemeente. Ook namens de redactie 

welgekomen in het Antwerpse! Dit nummer leek ons een 

uitgelezen kans om hem ook in geschrifte aan u voor te stellen. 

Ds. Kroon verzorgt de Paasoverweging. Iets verderop vindt u 

een gesprek met hem, hij wordt geïnterviewd door Willemijn 

Koivunen.
 

Voor Willemijn zal het een laatste bijdrage zijn aan de Band. 

Wisseling van de wacht: gezien haar aanstaande vertrek naar 

Nederland heeft zij alvast een opvolger gezocht en gevonden. 

Martine Meijers bleek van harte bereid haar plaats over te nemen. 

Willemijn, bedankt voor je inzet, je altijd goede ideeën en je 

mooie artikelen en interviews. En Martine van harte welkom in 

de redactie. We weten al dat het jou evenmin ontbreekt aan een 

vaardige pen en aan zin om er iets moois en betekenisvols van te 

maken. 

M
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Verder kunt u in dit nummer opnieuw vaststellen dat er veel 

moois gaande is in de diverse gemeenten en werkingen. We 

hebben iedere keer moeite om het binnen de 72 pagina’s van 

dit blad te persen. Maar het is weer gelukt!

Als we u nog even lastig mogen vallen met een zakelijk ding: 

Marc Stevens meldde vorige keer dat het fijn is als u uw 

abonnementsgeld 2024 overmaakt vóór 1 april aanstaande. 

Dat is het nog niet, maar het aantal betalingen is nog ‘heel 

overzichtelijk’ om het wat eufemistisch te zeggen, dus 

vandaar de herinnering. U moet weten dat het blad geen 

andere inkomstenbron heeft dan de abonnementsgelden, en 

de drukker en de post moeten natuurlijk wel betaald worden.

De vermelde prijs houden we al jaren op € 16, zodat een 

abonnement voor iedereen haalbaar is. Het zal voor u geen 

verrassing zijn dat een hogere bijdrage realistischer is, dus 

als u gelegenheid hebt meer bij te dragen, gaarne! 

Bankrekeningnummer: BE33 3630 6137 2546  

t.a.v. Band Antwerpen

Zoals Marc in het volgend stukje aangeeft, we rekenen ook 

een beetje op zij die geen abonnement hebben maar het 

online lezen of via de nummers die in de kerken liggen. Een 

bedrag naar keuze vanaf € 16 wordt zeer geapprecieerd. 

Namens de redactie,

Bert Dicou

De BAND
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OVERWEGING

Geloofwaardige  
getuigenissen

“Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. 

Wees niet langer ongelovig, maar geloof.” 

(Evangelie volgens Johannes 20:27, NBV21)

Paasmeditatie

Met Pasen gedenkt de kerk de kruisiging van Jezus, haar Heer. 

Vele hoofdstukken in de Evangeliën zijn hieraan gewijd, te 

beginnen met de dagen en weken die eraan voorafgaan.  
 

Als je ziet dat ruim een derde van de Evangeliën beschrijft hoe 

Jezus zijn kruisdood tegemoet gaat, dan krijg je de indruk dat de 

schrijvers het kruis als de climax van hun boeken zagen.  

Heel duister eigenlijk. Ik herinner me nog dat mijn moeder 

ons voorlas uit de kinderbijbel van Anne de Vries, het 

hoofdstuk waarin het ging over de kruisiging. Dat begon met 

een leeswaarschuwing: dat dit een heel verdrietig maar ook 

indrukwekkend verhaal zou worden.

Ds. Gert-Jan Kroon

Het wás natuurlijk ook vreselijk wat 

Jezus moest doorstaan.  

De kinderbijbelverteller had niets te 

weinig gezegd. Maar gelukkig bleef het 

niet bij zijn dood. Op de derde dag was 

het graf leeg en later die dag vertoonde 

Jezus zich met een vernieuwd lichaam 

aan zijn apostelen. Dat viert de kerk op 

de eerste dag van de week, de zondag.  

De dag van de opstanding.  

Getuigen van de verrezen Heer 

De Evangeliën bevatten meerdere 

getuigenissen van de ontmoetingen 

met de verrezen Heer: van Maria 

Magdalena en de andere vrouwen bij haar; 

van Johannes, van Simon Petrus, van de Emmaüsgangers, van de 

apostelen op de eerste zondagavond … Tijdens de eerste lockdown 

in coronatijd heb ik na Pasen een tiendelige serie van getuigen 

van de verrezen Heer gepubliceerd op YouTube. Elke zondag één. 

Getuigenissen die op mij als geloofwaardig overkomen – zelfs al is het 

wetenschappelijk onmogelijk dat een overledene drie dagen later weer 

leeft. De getuigenissen van hen die Hem levend hebben weergezien, 

zijn echter moeilijk te ontkrachten. Zeker als we bedenken dat op basis 

van hun getuigenissen de christelijke kerk ontstond. En dat de mensen 

die Hem na zijn dood levend ontmoet hebben, dit nooit meer wilden 

ontkennen, zelfs als zij hiervoor de marteldood moesten ondergaan … 
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Bij enkele activiteiten worden entree- of deelnamekosten vermeld.  

Van de overige geldt dat er geen deelnamekosten worden gevraagd.  

Wel is er altijd ruimte voor een vrijwillige bijdrage ter ondersteuning van de 

onkosten (op de dag of avond zelf), wat ons helpt dit programma te kunnen 

blijven aanbieden. Bij elke cursus of bijeenkomst staat vermeld hoe u zich 

kunt aanmelden en waar u nadere informatie kunt verkrijgen.

Deelname en kosten

ACTIVITEITEN

Uitgestoken handen 

Mijn favoriete getuigenis is het verslag van de ontmoeting met 

Thomas. Vooral vanwege het lichamelijke van die ontmoeting. 

Jezus komt heel dicht bij Thomas staan, dat kan niet anders. 

Want Thomas mag Jezus’ handen aanraken. De uitgestoken 

handen van Jezus met de littekens van de kruisiging – Thomas 

brengt zijn vinger ernaartoe en hij voelt en ziet. Daarna betast 

hij Jezus’ zij, waar een soldaat Hem met zijn speer doorboorde, 

waar water en bloed uit vloeiden. Een heel apart moment; 

intiem is misschien niet het goede woord, want dat roept weer 

andere gedachten op, maar wat is Jezus dicht bij Thomas 

gekomen! Oog in oog, misschien nog zijn kleed afgelegd of 

geopend hebbend zodat Thomas zijn zij kon voelen.  

Zo dichtbij is Jezus bij Thomas gekomen.

“Zij zullen Mij zien die zij doorstoken hebben,” zegt God in het 

boek Zacharia, een voorzegging die voor Thomas op wel heel 

pregnante wijze in vervulling gaat. Dit is waar Thomas om 

gevraagd had. Heftige twijfels verdwenen als sneeuw voor de 

zon. 

Het vervolg staat niet precies opgeschreven. Zouden zij 

elkaar omhelsd hebben, zoals dat in het Midden-Oosten zo 

gebruikelijk is? Zou Thomas zich neergebogen en geknield 

hebben? Hoe het ook zij: de woorden die Thomas tenslotte 

tegen Jezus zegt, vormen de hoogste belijdenis tot dan toe. 

Hij noemt Jezus onomwonden “mijn Heer en mijn God”.  

Niet slecht voor iemand die nog altijd “ongelovige Thomas” 

wordt genoemd!  

Alvast een zalig Paasfeest gewenst!
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Noach/Nuh
en het 

klimaat 
dat we delen

Gespreksavonden

door: ds. Petra Schipper

Wie kent niet het 
verhaal van Noach, de 

ark, de zondvloed en de 
regenboog? De uitdrukking 

‘na ons de zondvloed’ 
lijkt in onze dagen van 

klimaatcrisis en ontkenning 
daarvan actueler dan ooit …  

 
Het oerverhaal is dus 

springlevend. Maar meteen 
dringt zich de vraag op:  
wat kunnen we ermee?  

Bang en passief onze 
ondergang ondergaan?  
Of is er misschien toch 
enige uitweg en hoop? 

Eerder schreef ik u al over de 

presentiebenadering die ons werk 

kenmerkt: geen liefdadigheid die 

mensen als sukkelaars bejegent, maar 

delen in de leefwereld van mensen 

in de knel en daardoor je kijk laten 

veranderen, zodat we samen die 

knelsituaties kunnen uithouden en 

aankaarten.  
 

Ik maak deel uit van de Werkgroep 

Presentie Vlaanderen met mensen 

uit verschillende sectoren, om 

deze benadering in Vlaanderen te 

versterken.  
 

Nu organiseren wij deze inspiratiedag 

die bedoeld is voor breed publiek: 

al wie professioneel, als vrijwilliger, 

uit eigen ervaring of in de nabije 

omgeving worstelt met armoede 

en daar respectvol en open mee wil 

omgaan.  Een dag met ervaringen, 

duiding, workshops en ontmoeting.  

U bent zeer welkom!  

En zeg het voort!

Wist u dat Noach ook in de 

Koran voorkomt en zelfs 

respect krijgt als bijzondere 

profeet? Kennelijk kunnen 

we als christenen en moslims 

samen veel inspiratie 

ontlenen aan dezelfde figuur. 

Net een beetje anders, maar 

dat maakt het boeiend. 

Zin om je daar samen in 

te verdiepen? Dat kan!  

Leerkracht islamitische 

godsdienst Bahattin Kocak 
en ds. Petra Schipper zullen 

in samenwerking met Motief 
vzw en Platform B deze 

gespreksavonden leiden. 

De avonden staan open 

voor iedereen, ongeacht 

achtergrond of overtuiging. 

We zullen in alle respect 

de verhalen naast elkaar 

leggen in het licht van onze 

actualiteit en van de vragen 

(“Eerwaarde heer Noach” in kalligrafieschrift)

Data

Waar

Tijd
 

Data
Waar

 
Tijd 

 
voor meer  

info en 
opgave bij 

Dinsdag 23 april
Dinsdag 7 mei 
Zijkapel van de Brabantse Olijfberg, 
Lange Winkelstraat 5, 2000 
Antwerpen
19.00 tot 21.30 uur 

Dinsdag 21 mei
FEDACTIO, Victor Roosensplein 7, 
2170 Antwerpen
19.00 tot 21.00 uur 

ds. Petra Schipper 
petra.schipper@psc-antwerpen.be
en bij info@platformb.be

die onder ons leven.  

De laatste avond zullen we de 

betekenisvolle Ashoera, ‘Noah’s 

pudding’ zoals die bekend is bij de 

moslims, klaarmaken en zo samen 

deze reeks afsluiten.  Zie hieronder 

voor de data en locaties (na Pasen en 

na de Ramadan!):
 

Details volgen.

Inspiratiedag ‘Armoede door  
de presentiebril’ 

Waar 
Data

Mechelen 
19 maart
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Bezinning

Op de tweede zondagen van de 

maand hebben de kerkdiensten 

in De Brabantse Olijfberg een 

uitgesproken muzikaal karakter. 

Hieronder volgt het programma voor 

de komende tijd:

Zondag 10 maart
Felix Mendelssohn-Bartholdy, 

Aus tiefer Not schrei ich zu dir 

(orgelsonate) 

Zondag 14 april 
Henry Purcell, Verse anthem: The 

Lord is King & Willem Ceuleers, 

motet: Holy, holy, holy (bassolist, 

koor, orgel) 

Zondag 12 mei 
H. Steigleder († 1581), motet Veni 

sancte Spiritus (koor, cornetto, 

Muziekvieringen Cantatediensten

dulciaan, trombone)soli, koor, 

renaissance-instrumenten 
 

Zondag 9 juni 
Willem Ceuleers 

klarinetkwartet nr. 1. 
 

De diensten beginnen om  

10.30 uur aan de Lange 

Winkelstraat 5.

BezinningVespers in de Stille Week 

Traditioneel wordt er in de week 

voor Pasen, de Stille Week, elke 

avond een vesper gehouden in de 

Christusgemeente in de Bexstraat. 

Dit zijn bezinningsmomenten van 

ongeveer een half uur.  

Deze vespers worden 

georganiseerd door de drie 

stadsgemeenten en het Bijbelhuis. 

Als leidraad gebruiken we een 

gedeelte uit het Marcusevangelie 

dat zoveel mogelijk overeenkomt 

met de dag waarop de 

bijeenkomst gehouden wordt.  
 

De bezinningsmomenten gaan 

door in de kerk aan Bexstraat 13 

(Christusgemeente, Antwerpen-

Oost), elke avond van maandag 25 

tot en met donderdag 28 maart, 

telkens om 19.00 uur. 

U bent van harte uitgenodigd!

Waar 

Data

Tijd

Christusgemeente 
Bexstraat 13 
elke avond van maandag
25 tot en met donderdag 28 maart 
19.00 uur

Waar 

Data

Tijd 
Opgave

Info

De Brabantse Olijfberg 
Lange Winkelstraat 5 
Zo 10 maart 
Zo 14 april 
Zo 12 mei
Zo 9 juni
10:30 uur
Niet noodzakelijk 
dick@wursten.be
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Gesprekskring

Foto door Athena

Gesprekken over geloven

Een gesprekskring voor leden van 

alle gemeentes en nadrukkelijk 

ook voor andere geïnteresseerden.  
 

Op het programma staan vragen 

die met geloven te maken 

hebben, in de breedste zin van het 

woord. De onderwerpen worden 

aangedragen door de deelnemers. 

Het motto is: samen zoeken en 

samen verder komen.  
 

De bijeenkomsten zijn ongeveer 

eens in de maand à 6 weken bij een 

van de deelnemers thuis. Wie niet 

alle keren kan deelnemen maar af 

en toe kan aanschuiven: prima, dat 

kan ook. Vermeld het bij je opgave. 

Waar 
Data

Tijd 
Opgave

Met

Huiskamers van deelnemers, 
Avonden, eens per maand 
Eerstvolgende: maandag  
4 maart
20.00 tot 22.00 uur 
Data in overleg 
Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com
i.s.m. vzw Motief

De eerstvolgende avond is 

op maandag 4 maart. Het 

uitgekozen onderwerp: 

vergeving.

vrijdag 1 maart 2024 - 20.00 u

Centrale Viering Antwerpen
De Wijngaard / Protestantse Kerk Antwerpen-Zuid

Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen 
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Een titel met een dubbele 

betekenis. Deze middagen 

zijn bedoeld voor open inloop. 

De deuren staan open en wie 

het aangenaam lijkt eens 

binnen te springen, is welkom 

op enig ogenblik vanaf 12.30 

uur. Dan vindt u ons aan tafel: 

er is een eenvoudige lunch, 

basisvoorzieningen zijn 

aanwezig, maar we houden u niet 

tegen als u iets extra’s mee wil 

nemen. 
 

De andere betekenis van de titel 

‘Open Bijbel-middagen’ is dat we 

de Bijbel opendoen.  
 

Achtereenvolgens kunt u in 

gesprek (13.30 tot 15.00 uur) of 

creatief (15 tot 17.00 uur) met 

Open Bijbel-middagen Bijeenkomsten

de Bijbel aan de slag: schilderen! 

Meer informatie hieronder.
 

U mag dus komen of vertrekken 

op een tijd die u past.  

Als u wil blijven van de lunch tot 

en met het schilderen, dan kan 

dat, maar dat hoeft geenszins. 

Ook even binnenspringen om een 

tas koffie te drinken behoort tot 

de mogelijkheden!

Waar 

Data

Tijd 
Opgave

Met

De Wijngaard 
Sanderusstraat 77
Dinsdagen
Ongeveer eens per maand 
Data in overleg, vanaf januari 
Vanaf 12.30 tot 15.00 uur 
Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com
i.s.m. vzw Motief

We doen de Bijbel open voor 

wie in deze tijd met God 

op weg wil gaan, of op weg 

wil blijven. En ook voor wie 

gewoon geïnteresseerd is om 

meer over de Bijbel te weten 

te komen. Welke thema’s 

komen er aan bod, en welke 

verborgen wijsheid valt er 

wellicht in te ontdekken? 

Hoe leef je als christen in 

onze plurale en superdiverse 

samenleving?  

De bijeenkomsten worden 

geleid door ds. Bert Dicou.  

Wie zich aanmeldt, wordt 

steeds per mail uitgenodigd 

voor een volgende 

bijeenkomst.  

De Bijbel open: met God op weg Bijeenkomsten

Vanaf september maakt de 

schilderworkshop deel uit van 

de Open Bijbel-middagen in 

De Wijngaard (zie hierboven). 

Onderdelen daarvan kunnen los 

van elkaar of samen gevolgd 

worden.

Waar 

Data

Tijd 
Opgave

Met

De Wijngaard 
Sanderusstraat 77
Dinsdagen
Ongeveer eens per maand 
Data in overleg, vanaf januari 
Vanaf 13.30 tot 15.00 uur 
Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com
i.s.m. vzw Motief
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Nieuws van PRO-senior
Bijeenkomsten

Kom je ook eens naar PRO-
senior? Elke tweede  zaterdag 
van de maand komen we bij 
elkaar in de Brabantse Olijfberg.  
 

Ontmoeting en contact zijn 

een belangrijk motief, maar 

we krijgen ook de kans om ons 

te (laten) verdiepen in diverse 

actuele, historische of gewoon 

interessante onderwerpen. 

 

 

Een paar voorbeelden: 

Marc Schippers liet ons de 

mooie en minder mooie kantjes 

van het leven van mensen in de 

haven zien, Veronica Brunswijk 

gaf ons een inkijk in  het lot van 

tot slaafgemaakte mensen in 

haar land Suriname.  

Ina Koeman liet ons zien hoe we 

samen mens kunnen zijn over 

alle maatschappelijke grenzen 

heen. Rond Kerst verzorgde 

Jenny Meijer een prachtige 

vertel- en muziekmiddag en Lida 
Blommaert neusde met ons in 

onze kleerkast: hoe groen is die 

eigenlijk? Dat sloeg niet op onze 

voorkeur voor de kleur groen, 

* Zaterdag 13 april:  

Stadspredikant Petra Schipper  

over ‘Christen-zijn in de stad’
 
* Zaterdag 11 mei:  
Hugo van Pelt 

over 'WAAROM  ga je naar 

Santiago de Compostela’ 

* Zaterdag 8 juni:  
Padre Annie Walscharts,  

emeritus legeraalmoezenier 

over 'Pastoraat in het leger’

maar wel op hoe groen de 

grondstoffen waarvan ze 

gemaakt zijn, wel of juist 

niet zijn en wat de gevolgen 

daarvan zijn. Tenslotte 

kregen we in februari een 

indrukwekkend verhaal 

te horen van Annemie 
Luyten van De Loodsen over 

vluchtelingenvrouwen en 

kinderen met wie ze al jaren 

optrekt. Wel eens gehoord 

van ‘De Overzet’ en ‘De 

Overstap’? 

In maart is er geen bij-

eenkomst, maar daarna 

bent u elke tweede 

zaterdagnamiddag weer 

welkom.  Het programma  

vindt u hieronder.

Waar 

Data

Tijd 

De Brabantse Olijfberg 
Lange Winkelstraat 5 
Elke tweede zaterdag  
van de maand 
14.30 tot 16.30 uur

Benieuwd naar de volgende 
bijeenkomsten?  
Een vriendelijk verzoek:  

graag vantevoren even 

doorgeven of u komt aan  

Dini van Os  (0485 16 99 89). 

Met vluchtingenvrouwen en kinderen op vakantie 
(Annemie Luyten)   
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Data

Tijd 
Waar

Opgave

Met

Eens in de twee weken 
op maandagavond, vanaf 
maandag 8 april
20.00 uur  
Ontmoetingsruimte van de 
Brabantse Olijfberg, Lange 
Winkelstraat 5 
Bij Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com
i.s.m. vzw Motief

Mediteren onder leiding 

van ds. Bert Dicou en Kelly 
Keasberry.  
 

De vorm is simpel: 

gezamenlijk, in een groep, 

stil worden en je daarbij laten 

leiden door korte meditatieve 

teksten.  

De meditaties duren een half 

uur en worden ingeleid en 

afgesloten met muziek.  

Voor wie wil, is er na afloop 

een tas koffie of thee een 

korte uitwisseling.

 

Wie zich opgeeft, wordt 

toegevoegd aan een maillijst. Ook 

zonder opgave ben je welkom. 

Naar keuze kan de hele reeks 

gevolgd worden of af en toe een 

avond.

Vroeger vonden de bijzondere 

themadiensten en interactieve 

bijeenkomsten altijd plaats in 

de namiddag. Zoals u wellicht 

heeft opgemerkt, zijn deze 

themadiensten nu verplaatst 

naar de reguliere kerkdiensttijd 

(10.00 uur) op vier of vijf zondagen 

gedurende het jaar. Deze ‘andere 

diensten’ omvatten onder meer 

themadiensten, interactieve 

vieringen, muzikale vieringen en 

viering met videomateriaal.

Noteert u maar vast: zondag 10 
maart en zondag 12 mei.  
Meer informatie vindt u in de 

digitale nieuwsbrief van De 

Wijngaard (te verkrijgen door 

opgave bij bert.dicou@gmail.com). 

Daarnaast organiseren we op vier 

of vijf zondagen per jaar ‘Geloof, 
Cultuur, Gesprek’.  
We gaan dan naar een film, een 

expo of een evenement in de 

stad en praten erover na op café. 

Dat gaat wel in de namiddag 

Op de tweede zondagen van elke maand organiseert De Wijngaard een 
speciale activiteit. Dit is een langlopende traditie, maar sinds januari is er 
een kleine verandering. 

zijn (’s ochtends kunt u dan naar 

een andere kerkdienst in de 

stad). In februari bezochten we 

bijvoorbeeld de fantastische expo 

‘Zeldzaam en onmisbaar’ in het 

MAS. De volgende zondag met 

zo’n programma is op zondag 14 
april. We bekijken te zijner tijd wat 

er in ’t stad te beleven is.  
 

Zie de digitale nieuwsbrief of 

stuur een mail naar bert.dicou@

gmail.com om op de hoogte te 

blijven.

‘Tweede Zondagen’ in De Wijngaard
bijzondere themadiensten en interactieve bijeenkomsten

Na Pasen weer van start:  
Christelijke meditatie ‘Rust en Inkeer’

Meditaties

Foto door Anete Lusina

Waar 

Data

Info 

Opgave

De Wijngaard 
Sanderusstraat 77  
en op verschillende locaties 
in Antwerpen
Tweede zondagen vd maand
Zondag 10 maart 
Zondag 12 mei
Meer informatie vindt u in de 
digitale nieuwsbrief van  
De Wijngaard  
Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com
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Bijbels schilderen Maandelijkse activiteit

Ontdek de kunst van Bijbels 

schilderen onder leiding 

van Bert Dicou (theoloog), 

Katrien Schillemans en 

Teuny Tukker. Na een korte 

bespreking van het verhaal 

van de dag door Bert, krijgt 

u de kans om zelf de kwast 

ter hand te nemen onder de 

deskundige begeleiding van 

Katrien of Teuny.

Bijbelse verhalen gaan niet 

zelden over menselijke 

ervaringen. Schilderen van 

wat het verhaal in u oproept 

is een actieve en creatieve 

vorm van reflectie op zulke 

ervaringen.  

Waar 

Data

Tijd 
Opgave

Met

De Wijngaard 
Sanderusstraat 77
Dinsdagen
Ongeveer eens per maand, 
Data in overleg 
15.00 tot 17.00 uur 
Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com
i.s.m. vzw Motief

U kunt de hele reeks volgen, maar 

ook af en toe komen meedoen. 

De schilderworkshop maakt deel 

uit van de Open Bijbel-middagen 

in De Wijngaard.

Met werk vanuit De Wijngaard

Binnenkort presenteren we 

een speciale editie in de reeks 

exposities die gewoonlijk 

te bewonderen zijn in De 

Wijngaard.  
 

Deze keer staat de expositie 

in het teken van het werk van 

de twee begeleiders van de 

schilderworkshop, Teuny Tukker 

en Katrien Schillemans.  

Ze zullen laten zien wat ze 

allemaal kunnen met een mooie 

selectie uit hun beste werk.  
 

Maar daar blijft het niet bij; we 

willen ook werk tonen van ‘ons 
allemaal’.  

Waar 

Data
Tijd 

Opgave

De Wijngaard 
Sanderusstraat 77
info volgt
info volgt  
Bert Dicou 
bert.dicou@gmail.com

Niet alleen schilderijen en 

tekeningen die tijdens de 

workshops zijn gemaakt, maar ook 

creaties die mensen thuis hebben 

vervaardigd.

Als u om te beginnen eens twee van 

uw mooiste werkstukken zou willen 

inbrengen, aarzel dan niet en meld 

u aan bij bert.dicou@gmail.com. 

Schroom niet, hoe meer moois, hoe 

beter!

April Expositie in voorbereiding! 

Foto: Jure Širić Foto: Andrea Piacquadio
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Jouw Woorden Wegen Uitnodiging

Migratie is geen onbeschreven thema in de Bijbel. Veel verhalen gaan over 

mensen op weg, onderweg, verdreven en aangekomen. Toch vinden we het in 

de kerk soms moeilijk om verhalend en verbindend te spreken en te schrijven 

over migratie en diversiteit in onze samenleving.  

Geïnspireerd door de brochures van Orbit vzw en 11.11.11 heeft de VPKB 

werkgroep MiSaG (Migratie, Samenleven en Geloven) een protestantse 

vertaling gemaakt waarmee wij graag samen met u aan het werk gaan.  
 

We hopen dat we op die manier samen leren om ‘andsers en beter’ te 

spreken over ‘de A(a)nder’ in onze samenleving. 

We zien uit naar uw komst op 11 maart.  

Namens de werkgroep MiSaG:  

Ina Koeman en Tetty Rooze
Waar 

Datum
Tijd 
Info

De Wijngaard 
Sanderusstraat 77  
11 maart
19.30 uur
tettyrooze@gmail.com

Over verbindend communiceren rond migratie en superdiversiteit

Dag van de Zorg

De deelnemende organisaties 

variëren van algemene en 

psychiatrische ziekenhuizen 

tot woonzorgcentra, 

kinderdagverblijven, voorzieningen 

voor personen met een beperking, 

innovatieve bedrijven, scholen, 

dagverzorgingstehuizen, 

dienstencentra en 

thuiszorgwinkels. Bezoekers 

kunnen rekenen op een hartelijke 

ontvangst en op een scala aan 

activiteiten en inzichten.

De Dag van de Zorg is een 

evenement voor het hele gezin. 

Voor de jongsten zijn er speciale 

programma’s zoals wedstrijden, 

zoektochten en workshops op 

maat.  

De Week van de Zorg staat voor de deur!  
Van maandag 11 maart tot en met zondag 17 maart staat de zorg- 
en welzijnssector in de spotlights. Deze bijzondere week wordt 
afgesloten met de Dag van de Zorg, een terugkerend evenement dat 
dit jaar plaatsvindt op 17 maart. Meer dan tweehonderd organisaties 
in Vlaanderen en Brussel openen hun deuren om bezoekers een uniek 
inkijkje te geven achter de schermen van de zorg- en welzijnssector.

Maar ook de volwassenen worden 

allerminst vergeten. Jaarlijks 

spannen de deelnemende 

organisaties zich in om bezoekers 

een onvergetelijke ervaring te 

bieden, met onder meer speciale 

tentoonstellingen, concerten, 

rondleidingen en een inkijkje 

in het leven van de cliënten of 

bewoners. Op diverse locaties 

kunt u bovendien genieten van 

een hapje en een drankje.

De Dag van de Zorg wordt 

gehouden op 17 maart 2024.  

Alle deelnemende organisaties 

vindt u op www.dagvandezorg.be.

Een kijkje achter de schermen

door: Kelly Keasberry
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Door: Willemijn Koivunen

“BIJNA ELKE WEEK 
ONTDEK IK WEER 
NIEUWE DINGEN”

Antwerpen heeft er een nieuwe dominee bij! In een feestelijke 

dienst op 3 december 2023 werd ds. Gert-Jan Kroon bevestigd 

in de Christusgemeente in de Bexstraat. Hij heeft de pastorie in 

Berchem betrokken en is al goed op weg de gemeente en onze 

stad te leren kennen. Maar wie is Gert-Jan Kroon?

Kennismaking met ds. Gert-Jan Kroon

n 1967 werd Gert-

Jan Kroon geboren 

in een gereformeerd 

gezin in Hilversum. Zijn 

ouders gingen naar de 

gereformeerde kerk en later 

naar een streng reformatorische 

kerk. Ondanks die christelijke 

opvoeding lag het tijdens zijn 

jeugd niet voor de hand dat hij 

later in de kerk zou gaan werken. 

Voor hemzelf had het christelijk 

geloof lange tijd weinig betekenis. 

Pas op zijn twintigste is hij tot 

geloof gekomen. 

Blijvend veranderd

Kroon studeerde op dat moment 

Europese Studies, met als 

hoofdvak Frans. Hij zat al in het 

derde jaar van zijn studie, toen 

hij via een reeks toevalligheden 

een job kreeg bij een christelijk 

zomerkamp in New York. Achteraf 

ziet hij Gods leiding in hoe dat 

gegaan is. Want in die negen weken 

Camp America werd hij geraakt 

door de warmte van het contact 

met de andere kampleiders: “Daar 

is het echt tot me doorgedrongen, 

dat God van me hield, dat Jezus 

zichzelf voor ons gegeven 

heeft.” Het zou zijn leven blijvend 

veranderen.

Op naar Heverlee

Eigenlijk wist Kroon toen hij 

terugkwam al dat hij er zijn werk 

van wilde maken om met mensen 

over geloof en de zin van het 

leven te praten. Maar hij had niet 

de financiële mogelijkheden 

om weer een nieuwe studie te 

beginnen. Hij studeerde in 1991 af 

en ging een jaar naar Parijs met het 

evangelisatiewerk van Operatie 

Mobilisatie. Daarna ging Kroon, 

terug in Hilversum, aan de slag in 

een technische job bij de eindregie 

van de Evangelische Omroep in 

Nederland. Het was een toffe job, 

waarin hij leerde leidinggeven 

I INTERVIEW

Foto: © Christusgemeente 
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en organiseren. Toch bleef het 

kriebelen. Het was uiteindelijk zijn 

moeder die op een dag na het eten 

zei: “Waarom probeer je het niet 

toch, om naar de Bijbelschool in 

Heverlee te gaan?” Het vertrouwen 

van zijn ouders gaf hem het zetje 

dat hij nodig had voor de toch wel 

onzekere stap om theologie te 

gaan studeren.  

‘Kiezen voor Jezus’

Na zijn studie begon Kroon in 2004 

in de Vrije Evangelische Gemeente 

in Wemeldinge. Na enige tijd kwam 

hij erachter dat hij toch iets miste 

in de evangelische beweging. 

In deze congregationalistische 

traditie - met een focus op de 

lokale gemeente - was er, zo 

vond hij, te weinig aandacht voor 

de verbinding met de grotere 

kerk. Bovendien deed de nadruk 

op ‘kiezen voor Jezus’ voor hem 

geen recht aan Gods genade: 

“Geloof en je relatie met God is 

iets wat je overkomt. Al betekent 

dat natuurlijk niet dat je maar 

passief afwacht. Je wordt erin 

gebracht. God heeft voordat Hij 

alles geschapen heeft, voor ons 

gekozen.” Het is een thema dat 

vaker terugkomt in ons gesprek 

en dat onlosmakelijk verbonden 

is met zijn eigen ervaring op dat 

kamp in New York. “Als alles van 

je eigen keuze afhangt dan wordt 

het heel maakbaar en dan kan die 

keuze dus ook weer veranderen. Ik 

geloof dat God ons vasthoudt, ons 

draagt. Voor mij is dat de basis.” 

Zo belandde hij, aanvankelijk 

als pastoraal werker, bij de 

Protestantse Kerk in Nederland. 

Hij rondde de predikantsopleiding 

af en op de avond van zijn 

diplomering belde ds. Marc 

Schippers over een vacature in 

Menen. Zo is hij bijna negen jaar 

geleden in de VPKB begonnen. 

En nu dus bij ons in Antwerpen. Hij 

kijkt ernaar uit om iedereen beter 

te leren kennen en om hier aan de 

slag te gaan. 

Veel te doen in Antwerpen

Op mijn vraag of hij al plannen 

heeft, geeft Kroon aan dat hij het 

in de eerste plaats belangrijk vindt 

dat het basiswerk in orde is: “Bij 

mensen op bezoek gaan, mensen 

leren kennen, met mensen spreken 

en proberen zo goed mogelijke 

preken te houden. En wat er dan 

verder komt, is in samenspraak 

met wat de gemeente wil. Het 

belangrijkste is om het evangelie 

te brengen in de prediking en 

om het pastoraat goed op orde 

te hebben.” Het schrijven van 

de preek is elke week weer een 

bijzonder proces, legt Kroon 

uit, waarin hij steeds weer iets 

van Gods liefde en genade ziet. 

“Bijna elke week word ik in de 

voorbereiding wel weer verrast en 

ontdek ik nieuwe dingen.” 

Hoewel pastoraat en prediking 

voor hem belangrijk zijn, blijft 

het daar niet bij: “Er is zoveel te 

doen in Antwerpen!” Zo is hij al 

bekend met het werk van Ichtus, 

het Bijbelhuis en PSC. Daarnaast is 

Kroon muzikaal. Bij het kerstdiner 

van de Wijngaard heeft hij al gitaar 

gespeeld, maar ook zingen doet hij 

graag. Dus wie weet gaan we ook 

daar nog meer van horen!

“God heeft voor dat hij 
alles geschapen heeft, 

voor ons gekozen”



Foto: © Christusgemeente 
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Jaarlijks viert de katholieke kerk 

op 1 januari haar Internationale 

Werelddag van de Vrede. De 

Sant’Egidiogemeenschap 

in Antwerpen organiseert 

dan naar goed gebruik een 

vredeswandeling. Gewapend met 

opvallende spandoeken kuierden jong en oud van het Stadspark naar de 

Kammenstraat. “Een krachtige oproep aan politici en ‘warlords’ overal ter 

wereld om een einde te maken aan de actuele oorlogen”, getuigt  Marion 

Schmitz. Speciaal voor De Band schreef ze een terugblik.

MANIFESTATIE  
VOOR DE  

VREDE
Door:  Marion Schmitz-Reiners

oor het oorlogs-

monument in het 

Stadspark verzamelen 

zich om 15.00 uur 

enkele tientallen 

mensen rond het 

vredesspandoek van Sant’Egidio. 

“Hmmm”, denk ik, “door het 

gure weer en de hevige wind 

zal het  vast maar een magere 

opkomst worden.” Ik heb me 

vergist. Kort na ons vertrek 

reikt de mensensliert van het 

Leien tot aan de Komedieplaats. 

Politieagenten houden het verkeer 

tegen. Best leuk om eens met 

politiebegeleiding door Antwerpen 

te wandelen. 

Trappistenklooster

Een kleine veertig borden worden 

omhoog gehouden. Daarop staan 

de namen van landen die door 

oorlogen geteisterd zijn. Oekraïne, 

V

Israël en Palestina, Ethiopië, Mali, 

Nagorno-Karabach, Somalië... 

Ik verschiet van de hoeveelheid 

conflicten. De wandeling van een 

250-tal mensen van de meest 

verschillende origine eindigt in 

de Kammenstraat 51, de zetel van 

Sant’Egidio Antwerpen.

Daar luisteren 

we naar enkele 

getuigenissen. Zuster 

Katharina van de 

Abdij der Trappisten 

van Westmalle bijt de spits af. 

“Ik ben er niet aan gewend te 

speechen”, zegt ze. “We bidden 

in de stilte van onze kerk voor de 

wereldvrede.” Maar ze ontdoet 

zich op een soevereine manier van 

haar taak. “We zijn met 22 in ons 

klooster. Medebewoners, voor wie 

we niet bepaald hebben gekozen. 

Maar door te bidden en te praten 

kunnen we conflicten steeds weer 

oplossen.” 

Technologische dictatuur

De volgende spreker, een IT-expert 

van Sant’Egidio, heeft het over 

de gevaren van AI, waarop paus 

Franciscus ter aanleiding van de 

Werelddag van de Vrede gewezen 

heeft. “Als de mens (…) denkt dat hij 

met behulp van technologie elke 

grens kan overschrijden, loopt hij 

het risico de controle over zichzelf 

te verliezen door zijn obsessie 

om alles onder controle te willen 

hebben; om in de spiraal van een 

technologische dictatuur terecht 

te komen in de zoektocht naar 

absolute vrijheid.”  

Een jonge vrouw uit Afghanistan 

vertelt vervolgens over de 

onmenselijkheid van dictatoriale, 

fundamentalistische regimes. 

Een Syrisch koppel, dat onlangs 

via de humane corridor in 

Antwerpen geraakt is, spreekt zijn 

dankbaarheid uit voor de redding. 

Tot slot worden een voor een 

de namen van 38 oorlogslanden 

opgeroepen. Na elk land 

weerklinkt een doffe paukeslag. 

Een bijzonder aangrijpend 

moment. En na de aansluitende 

vredegroet  is er… glühwein en 

warme chocomelk. 

Ik verlaat de binnentuin en bevind 

me in een wereld die koud lijkt. 

Maar ook met het troostrijke 

gevoel dat het christendom nog 

steeds springlevend is.

“Door te bidden en praten kunnen we 
conflicten steeds weer oplossen.”
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Vergeet-me-nietje

 Tünde Boelens is levensbeschouwelijk zorgverlener, ziekenhuis- 
en rusthuispastor in ZNA en Zorgbedrijf. 

Afscheid van Claudine Mulenga

Dat geloven wij, en in dit geloof hebben we van onze lieve zus Claudine 

Mulenga afscheid genomen. Helaas is ze zo jong (44 jaar oud) van ons 

heengegaan. We zullen haar en haar grote liefde voor de Heer niet vergeten! 

'Hallelujah' heeft ze vaak met een grote glimlach gezegd. Het is heel spijtig 

dat ze de laatste tijd erg achteruit gegaan was. Wij hebben haar aan God 

toevertrouwd, Die haar en ons nooit zou vergeten!

Soms denken we misschien ‘oh, er is niks is veranderd, wat kan het me 

schelen?’, of ‘er is niks te doen, ik ben hier vergeten'. Daarom stuur ik 

hier voor iedereen een bijzonder vergeet-me-niet-bloemetje met een 

verhaaltje van Betta Westera:

Ze bracht een bos chrysanten mee en zei:                  

'Hallo, ik ben José, je zus'. Alsof hij niet zag. 

José. Het was zaterdag. 
 

Ze bleef een uur. Toen ging hij staan en sprak:

'Je moest maar weer eens gaan. 

Na theetijd rust ik altijd een poosje. 

Bedankt voor de vergeet-mij-nietjes, Roosje'. 

U bent niet vergeten!  Vooral Pasen betekent dat u zo speciaal bent dat 

u voor GOD de grootste liefde waard bent. Daarom heeft HIJ voor ons 

het leven van Jezus gegeven. De Heer is waarlijk opgestaan!

Vrolijk Pasen en fijne lentedagen wens ik aan u allemaal!

Lieve mensen, waarschijnlijk verlangen wij allemaal naar meer 

zonneschijn en warmte, evenals naar warme en familiale momenten, 

of toffe vriendschappen. Hopelijk zullen we vanaf maart meer van de 

zon mogen genieten. In de lente laten we de koude wintermaanden 

achter ons en bewonderen we de mooie planten en bloemen die in het 

warmere weer gaan ontluiken.

Door:  Tünde Boelens
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werk aan de 

Winkel(straat)

De Brabantse Olijfberg: 

Door: Dick Wursten

et wordt een spannend jaar voor onze kerk. Niet alleen qua 
vervulling van de vacature, maar ook als gebouw. Vanaf 
2022 zijn er twee grote dossiers in voorbereiding, waarover 
inmiddels heel wat overlegd is, zowel met het stadsbestuur 
als met Erfgoed Vlaanderen. Het gaat om een deelrestauratie 

van het orgel en een volledige interieurschildering. Wellicht kan enige 
toelichting u interesseren. 

H

Restauratie van de mixtuur van het Walckerorgel

Toelichting: een mixtuur is een verzameling orgelpijpjes in rijen 

die bedoeld is om de klank van andere registers ‘in te vullen’ 

(via de boventonen), waardoor de klank voller wordt. Bij de 

restauratie door de firma Kaat & Tijhuis in 1984 heeft men de 

originele Walcker-mixtuur aangepast aan de ‘smaak van de 

tijd’. Ze werd scherper en luider. Tegelijk heeft men een deel 

van de pijpen uit de mixtuur gehaald en als een apart register 

toegevoegd aan het andere manuaal: de Terts. Geen succes, 

vinden wij nu. De orgelpijpen van Walcker uit 1905 blijken 

allemaal gemerkt, zodat het mogelijk is om vast te stellen welke 

pijpjes waar in de originele mixtuur hebben gestaan. Slechts 

28 ontbreken. Deze zullen dan zorgvuldig worden bijgemaakt. 

Omdat de kerk toch een aantal maanden zal moeten sluiten 

vanwege de voorziene schilderwerken (zie onder), hebben we bedacht 

dit werk te laten plaatsvinden in die periode. Tegelijk kan hierdoor 

ook een ander register in het orgel weer op z’n originele plaats 

worden teruggezet, en een ‘Fremdkörper’ verwijderd. Hiermee is een 

eerste stap gezet in de richting van de restauratie van het orgel in zijn 

originele stand. Subsidie is aangevraagd en we verwachten in de loop 

van de maand maart uitsluitsel te krijgen. Deze relatief kleine, maar 

effectvolle ingreep in het orgel proberen we tegelijk uit te voeren met 

de interieurschildering van de kerk.

Interieurschildering

Een interieurschildering is hoogstnoodzakelijk, al vele jaren, maar werd 

door de niet aflatende stroom aan werken aan de buitenmuur en ramen, 

steeds weer uitgesteld. Een eerste stap hebben we in 2023 reeds gezet: 

het onderzoek naar de polychromie die onder de huidige (vervuilde en 

afgebladderde) witte verflaag zit. Bij de doopvont was jaren geleden 

al een eerste proefvlak blootgelegd. Nu heeft Sarah De Smedt met 

steigers ook elders in de kerk de motieven onthuld. Vaak zaten ze nog 

perfect intact onder de latere schilderlagen, soms was het moeilijk om 

ze nog te vinden. Ze heeft nu van alle interieurmotieven een ‘specimen’ 

blootgelegd en de kleurcodes genoteerd. Het gaat hier over de trompe 

l’oeil van de gordijnen doorheen de kerk, de geschilderde voegen 

tussen de twee ‘friezen’ (sierlijke en kleurrijk geschilderde horizontale 

banden doorheen de hele kerk), de kleuren van de ribben die het gewelf 

steunen en de ‘dagkanten’ van de grote ramen. Indrukwekkend reeds. 

De vraag is nu wat we met deze kennis gaan doen, nu er subsidie is 

aangevraagd voor een volledige schilderbeurt van de kerk. Diverse 

opties zijn in bespreking met de architect, mevrouw. De Smedt, en 

Erfgoed Vlaanderen. Ook dit dossier wordt een dezer dagen ingediend. 

Als de subsidie wordt toegezegd, dan moeten we altijd nog zelf van het 

gesubsidieerde deel de BTW betalen (21 procent!), naast de standaard 
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Dick Wursten is secretaris van de bestuursraad VPKB Antwerpen-Noord.  
Meer informatie over het onderzoek naar de polychromie in de Brabantse Olijfberg 
kunt u vinden op https://brabantseolijfberg.be/onderzoek-polychromie



Door: Mounir Marina

hoop in het leven
HULP KRIJGEN HERSTELT IEMANDS

De Syrische stad Aleppo en het zuiden van Turkije werden in de nacht van 

5 op 6 februari 2023 getroffen door twee krachtige aardbevingen.  

“Na de grote aardbeving die de stad Aleppo en Turkije trof, liep het aantal 

slachtoffers in de duizenden, en sommige handen werden bewogen om 

te geven”, getuigt pastor Mounir Marina van de Arabische protestantse 

kerk in Antwerpen. Samen met zijn kerk startte hij een hulpactie.

V

Foto: © Unsplash

eel landen verkeren in slechte omstandigheden; veel rijke landen 

hebben arme mensen, hetzij als gevolg van oorlogen of van 

verkeerd beleid, zoals sommige landen in het Midden-Oosten, 

Afrika, Zuid-Amerika, enzovoort. Wij merken dat veel inwoners van 

deze landen arm zijn, ondanks de aanwezigheid van natuurlijke 

10 procent. Als ik u vertel dat we voor beide dossiers samen de grens 

van de € 200.000 zullen overschrijden, ziet u hoe nodig uw bijdragen 

zijn om dit tot een goed einde te brengen.

Investeringen in de gebouwen

Tenslotte is het zinvol u mee te delen dat we voor de overige gebouwen 

– het Paterskwartier – ook serieuze plannen hebben, zowel qua gebruik 

als qua beheer/herstel.  

Samen met het PSC willen we de pastoriewoning ombouwen tot 

een vaste plek voor de jongerenwerking (opvang, begeleiding van 

jonge asielzoekers). Tegelijk willen we proberen de voormalige 

kosterswoning en de zaal grondig aan te pakken, zowel qua 

bouwkundige degelijkheid als functionaliteit. Verder moeten het dak 

en de vensters gebeuren (hoogdringend) en blijken ongeveer op alle 

punten grondige herstellingen/verbouwingen nodig.  
 

Over de financiering hiervan zijn we een open gesprek aangegaan met 

Stad Antwerpen, omdat wij dat als eredienstbestuur niet alleen kunnen 

trekken. Gespreid over de komende jaren zal hier dus veel geïnvesteerd 

moeten worden. Inderdaad: mòeten, want anders stort er straks een 

gedeelte in. Voor deze werken kunnen we niet op subsidies van Erfgoed 

Vlaanderen rekenen, want de gebouwen zijn wel beschermd, maar niet 

als monument.  

Het bestuur streeft er in dezen ook bewust naar om voor het beheer op 

lange termijn partnerschappen met andere investeerders/gebruikers 

aan te gaan. 
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De kerk als meent
Samen zorgen, delen en omzien?

Door: Martine Meijers

W
e leven in bevreemdende tijden. Alles lijkt uit elkaar te 
vallen, er zijn oorlogen en afvalbergen, we kennen een 
zorgwekkende milieuproblematiek. We zijn onderdeel van 
een hyper-individuele maatschappij waar het ieder voor 
zich lijkt te zijn, en contacten verlopen via beeldschermen. 

In dit klimaat horen we ook stemmen die zoeken naar andere manieren 
om ons te organiseren, en het tij wat te keren. Zodat de maatschappij 
niet noodzakelijk meer een verdienmodel is, maar zorg draagt, deelt en 
omziet. 

Afgelopen zomer las ik het 
boek ‘Wat we gemeen hebben: 
Een filosofie van de meenten’, 
van de Nederlandse kunst- en 
cultuurfilosoof Thijs Lijster. 

Lijster zet onze neoliberale 

maatschappij, die als 

uitgangspunt winst en 

onbeperkte groei heeft, naast 

een maatschappij waarin dat 

wat hij ‘meenten’ noemt, een rol 

kan spelen. Wat zijn meenten 

precies? Lijster omschrijft dat 

als ‘gedeelde bronnen waar 

iedereen gebruik van kan maken, 

zonder dat ze iemands bezit zijn’. 

Vroeger waren dat bijvoorbeeld 

bossen waar iedereen hout 

kon sprokkelen, of velden waar 

ieder zijn vee kon weiden. Maar 

die weiden en bossen werden 

stukje bij beetje omheind, in 

bezit genomen door mensen of 

organisaties die er winst mee 

gingen maken. 

De samentuin

Ook (wetenschappelijke) kennis, 

de openbare ruimte in de stad of 

hulpbronnen in hun land. Binnenlands of buitenlands beleid speelt een 

belangrijke rol bij de vernietiging van deze landen. We merken dat de 

meeste slachtoffers eenvoudige mensen zijn, degenen die de politiek 

niet begrijpen en zich er niet mee bemoeien. Om nog maar te zwijgen 

over de impact van natuurrampen, die de levens van velen eisen, of hen 

ziekten of handicaps bezorgen en zelfs dakloosheid door het verlies van 

hun huis.

Helpende hand voor mensen in nood

Omdat we kinderen van God zijn, hebben we de plicht om mensen in 

nood de helpende hand te bieden. Daarom -  en omdat de meerderheid 

van onze vluchtelingen uit Syrië komen - zijn wij al vier jaar geleden als 

Arabisch sprekende groep in De Brabantse Olijfberg begonnen met 

het verstrekken van financiële hulp aan zieken om de noodzakelijke 

medicijnen te kopen, te voorzien in een klein bedrag voor een operatie, 

of in benodigdheden voor 

kinderen zoals melk of luiers. 

Wij doen dat via vrijwilligers: 

gelovige mensen in bepaalde 

protestantse kerken in Syrië. 

Na de grote aardbeving die Aleppo en Turkije trof, liep het aantal 

slachtoffers in de duizenden, en sommige handen werden bewogen om 

te geven. Samen met ons staken zij een helpende hand uit door hulp te 

bieden aan mensen in nood. Onze eerste partner was Kapel de Olijftak 

in Brasschaat. Ze gaven de kerk een enorme donatie (Adventsproject 

2023, nvdr) om de bediening te ondersteunen, voor de behoeftigen en 

de zieken. Wij danken hen voor hun vriendelijke hart en de liefde om te 

geven, en we bidden dat de Heer hun zal zegenen in hun dienst, zodat ze 

altijd zout voor de aarde en een licht voor de wereld zullen zijn.

Het is waar dat het helpen van iemand in nood het universum niet 

verandert, maar het universum zal veranderen in de ogen van de persoon 

die geholpen wordt. Het herstelt zijn hoop in het leven en hij ziet Christus 

door gelovige mensen.

“Hij troost de bedroefde mensen.
Hij verbindt hun wonden." 

Psalmen 147:3
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ze wordt door velen als achterhaald en ouderwets beschouwd. De manier 

waarop ze georganiseerd is, is inderdaad al heel oud, gaat al heel lang mee. 

Maar er is toentertijd duidelijk wel over nagedacht; het zit niet toevallig zo in 

elkaar. In feite is de kerk haar tijd vooruit, ze staat volop mee aan de frontlinie 

van een moderne wereld; mee in de groep van nieuwe denkers en idealisten. 

Reflectievragen

Het idealistische gedachtegoed van Lijster roept natuurlijk vragen op. Als 

mensen niet meer kunnen verdienen; als ze er niet persoonlijk beter van 

worden, zullen ze dan nog zo hard lopen? Maar kunnen wij hier desondanks 

iets mee doen, ons erop aanscherpen?  

• Naar buiten toe: ik stel me de vraag, kan ik en kunnen wij als zelfbewuste 

christenen in de wereld staan terwijl we ons aandeel leveren om die wereld te 

verbeteren? 

• Naar binnen toe stel ik me de vraag: kunnen we onze kerk als meent zien? 

Voelt u zich opgenomen in de gemeente? Draagt u een steentje bij, deelt u uw 

gaven, talenten en tijd, praktisch of intellectueel? Vindt u dat wij inclusief zijn, 

dat er ruimte is voor iedereen? Dat er genoeg toegankelijkheid is? 

Bent u met mij eens dat een kerk in haar wezen een vooruitstrevende 

organisatie is, niet iets van vroeger maar nodig en, waarom niet, hip? 

Deel uw gedachten

Uw reflecties zijn van harte welkom!  

Denk mee en deel uw gedachten met ons via  

debandredactie@gmail.com.  

Laten we samen verkennen hoe de kerk, als een vooruitstrevende 

meent, een positieve impact kan hebben in deze complexe tijden. 

het internet kunnen volgens de 

schrijver als een meent gezien 

worden. Hij ziet vooral meenten 

op het gebied van leren, wonen 

en zorg. Een praktisch voorbeeld 

is een ‘samentuin’. De tuin zelf 

is de bron die gebruikt wordt. 

Er wordt getuinierd door een 

groep mensen die samen de 

verantwoordelijkheid dragen, en 

die democratisch beslissen. Als 

de groep groter wordt, zijn er ook 

regels en afspraken nodig. De 

oogst wordt gedeeld, wellicht ook 

met mensen buiten de meent. Er 

wordt geen winst gemaakt, en 

er wordt zorggedragen voor alle 

groepsleden (inclusiviteit).

Ge-meente

Toen ik dat las dacht ik: “Dit gaat 

over de kerk.” Ik ben dus zo vrij aan 

het lijstje van Lijster een domein 

toe te voegen: meenten zijn er 

op gebied van leren, wonen, zorg 

en, misschien wel overkoepelend, 

religie. Een christelijke gemeente 

is ook een meent, want ze voldoet 

aan alle criteria. De bron is het 

Woord. Het gaat ons niet om 

gedeeld eigendom, maar om 

gedeelde verantwoordelijkheid. 

We hebben geen winstoogmerk. 

Ieder lid van de ‘ge-meente’ 

draagt een steentje bij, naar 

vermogen en talent. We streven 

naar inclusiviteit en beslissen 

democratisch. De kerk is een 

publieke ruimte, open voor 

iedereen.
 

We zijn ons er allemaal van 

bewust dat de kerk in deze tijd 

onderhevig is aan veel kritiek, en 

Boek
Thijs Lijster, Wat we gemeen hebben.  
Een filosofie van de meenten,  
De Bezige Bij, Amsterdam, 2000, 272 blz.
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De blogs van 

stadspredikant  
Petra Schipper

Door: Bert Dicou

ns blad vult 
zich doorgaans 
snel met 
lezenswaardige 
beschouwingen 

uit alle hoeken van 
protestants Antwerpen.  
U bent er vast wel een tijdje 
zoet mee. Maar er is altijd 
meer te lezen. Vandaar zo 
af en toe een verwijzing. Tot 
onze favorieten behoren de 
blogs van ds. Petra Schipper, 
onze stadspredikant. 

O
De blogs van Petra Schipper kunt 

u vinden op  

www.psc-antwerpen.be/blog/ 
en gebruikelijk wijdt ze er ook 

een Facebook-post aan.  

Regelmatig verschijnen er 

nieuwe berichten. Zo af en toe 

plaatsen we er eentje in De Band.

Meer lezen
Ontmoetingen

Het zijn geen lange teksten, 

maar Petra is er heel 

goed in om met weinig 

woorden de essentie 

te pakken. Veel van de 

blogs zijn geschreven 

naar aanleiding 

van ontmoetingen 

in haar werk. Vaak 

ontmoetingen met 

mensen die het niet 

gemakkelijk hebben. 

Die dapper voortdoen, 

al is het dan soms met de 

moed der wanhoop. Ik vind het 

indrukwekkend hoe zij de wereld 

van de mensen die ze mag leren kennen,  

zo voor ons weet bloot te leggen. 

Leef er maar mee
Recent trof mij een blog over hoe het is om een trauma met je 

mee te dragen, een nare situatie uit het verleden die nog steeds 

van invloed is op hoe je je voelt. Die medebepalend is voor hoe je 

de wereld ervaart, hoe je reageert, kortom voor hoe je leeft.  

Ook als je jezelf redelijk oké voelt, kan een losse opmerking of 

een andere trigger je zomaar weer helemaal van slag brengen. 

Petra kan het veel beter verwoorden en overbrengen dan ik, dus 

leest u vooral de blog zelf! Het is die van 18 januari op www.psc-

antwerpen.be/blog/, en hij heet: ‘Leef er maar mee’. 



46 47

Door: Frederike van der Mast

“STUDENTEN MOETEN ZIEN DAT 
CHRISTUS GEEN RELIKWIE UIT 

HET VERLEDEN IS”

Ichtus Antwerpen: een gezellige plek die van waarde is voor 

verschillende studenten met verschillende achtergronden! 

Drie leden van de christelijke studentenvereniging vertellen 

u graag hoe zij bij Ichtus terechtgekomen zijn en waarom zij 

vinden dat Ichtus van waarde is.

Silas (20 jaar): 

“Ik studeer Handelswetenschappen en het is mijn vierde jaar bij Ichtus. Ik heb 

een christelijke (protestants-evangelische) achtergrond, vandaar dat ik bij 

Ichtus zit. Ik wist al voordat ik ging studeren van het bestaan van Ichtus af 

door studenten die bij andere Ichtusgroepen aangesloten waren. Toen ik in 

2020 in Antwerpen kwam studeren, heb ik me dan ook direct ingeschreven bij 

de Ichtus van ’t Stad.  

Ichtus is een gezellige vereniging met fijne en interessante activiteiten.  

De christelijke achtergrond zorgt voor verbinding, maar daarnaast is het ook 

verrijkend om te leren van elkaars verschillen in (kerkelijke) achtergronden 

en studiedomeinen. Ik zit nu niet meer in het bestuur, maar vorig jaar heb 

ik de functie van fiscus (financiën) mogen vervullen. Er zijn ook andere 

manieren om te helpen, zoals in een van de commissies die de vereniging 

telt (ik zit bijvoorbeeld in de IA Media). De locatie waar we samenkomen is 

mooi gelegen in de studentenwijk, goed zichtbaar en toegankelijk voor een 

kop koffie of een goed gesprek. 

Ichtus wil relevant zijn voor de 

studenten.” 

Carin (18 jaar):  

“Ik ben Carin en ik kom uit 

Nederland, maar ik studeer vroedkunde in Antwerpen. Ik ben (gereformeerd) 

protestants opgevoed en ga elke week naar mijn kerk in Nederland. Geloof 

is belangrijk voor mij, omdat het mij een groot perspectief geeft op het leven 

hier op aarde en daarna.  

Ik ben bij Ichtus terechtgekomen via een vriendin en kotgenoot.  

Ik ben een keer met haar meegegaan en sindsdien ben ik er bijna wekelijks 

te vinden! Ichtus is voor mij van grote waarde, omdat ik het leuk vind om 

andere christenen te ontmoeten. Ik merk dat ik kan groeien in mijn geloof 

als ik omringd ben met christenen van mijn leeftijd. Ik ben verantwoordelijk 

voor diverse taken binnen Ichtus. Zo help ik mee met het schoonmaken van 

onze zaal en ben ik regelmatig in de zaal te vinden om deze open te houden 

voor studenten in Antwerpen. Daarnaast ben ik kringleider van een van 

“Ik merk dat ik kan groeien in mijn 

geloof als ik omringd ben met 

christenen van mijn leeftijd.”
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de kringen die we houden, dan denken we in een klein groepje na over een 

Bijbelgedeelte. 

Zoals genoemd kunnen studenten overdag in onze zaal studeren. Op die 

manier kunnen wij ons licht uitdragen, ook naar anderen die misschien 

niets weten over ons geloof. Zo zijn we als Ichtus zeker van belang in de 

studentenwijk!” 

Benjamin (20 jaar): 

“Mijn naam is Benjamin, student marketing en pastor/bijbelleraar.  

Al vanaf mijn kindertijd was ik door mijn ouders vervuld van liefde voor 

God. Maar Jezus heb ik echt pas een paar jaar geleden leren kennen. Hij 

betekent alles voor mij.  Ik wist niet eens dat er andere studenten waren die 

openlijk Jezus volgden, laat staan dat er zoiets bestond als een christelijke 

studentenvereniging. Ik was willekeurig aan het rondwandelen door de stad, 

tot ik ‘toevallig’ langs de Ichtuszaal liep en mijn oog viel op een Bijbelvers, 

op de juiste dag in de juiste week (City Week). Jezus volgen als student 

is moeilijk, maar samen met medegelovigen is het een avontuurlijke reis. 

Daarom is Ichtus van eeuwige waarde voor mij.  

Studenten moeten medestudenten zien die God én hen liefhebben. 

Studenten moeten zien dat Christus geen relikwie uit het verleden is.  

Hij leeft. Om dit te tonen moet er iemand leven alsof Jezus leeft, want Hij is 

Koning en Hij zei — U bent het licht van de wereld ...  

Ichtus is voor de studentenwijk net zo krachtig als licht in een pikzwarte 

nacht. Als wij dat niet zien, dan zijn wij blind.”

Binnenkort is er weer een City Week! (15-19 april 2024) In deze 

week proberen wij zichtbaar aanwezig te zijn in de studentenwijk, 

bijvoorbeeld door maaltijden, maar ook door het organiseren van 

lezingen en andere evangelisatieactiviteiten.  

Iedereen is van harte welkom! 

City Week

GEMEENTES 
IN DE STAD



Ds. Gert-Jan Kroon I Tel. 0489/94.89.74 I kroongertjan@gmail.com 
Mevr. Erika Droogendijk | tel. 0485/44.62.26 |  
erikadroogendijk@hotmail.com
Bernd van de Kwast | Hagedoornlaan 10, 2020, Antwerpen |  
03/290 53 32 | berndvdk@gmail.com

 Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 

Christusgemeente | Protestantse kerk Antwerpen-Oost

Predikant
Scriba 

Penningm.

IBAN: BE07 0015 2523 4666 
BIC: GEBABEBB 
t.n.v. VPKB Antwerpen-Oost,  
Antwerpen

Bank

 www.christusgemeente.be
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De Christusgemeente is een veelkleurige 

protestantse kerk die in het Antwerpen 

van de 21ste eeuw het goede nieuws 

van Jezus Christus viert, leert en deelt. 

De zondagse dienst is bepalend voor 

de eigenheid van onze gemeente, 

traditiegetrouw komen we dan bijeen 

om met elkaar het geloof te beleven 

in zingen, bidden en Bijbellezen, en de 

ontmoeting bij koffie en maandelijkse 

maaltijd. 

Wij zijn samen, als gemeenschap, 

zoekend op weg om het geloof in het 

dagelijks leven handen en voeten 

te geven. Wij zetten ons in een 

oecumenische geest samen met andere 

christelijke kerken en gemeenschappen 

in voor een samenleving waar mensen 

met verschillende achtergronden en 

levensbeschouwingen op een vreedzame 

en respectvolle manier met elkaar leven.  
 

Alle mensen, ook niet-gelovigen, zijn 

bij ons welkom om het goede nieuws te 

verstaan en te geloven.

Foto: feestelijke intrededienst op Eerste Adventsdag, zondag 3 december 2023

DE CHRISTUSGEMEENTE
Gemeente Antwerpen-Oost 

Exterieur Christusgemeente in de 
Bextraat uitgevoerd in kleur, 

en interieur uitgevoerd in zwart-wit  
© Tjitte Dijkstra
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De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid

Ds. Bert Dicou | tel. 0495/89.21.77 |  bert.dicou@gmail.com 
Tineke Stoker-Bruinius | tineke@stoker.be
Dhr. P. Osterrieth, Blarenstraat 9, 2180 Ekeren   
tel. 0472/76.78.14 | paul.osterrieth@belgacom.net

Predikant
Scriba

Penningm.

IBAN: BE79 0015 2534 7733  
BIC: GEBABEBB 
t.n.v. VPKB Antwerpen-Zuid, Antwerpen
Dit is de QR-code voor de kerkrekening, ter onder- 
steuning van het kerkelijk leven van De Wijngaard

IBAN: BE95  7310 1374 3558 
t.n.v. Diaconie Antwerpen-Zuid, Antwerpen 
Door deze code te scannen kunt u uw gift overmaken 
voor de diaconie van onze kerk. U hoeft er dan geen 
speciale mededeling bij te doen. 
Als u wil bijdragen aan het goede doel van die week, 
schrijft u dan in het kort de bestemming erbij.

Diaconie 

Bank

 www.protestantsekerkdewijngaard.be
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In het kleine, bescheiden kerkgebouw De Wijngaard is de eredienst op 

zondag om 10 uur de centrale ontmoetingsplaats, maar doordeweeks 

is er ook vaak wat te beleven. Wie houdt van een warme sfeer is er op 

de juiste plaats; mensen zijn geïnteresseerd in elkaar en in wat men wil 

delen op het vlak van geloof en van samenleven in de stad. 

Wie nieuw is, kan gemakkelijk anderen leren kennen. De Wijngaard kan 

in het kerkelijk landschap beschouwd worden als een progressieve 

kerk, gekenmerkt door diversiteit.  

Wij zijn er fier op een inclusieve geloofsgemeenschap te zijn. 

Wie behoort tot de LGBTQ-gemeenschap mag zich hier voluit welkom 

weten, net als mensen met een migratie-achtergrond. 

DE WIJNGAARD
Gemeente Antwerpen-Zuid 

Digitale Nieuwsbrief

Zo eens in de twee tot drie weken stuurt onze gemeente de 

Digitale Nieuwsbrief uit, met berichten en aankondigingen. 

Mocht u die nog niet ontvangen en geïnteresseerd zijn: 

meld u aan via https://www.protestantsekerkdewijngaard.be/

contact/  of per mail aan bert.dicou@gmail.com

Gemeentevergadering

Zondag 28 april, na de kerkdienst, zal onze jaarlijkse gemeentevergadering 
gehouden worden.

 Korte Mededelingen:



Vacant
Ds. Ernst Veen | tel. 016/22.98.83 
Contactadres voor de kerk:  
kerkeraad@brabantseolijfberg.be, info@brabantseolijfberg.be 
Jade Cauwenberghs, Evi Hommers  | koster@brabantseolijfberg.be
Mevr. Elisabeth Berger | Edisonstraat 29, 4532 LL Terneuzen (NL) 
tel. +31 115.70.70.25 | annebeth327@gmail.com

 Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
De Brabantse Olijfberg | Protestantse kerk Antwerpen-Noord

Predikant
Consulent

Koster 
Scriba

Contactpersoon voor gebruik ruimtes: Marian Knetemann  
tel. 0479/44.69.83 | marian@brabantseolijfberg.be

Ruimtes

IBAN: BE54 0682 1694 7597   BIC: GKCCBEBB 
t.n.v. Vrienden van de Diaconie, Antwerpen

IBAN: BE19 0000 1498  7712  
t.n.v. Protestantse kerk, Antwerpen

Diaconie

Bank

 www.protestantsekerkantwerpennoord.be
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De protestantse gemeente van Antwerpen-Noord, 

beter bekend als de Brabantse Olijfberg, is een 

kerkgemeente met diepe historische wortels.  

Zo werd de naam Brabantse Olijfberg al gebruikt 

halverwege de zeventiende eeuw, en werd het 

kerkgebouw begin negentiende eeuw toegewezen 

aan de protestantse eredienst. Nu, 200 jaar later, is 

de Lange Winkelstraat een open plek geworden met 

een diversiteit aan bezoekers.

Naast de Nederlandstalige eredienst komen er ook 

Arabische en Pakistaanse christenen samen om hun 

geloof te belijden. Daarnaast biedt de site onderdak 

aan organisaties als PSC-Jongerenwerking, de 

Kleine Expeditie (cultuur), een kleine ecologische 

bakkerij en de christelijke studentenvereniging 

Ichtus.

Met een open visie op kerk en maatschappij blijft de 

Brabantse Olijfberg zoeken naar meer verbinding, 

zowel met andere geloofsgemeenschappen als met 

de samenleving als geheel.

Een kort bericht van Sigfido en Maritza:

Beste broeders en zusters. We verlieten België 3 maanden geleden. 
Het was een moeilijke tijd zonder onze kinderen en zonder jullie die 
ons verwelkomden en steunden met zoveel liefde, de warmte van 
de gemeenschap. De liedjes, jullie gelach, jullie gesprekken en zijn 
aanwezigheid is iets wat we elke dag missen. Maar we hebben de hoop 
dat we elkaar snel weer zullen zien en dat we samen zullen blijven werken 
om van onze gemeenschap een opendeurkerk te maken waar iedereen 
welkom is en waar bovenal God wordt aanbeden, zijn zoon verkondigd en 
zijn Heilige Geest aanwezig is.  Met vriendelijke groeten, S & M

 Korte Mededelingen:

DE BRABANTSE OLIJFBERG
Gemeente Antwerpen-Noord



 www.psc-antwerpen.be

 Postadres: Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38 , 2060 Antwerpen 

Stadspredikant

Ds. Petra Schipper
tel. 0486/12.50.44 | petra.schipper@psc-antwerpen.be

Predikant

Rekening stadspredikant: t.n.v. Commissie stadspredikant,  
IBAN: BE11 7310 3722 6248    BIC: KREDBEBB

Bank

 Blog: https://www.psc-antwerpen.be/blog 

 Facebook: Protestants Sociaal Centrum Antwerpen

 Postadres: Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38 , 2060 Antwerpen 

Protestants Sociaal Centrum Antwerpen vzw  

PSC Open Huis, Jongerenwerking en Woonterp:   
Eric Joris I eric.joris@psc-antwerpen.be

Coördinator

Bank Giften voor Woonterp en Kip&Ei (Burkina Faso):  
IBAN: BE60 7785 9406 8370, t.n.v. PSC Beheer vzw 
met vermelding van gewenst doel 
Andere giften, bijv. Minke Zuidemafonds (schoolfonds):  
IBAN: BE21 7785 9051 1403, t.n.v. Protestants Sociaal  
Centrum vzw, met vermelding van gewenst doel

Giften die via Koning Boudewijnstichting aan ‘Fonds 
Vrienden van PSC’ worden overgemaakt, zijn fiscaal 
aftrekbaar. Let wel: vul enkel de gestandaardiseerde 
mededeling (cijfercombinatie) in en laat per mail weten 
aan onze penningmeester Jan Boeye voor welk project uw 
gift specifiek bestemd is:  jan.boeye@psc-antwerpen.be 
Het fiscaal attest ontvangt u automatisch aan het einde 
van het boekhoudjaar van KBS. 
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Ontstaan vanuit de bevlogenheid van enkele 

protestanten is het Protestants Sociaal Centrum  
in de bewogen loop van 44 jaar uitgegroeid tot een 

boom met vele takken en stekken. Huidige deel-

werkingen zijn: Open Huis van Senioren in armoede 

en van Jongerenwerking van alleenstaande jonge 

vluchtelingen; Woonterp en Senioren Thuis: huisvesting 

met warme omkadering voor vluchtelingen, daklozen 

en ouderen; Kip&Ei, een project voor duurzame 

situatieverbetering in Burkina Faso, en nog zoveel meer.   

Stadspredikant ds. Petra Schipper is namens de 

Antwerpse protestantse kerken present en verbindend 

werkzaam in de Antwerpse deelwerkingen en bij 

partnerorganisaties in hetzelfde veld.  

Het PSC is een warme beweging van en met mensen.  

Samen geloven we dat het anders kan en we willen 

daar ook naar handelen!  Blijf op de hoogte en schrijf je 

in voor onze maandelijkse e-nieuwsbrief: gewoon een 

seintje naar Petra volstaat.

STADSPREDIKANT

Kerk in de stad

  OPEN HUIS
PSC



Ernst van Velzen I ernst@bijbelhuis.be
David Iboma I david@bijbelhuis.be
0496/53.46.04 I info@bijbelhuis.be

 Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen 

Bijbelhuis

Diaken
Jeugdwerker

Tel I email 

IBAN: BE573630 8840 5335 
BIC: BBRUBEBB 
t.n.v. Bijbelhuis Antwerpen VZW

Bank

 website: www.bijbelhuis.be

 Instagram: bijbelhuis_2060
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Het Bijbelhuis is een gastvrij (t)huis in wijk 2060 

Antwerpen-Noord.  

Een plaats waar alle mensen ongeacht hun 

afkomst, cultuur en levensovertuiging een relatie 

met elkaar kunnen opbouwen. Met een open Bijbel 

willen wij deze relaties een stevig fundament 

geven.  

 

2060 is een doorgangswijk met veel diversiteit 

op alle vlakken: sociaal-cultureel, economisch, 

etnisch, religieus, … Kortom:  een buurt met veel 

uitdagingen. In het midden daarvan werkt het 

Bijbelhuis verbindend.  

Voor en met de wijk organiseren we activiteiten 

die de onderlinge samenhang versterken. Dit alles 

doen we om  de liefde van God te laten stralen.
 

Activiteiten zijn onder andere: een meisjesgroep, 

jongensgroep 11+, Sportcommunity 15+, 

Sportcommunity 18+, verdiepingsavonden, 

huiswerkbegeleiding, huisbezoek, persoonlijke 

zorg.  Doorheen de week is het Bijbelhuis (bijna) 

altijd open.  

 

U kunt ons steunen door mee te doen, te geven, of 

de nieuwsbrief aan te vragen. 

BIJBELHUIS
Kerk in de stad



Ds. Tünde Boelens-Csákány 
Protestants ziekenhuis- en rusthuispastor in  
ZNA en Zorgbedrijf Antwerpen  
0474/08.42.29 | tunde.boelens@zna.be   

Drs. Kelly Keasberry 
AZ Monica campus Deurne en Antwerpen I 03/320.56.29 
kelly.keasberry@azmonica.be   

Ziekenhuispastoraat

Predikant

Heb je interesse in pastorale zorg? Of ken je iemand die 
rusthuisbewoners graag spiritueel zou willen ondersteunen?  
Wil je deeltijds werken? Laat het Tünde Boelens weten!

Havenpastoraat

Ds. Marc Schippers | 0495/18.56.91  
mschippers@scarlet.be   

Havenpastor
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Bent u opgenomen in het 

ziekenhuis? Wij wensen u veel 

beterschap!  De protestantse 

pastores bezoeken u graag op 

uw verzoek.  

U kunt dat doorgeven in  AZ 

Monica, in het UZA en in alle 

ZNA-ziekenhuizen.  

 

Woont u in een woonzorgcentrum van Zorgbedrijf of kent u iemand 

die daar naartoe verhuist?  Laat het ons gerust weten!

ZIEKENHUISPASTORAAT
Kerk in de stad

Het havenpastoraat heeft als doel de liefde 

van Christus te tonen in Woord en daad aan 

alle zeelieden.  

Het Antwerpse havenpastoraat bestaat uit 

meerdere aalmoezeniers en vrijwilligers 

die verschillende zeemansmissies 

vertegenwoordigen.  
 

Ds. Marc Schippers is predikant van de 

VPKB en reeds twintig jaar werkzaam in de 

haven van Antwerpen voor de Deutsche 

Seemannsmission in Antwerpen.

Wilt u het havenpastoraal steunen?
Deutsche Seemannsmission Antwerpen vzw,  

Noorderlaan 100, 2030 Antwerpen

Email:   antwerpen@seemannsmission.org

Rek.nr.  BE78 3630 9363 8786

HAVENPASTORAAT
Kerk in de stad
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PROTESTANTS BERAAD ANTWERPEN
Onze partners 

In elke editie van De Band informeren wij u over de kerkgemeenschappen die 

– zoals onze drie gemeentes – lid zijn van het overlegorgaan ‘Protestants 

Beraad Antwerpen’. Zo blijft u geïnformeerd over de diversiteit van onze kerk. 

  Antwerp International Protestant Church 
  Veltwijcklaan 180, 2180 Ekeren 
  www.aipchurch.org 
  Kerkdienst:  elke zondag om 10.45 uur (Engels)

  Arabische Protestantse kerk
  Lange Winkelstraat 5 (sacristie), 2060 Antwerpen 
  tel. 0484/67.16.05 
  Kerkdienst:  elke zondag om 11.00 uur

  Boechout – Protestants Evangelische Kerk
  Onze Lieve Vrouwplein / Appelkantstraat 2, 2530 Boechout 
  tel. 03/454.40.14 I www.vpkbboechout.be 
  Kerkdienst:  elke zondag om 10.00 uur

  Brasschaat – Protestantse kapel De Olijftak
  Leopoldslei 35, 2930 Brasschaat 
  tel: 03/236.81.54,  www.olijftakbrasschaat.be 
  Kerkdienst:  elke zondag om 10 uur

  Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen (DEGPA)
   Bredabaan 220, 2170 Antwerpen-Merksem 
  tel. 03/658.90.01, www.degpa.be 
  Gottesdienst:  jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr in der 
  Damiaankerk (T.P.C.), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen

  Evangelisch-Lutherse kerk
  Tabakvest 59, 2000 Antwerpen 
  tel. 03/233.62.50, lutherse.kerk@skynet.be 
  Kerkdienst:  elke zondag om 10.00 uur

  Presbyterian Church of Cameroon Antwerpen
  Bredabaan 280, 2170 Merksem  
  Eric Elong Ebolo, tel. 0489/37.11.63, pcc.vpkb@gmail.com 
  Kerkdienst:  in de St. Bartholomeuskerk: elke zondag om 13.00 uur (Engels)

  Urdukerk Belgium, de Pakistaanse Protestantse kerk
  Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 
  Voorganger: pastor Th. Camram 
  Kerkdienst:  elke zondagmiddag om 15.00 uur

AGENDA
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Activiteitenrooster  maart-april-mei 2024

Datum Wat Uur Waar Opgave bij 

Gesprekken over geloven - maandagavonden, eens per maand 20.00 uur huiskamers van deelnemers Bert Dicou

Open Bijbel-middagen - dinsdagen, eens per maand, data in overleg 13.30 uur De Wijngaard Bert Dicou

De Bijbel open: met God op weg - dinsdagen, eens per maand, data in overleg 13.30 uur De Wijngaard Bert Dicou

Bijbels schilderen - dinsdagen, eens per maand,  data in overleg 15.00 uur De Wijngaard Bert Dicou

Rust en inkeer - christelijke meditatie - eens in de twee weken 20.00 uur De Brabantse Olijfberg Bert Dicou

Themadienst -  ‘Tweede zondagen’ in De Wijngaard zie info De Wijngaard Bert Dicou

1 mrt Wereldgebedsdag 2024 20.00 uur De Wijngaard

10 mrt Muziekviering - Felix Mendelssohn-Bartholdy 10.30 uur De Brabantse Olijfberg

10 mrt Themadienst -  ‘Tweede zondagen’ in De Wijngaard zie info De Wijngaard Bert Dicou

11 mrt Jouw Woorden Wegen 19.30 uur De Wijngaard

11 mrt Panelgesprek - Kracht van religie binnen de hulpverlening 17.00 uur KDG Zuid / X00.01

12 mrt Jouw woorden wegen - gespreksbijeenkomst 19.30 uur De Wijngaard

17 mrt Dag van de Zorg info op:  www.dagvandezorg.be

19 mrt Inspiratiedag ‘Armoede door de presentiebril’ Mechelen

25-28 mrt Elke avond: Vespers in de Stille Week 19.00 uur Christusgemeente

8 apr Rust en inkeer - christelijke meditatie 20.00 uur De Brabantse Olijfberg Bert Dicou

13 apr PRO-senior - Stadspredikant Petra Schipper over ‘Christen-zijn in de stad’ 14.30 uur De Brabantse Olijfberg Dini van Os

14 apr Muziekviering - Henry Purcell 10.30 uur De Brabantse Olijfberg

23 apr Gespreksavond "Noach/Nuh en het klimaat dat we delen" 19.00 uur Zijkapel De Brabantse Olijfberg Petra Schipper

7 mei Gespreksavond "Noach/Nuh en het klimaat dat we delen" 19.00 uur Zijkapel De Brabantse Olijfberg Petra Schipper

11 mei PRO-senior - Hugo van Pelt over 'WAAROM ga je naar Santiago de Compostela’' 14.30 uur De Brabantse Olijfberg Dini van Os

12 mei Muziekviering - H. Steigleder 10.30 uur De Brabantse Olijfberg

12 mei Themadienst -  ‘Tweede zondagen’ in De Wijngaard zie info De Wijngaard Bert Dicou

21 mei Gespreksavond  ‘Noach/Nuh en het klimaat dat we delen’ 19.00 uur FEDACTIO, Victor Roosensplein 7 Petra Schipper
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Kerkdienstrooster maart 2023

3 mrt Avondmaal Pf. C. Holstein De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

10 mrt Muziekviering Ds. A. Poldervaart De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

17 mrt Kerkdienst Pastor J. Vandenheede De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

24 mrt
Palmpasen Gezamenlijke dienst met  
de Wijngaard 

Proponent B. Hirschfeldt                                  en Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

31 mrt Pasen Taizéviering M. Knetemann De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

3 mrt Kerkdienst met Heilig Avondmaal Ds. P. Schipper De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

10 mrt Themadienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

17 mrt Kerkdienst Gastpredikant De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

24 mrt Gezamelijke dienst, Palmpasen Ds. B. Dicou en proponent                                B. Hirschfeldt De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

31 mrt Kerkdienst Pasen Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

3 mrt Heilig Avondmaal Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

10 mrt Kerkdienst Ds. Ph. De Coster Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

17 mrt Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

24 mrt Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 19.30 uur

29 mrt Goede Vrijdag-Heilig Avondmaal Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

31 mrt Pasen Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente  Bexstraat 13 10.30 uur

De BAND AGENDA



Kerkdienstrooster april 2024

7 apr Beloken Pasen Avondmaal Ds. P. Schipper De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

14 apr Muziekviering Ds. D. Wursten De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

21 apr Kerkdienst Pf. C Holstein De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

28 apr Taizéviering M. Knetemann De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

7 apr Kerkdienst met Heilig Avondmaal Ds. J. Brouwer De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

14 apr Cultuur, geloof, kerk Ds. B. Dicou De Wijngaard zie nieuwsbrief

21 apr Kerkdienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

28 apr Kerkdienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

7 apr Heilig Avondmaal Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

14 apr Kerkdienst Ds. E. Bouman Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

21 apr Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

28 apr Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

Kerkdienstrooster mei 2024

5 mei Avondmaal Pf. C Holstein De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

12 mei Muziekviering Ds. Dick Wursten De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

19 mei
Pinksteren gemeenschappelijke viering 
PBA

Diverse voorgangers Pater Damiaankerk
Groenenborgerlaan 
149, Wilrijk

10.30 uur

26 mei Taizéviering M. Knetemann De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

5 mei Kerkdienst met Heilig Avondmaal Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

12 mei Themadienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

19 mei
Pinksteren gemeenschappelijke viering 
PBA

Diverse voorgangers Pater Damiaankerk
Groenenborgerlaan 
149, Wilrijk

10.30 uur

26 mei Kerkdienst Ds. J. Temmerman De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

5 mei Heilig Avondmaal Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

12 mei Kerkdienst Ds. J. Visser Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

19 mei
Pinksteren gemeenschappelijke viering 
PBA

Diverse voorgangers Pater Damiaankerk
Groenenborgerlaan 
149, Wilrijk

10.30 uur

26 mei Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur
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Oecumenisch middaggebed (ARK)

   Kapel van de studentenparochie (Ignatiuskapel), Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen

6 mrt Veronica Kuchenbecker naar aanleiding van Wereldgebedsdag 11.00 uur

13 mrt Gert Van Langendonck, pastoraal medewerker Universiteit Antwerpen 11.00 uur Antwerpen"

20 mrt ds. Ina Koeman, emeritus stadspredikant 11.00 uur

27 mrt Egbert Van Groesen, anglicaans gevangenisaalmoezenier, en Michel Franzen                                 beiden bestuurslid A.R.K. 11.00 uur

3 apr Marian Knetemann, protestantse kerk De Brabantse Olijfberg, bestuurslid A.R.K. 11.00 uur

10 apr Wordt voorzien 11.00 uur

17 apr Freda Nkansah, pastor Evangelische kerk Mortsel 11.00 uur

24 apr ds. Gert-Jan Kroon, predikant Christusgemeente Bexstraat 11.00 uur

1 mei Geen dienst 11.00 uur

8 mei Geen dienst wegens Hemelvaart 11.00 uur

15 mei Jean-Marie Houben, diaken Heilig Sacrament Berchem, bestuurslid A.R.K. 11.00 uur

22 mei Zr. Ruth Lagemann, verantwoordelijke kloostergemeenschap Chemin Neuf 11.00 uur

29 mei John van der Dussen, voorzitter A.R.K. 11.00 uur

Contact en informatie: Michel Franzen, michelfranzen1@outlook.com
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TOT SLOT

Geduld met anderen is liefde

Geduld met jezelf is hoop   

  Geduld met God is geloof

G e d u l d

Door: 
Adel BestravosFoto: © Ben White/Unsplash



Het is waar dat het helpen van iemand in nood het universum 

niet verandert, maar het universum zal veranderen in de ogen 

van de persoon die geholpen wordt. 
Mounir Marina

Driemaandelijks kerkblad van de
Antwerpse Gemeenten van de

Verenigde Protestantse Kerk
in België


