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Beste lezer,

Het tijdschrift dat u nu in handen hebt, heet niet toevallig De Band.  
Het is het driemaandelijkse teken van verbondenheid tussen de Antwerpse 
protestantse gemeenten, dat u zowel gedrukt als digitaal kunt lezen. U 
vindt er de nodige info over kerkdiensten en nevenactiviteiten van uw 
gemeente, maar evengoed nieuws over het PSC, de stadspredikant, het 
havenpastoraat, het Bijbelhuis en vormingsactiviteiten.

Als team dat driemaandelijks met zorg een mooie, nieuwe band 
samenstelt, waarderen we de ruime belangstelling voor ons tijdschrift.  
Maar zoals u ongetwijfeld zult begrijpen, valt zo’n nieuwe Band niet uit 
de lucht. Er zijn kosten voor drukker en verzending aan verbonden. Het 
abonnementsgeld van €16 per jaar houden we bewust laag om De Band 
voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.  
Dat abonnementsgeld is echter wel noodzakelijk om De Band overeind te 
houden, want het is de enige bron van inkomsten.

We zijn daarom zo vrij om nogmaals een warme oproep te doen voor het 
betalen van het abonnementsgeld voor 2025, mocht u dat nog niet gedaan 
hebben. Elk bedrag vanaf €16 is welkom. Gelieve bij uw overschrijving 
te vermelden: “abonnementsgeld 2025.”  De betaling kan worden 
overgemaakt op het nieuwe rekeningnummer:  

BE57 9735 0957 0235 t.a.v. De Band Antwerpen  

De verzendlijst van de gedrukte Band wordt geactualiseerd. Wilt u de 
papieren versie niet langer ontvangen? Laat het dan weten aan Marc 
Stevens. Zo helpen we samen onnodige kosten te vermijden.

N.B. Ook wie De Band digitaal of af en toe leest, draagt met een bijdrage 
van €16  of meer bij aan het voortbestaan van dit blad..   
Dank voor uw medewerking! 

Graag uw aandacht voor het abonnementsgeld  

van De Band 2025

Marc Stevens (administratie en verzending De Band)  
marcstevens494@gmail.com / +32 468 243 294

Contact:
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Zonnelied
Dit jaar is het 800 jaar geleden dat Franciscus van 

Assisi zijn Zonnelied schreef—een gebed waarin hij alle 

schepselen prijst, evenals de zon, de sterren, de wind, het 

water en het vuur. Sint Franciscus geeft hiermee inzicht 

in de samenhang en wederzijdse afhankelijkheid binnen 

de schepping, een boodschap die nu, zoveel eeuwen later, 

verrassend eigentijds is.  

V

WOORD VAN  
DE REDACTIE

DE REDACTIE

oor u ligt een nieuwe editie van De Band, waaraan opnieuw 
verschillende schrijvers hun bijdrage hebben geleverd. 
We hopen dat u de artikelen met interesse zult lezen. De 
opening van deze editie is dit keer eerder oecumenisch van 
aard, want er zijn enkele bijzondere mijlpalen te vieren.

De Veertigdagentijd 
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 DE OVERWEGING

De Lijdenstijd

Een reis van ommekeer, 
navolging, berouw en 

gemeenschap

Door Marc Schippers

De veertig dagen van de Lijdenstijd nodigen ons uit om door onze eigen woestijn te trekken.  

© Rosie Steggles/Unsplash

“ “De vastentijd is een uitnodiging tot 
ommekeer naar die liefdevolle God.”

Laudato Si’
Paus Franciscus publiceerde in 2015 zijn encycliek Laudato 

Si’ (Italiaans voor “Wees geprezen” of “Geprezen zijt Gij”). 

Hierin appelleert hij aan het Zonnelied en roept hij op tot 

zorg voor de aarde en het milieu. De encycliek viert dit jaar 

haar tienjarig jubileum.  

Ecorubriek
Ook binnen onze protestantse kringen is er aandacht voor 

milieuthema’s. Onlangs nog organiseerde Kelly Keasberry, in 

samenwerking met de VPKB, een vormingsreeks over hoe we 

met respect met onze wereld kunnen omgaan, geïnspireerd 

door wat we daarover vinden in de Bijbel. Ongetwijfeld 

krijgt deze vorming op allerlei manieren een vervolg. Een 

eerste stap is de start van een ecorubriek in De Band. In deze 

rubriek zullen verschillende mensen vanuit verschillende 

standpunten het thema belichten. De aftrap wordt gegeven 

door Annik Vanfraeyenhove, die een gedicht met ons deelt.  

Voorbereiden op Pasen
Naast al deze activiteiten gaan we nu de veertigdagentijd in, 

die ons wil voorbereiden op Pasen. Voor mij is dit altijd een 

belangrijke periode in het jaar. In de natuur wordt de winter 

verdreven en maakt plaats voor de lente. In de Bijbel en het 

religieus beleven worden we herinnerd dat er na het lijden, 

dat ons soms zo onbegrijpelijk en nodeloos lijkt, telkens ook 

weer hoop en opstanding is.

 

Wij wensen u een gezegende paastijd toe! 

 

Namens de redactie, 

Martine Meijers 
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De Lijdenstijd is een periode die ons uitnodigt tot een diepere en meer 

bewuste omgang met Christus. Deze veertigdaagse periode begint op  

5 maart met Aswoensdag, en eindigt met de viering van Pasen op 20 april. 

We worden in deze tijd opgeroepen ons leven te onderzoeken en na te 

denken over onze relatie met God en onze toewijding aan Jezus.

Het getal veertig speelt een belangrijke 

rol in de Schrift. Het markeert 

een periode van beproeving en 

voorbereiding. Mozes bracht veertig 

dagen en nachten door op de berg Sinaï, 

de Israëlieten zwierven veertig jaar door 

de woestijn, en Jezus zelf vastte veertig 

dagen en nachten in de woestijn voordat 

hij aan zijn openbare bediening begon. 

De veertig dagen van de Lijdenstijd 

nodigen ons uit om door onze eigen 

woestijn te trekken, te worstelen met 

de dingen die ons van God wegtrekken 

en sterker in ons geloof uit deze tijd te 

komen.

Groeien in dienstbaarheid

De Lijdenstijd wordt ook wel de 

Vastentijd genoemd. Vasten gaat niet 

alleen over het tijdelijk opgeven van zaken zoals voedsel of 

sociale media. Het gaat om een diepere discipline: het verzaken 

van dingen die ons in hun greep houden, afleidingen naast ons 

neer te leggen en onze aandacht op God te richten. Het gaat om 

het scheppen van ruimte in ons leven om te groeien in liefde en 

dienstbaarheid. De vastentijd is een uitnodiging tot ommekeer 

naar die liefdevolle God.

Jezus heeft dit proces van ommekeer naar God vormgegeven 

tijdens zijn tijd in de woestijn. Nadat Hij gedoopt was, werd Jezus 

door de Geest meegevoerd naar de woestijn waar Hij veertig 

dagen en veertig nachten vastte. Hongerig en verzwakt werd 

Hij door de duivel driemaal beproefd, maar elke keer weerstond 

Jezus deze verzoekingen. Hij beantwoordde de verleidingen met 

het Woord van God en liet ons zien dat in tijden van beproeving 

onze beste verdediging niet onze eigen 

kracht is, maar Gods waarheid.

Navolging van Christus

Dit brengt ons bij het hart van de Lijdenstijd: 

de navolging van Christus. De tocht van 

Jezus door de woestijn is een beeld van 

wat wij kunnen ervaren als we onze eigen 

verleidingen en beproevingen onder ogen 

zien. Het gaat er niet om strijd te vermijden, 

maar te leren hoe we die met geloof 

tegemoet kunnen treden. Als we bepaalde 

gewoonten opgeven, maken we ruimte voor 

God om ons te vullen met zijn aanwezigheid.

Verandering van richting

De Vastentijd is ook een tijd van berouw 

- een tijd waarin we ons afkeren van de 

zonde en ons omkeren naar God. Berouw betekent meer dan ons 

schuldig voelen over onze fouten. Het gaat om een verandering 

van richting. We moeten erkennen dat we van het rechte pad zijn 

afgedwaald en Gods vergeving en leiding zoeken. We moeten 

onszelf als zondaars voor Gods aangezicht plaatsen, onze 

gebrokenheid erkennen en vertrouwen op Zijn genade om ons ten 

goede te veranderen.
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Gemeenschap bouwen

Vasten gaat niet alleen over persoonlijke bezinning. Het gaat 

ook over gemeenschap. Als we op een of andere wijze vasten en 

bidden, worden we eraan herinnerd dat we deel uitmaken van 

een groter geheel van gelovigen. Onze reis maken we niet enkel 

individueel, maar in gemeenschap met elkaar. De kerk, als het 

lichaam van Christus, is bedoeld om elkaar aan te moedigen en 

op te bouwen in heiligheid.

Tijd van vernieuwing

De hoop van de Vastentijd is dat we door de discipline van vasten, 

gebed en berouw God op nieuwe en 

diepere manieren zullen ontmoeten. 

We groeien in onze relatie met Hem, 

versterken ons geloof en bereiden ons 

voor om met Pasen de wederopstanding 

van Jezus te vieren.

Laten we deze Lijdenstijd dus niet 

benaderen met een geest van 

verplichting, maar met een hart vol 

verwachting. Laten we openstaan voor 

wat God in ons wil doen. Moge deze tijd 

er een zijn van ommekeer, vernieuwing 

en een diepere relatie met de Here 

Jezus Christus die zich voor ons heeft 

gegeven. 
“Het gaat niet om strijd vermijden,  

maar tegemoet treden met geloof.”

Bij sommige activiteiten staan entree- of deelnamekosten vermeld. 

Voor de overige geldt dat er geen deelnamekosten worden gevraagd. Wel 

wordt een vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld (op de dag of avond zelf). 

Daarmee helpt u ons om dit programma te kunnen blijven aanbieden.  

Bij elke cursus of bijeenkomst staat vermeld hoe u zich kunt opgeven en 

waar u nadere informatie kunt verkrijgen.

Deelname en kosten

ACTIVITEITEN
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Ga mee naar Taizé - week van 13 - 20 juli 2025
inspiratiedag

Waar
Data

Prijs 
info en opgave bij 

Communauté de Taizé, Frankrijk
13 tot 20 juli (Let op: gewijzigde data!  
De eerder aangekondigde week in april vervalt 
Glijdend tussen 120 en 170 euro  
Veerle Wegge, veerle.wegge@so.antwerpen.be
tel. 0474 85 94 24

Ervaar de unieke gemeenschap van Taizé gedurende een week 

van leven, zingen en bidden zoals daar gebruikelijk is. Elke week 

mogen ook 200 volwassenen komen. Je bezoekt drie keer de 

kerk, afgewisseld door Bijbeluitleg, gespreksgroepen, corvee en 

momenten van stilte. Dit alles biedt een kans voor bezinning en 

ontmoeting op een mooie plek. We gaan mogelijk samen met een 

groep van de Dominicuskerk in Amsterdam. 

Snuif de sfeer op tijdens de Taizé-inspiratiedag
Voor diegenen die de sfeer al eens willen opsnuiven, is er een 

Taizé-inspiratiedag in Puurs op 8 maart, georganiseerd door de 

christelijke basisgemeenschap. In de namiddag is er een korte film 

en uitleg over Taizé. ‘s Avonds zijn er gebeden en Taizéliederen.  

De Taizé-inspiratiedag wordt gehouden in het Romerohuis, Rijweg 

110b, 2870 Puurs-Sint-Amands.

 

Voor oudere mensen is er de mogelijkheid om bij de zusters te 

slapen in aparte kamers. Andere deelnemers slapen in houten 

barakken per zes, mannen en vrouwen apart. Je kunt ook je tent 

meenemen.
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Waar 
Data
Tijd 

Opgave
Met

De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen
Dinsdagen (ongeveer eens per maand) 
Vanaf 13.30 tot 15.00 uur 
Bert Dicou  bert.dicou@gmail.com
In samenwerking met vzw Motief

Waar 
Data
Tijd

Info en opgave

De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen
Dinsdagen, data in overleg (ongeveer eens per maand)
12.30 uur  
Bij Bert Dicou  bert.dicou@gmail.com  

Gezelligheid, gesprek en creatief werk.  
 

Als u nog niet op onze mailinglijst stond, kunt u zich aanmelden bij  

ds. Bert Dicou  via onderstaand e-mailadres..  

U ontvangt dan verdere informatie. 

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Open Bijbel-middagen 

We openen de Bijbel voor iedereen die vandaag de dag met God op weg wil 

gaan of blijven, en ook voor wie gewoon geïnteresseerd is om meer over 

de Bijbel te weten te komen. Welke thema’s komen er aan bod, en welke 

verborgen wijsheid valt er wellicht in te ontdekken? Hoe leef je als christen in 

onze plurale en superdiverse samenleving? 

De bijeenkomsten worden gegeven onder leiding van ds. Bert Dicou.  

Wie zich aanmeldt, wordt steeds per mail uitgenodigd voor een volgende 

bijeenkomst. Vanaf september maakt de schilderworkshop deel uit van de 

Open Bijbelmiddagen in De Wijngaard (zie hierboven). Onderdelen daarvan 

kunnen los van elkaar of samen gevolgd worden.

De Bijbel open: met God op weg 

Maandelijkse activiteit

Foto: Andrea Piacquadio

Waar 
Data
Tijd 

Opgave
Met

De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen
Dinsdagen (ongeveer eens per maand) 
Vanaf 15.00 tot 17.00 uur 
Bert Dicou  bert.dicou@gmail.com
In samenwerking met vzw Motief

Bijbels schilderen 

Doe mee met bijbels schilderen onder leiding van Bert Dicou (theoloog), 

Katrien Schillemans en Teuny Tukker.  

Na een korte bespreking van het verhaal van de dag door Bert neemt u de 

kwast ter hand onder de deskundige leiding van Katrien of Teuny.

Bijbelse verhalen gaan niet zelden over menselijke ervaringen.  

Het schilderen van wat het verhaal in u oproept is een actieve en creatieve 

vorm van reflectie over zulke ervaringen. U kunt de hele reeks volgen, maar 

ook af en toe komen meedoen.  
 

De schilderworkshop maakt deel uit van de Open Bijbel-middagen in   

De Wijngaard (zie hiernaast).
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Waar 
Data

Info en opgave
Met

Bij deelnemers thuis
In overleg 
Bij Bert Dicou bert.dicou@gmail.com  
In samenwerking met vzw Motief

Waar 
Data 
Tijd 

Opgave 
Met

Huiskamers van deelnemers 
Avonden, eens per maand, data in overleg
van 20 tot 22 uur  
Bij Bert Dicou bert.dicou@gmail.com  
In samenwerking met vzw Motief

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Een kring die eens in de paar maanden samenkomt rond een maaltijd bij 

een van de deelnemers of bij predikant Bert Dicou thuis. Thema’s worden 

aangedragen en soms voorbereid door de deelnemers.  

Twintig-Dertigers die willen aanschuiven, kunnen zich aanmelden via bert.

dicou@gmail.com.

Een gesprekskring voor leden van alle gemeentes en nadrukkelijk ook voor 

andere geïnteresseerden. Op het programma staan vragen die met geloven 

te maken hebben, in de breedste zin van het woord.  

De onderwerpen worden aangedragen door de deelnemers. Het motto is: 

samen zoeken en samen verder komen.  De bijeenkomsten zijn ongeveer 

eens in de maand à 6 weken bij een van de deelnemers thuis. Wie niet alle 

keren kan deelnemen maar af en toe kan aanschuiven: prima, dat kan ook. 

Vermeld het bij je opgave. 

Twintig-Dertigers

Gesprekken over geloven



Nieuws van PRO-senior
Bijeenkomsten

16 17

Jan De Cock deelde met ons zijn ervaringen met woord en muziek.

Voor dit lentenummer heeft PRO-senior opnieuw vier boeiende 

bijeenkomsten voor senioren (en anderen zijn uiteraard ook van 

harte welkom) in petto. Interessant, inspirerend, leerzaam…?  

Zorg dat u niets mist en noteer de data alvast in uw agenda! 

Maar eerst een terugblik.

Een nieuwe lente, een nieuw geluid …

Door Dini Van Os

Wat gaat er komen?

Haven en een duurzame 
toekomst 

Op 8 maart is het dus hopelijk 

weer de beurt aan Gunther 

Ginckels. Klimaatneutraliteit 

staat bij hem hoog in het 

vaandel, en dan in het bijzonder 

in verband met onze havens. We 

gaan er veel over horen en zien.

Geworteld in verbinding 

Op 12 april staat Kelly Keasberry 

op het rooster. We zijn blij dat ze 

tijd wil vrijmaken om met ons na 

te denken over de wereldwijde 

ecologische crisis. Als theoloog 

en journalist heeft zij zich 

verdiept in deze materie. Hier 

iets van de achterflap van haar 

boek Geworteld in Verbinding 

(Garant, 2024).

“Lange tijd verkeerden we in 

de waan dat rampen ons niet 

meer zouden overkomen. Het 

westerse leven had de prettige 

schijn van maakbaarheid. Het 

was slechts een kwestie van 

tijd totdat de wetenschap en 

technologische vooruitgang de 

grootste problemen de wereld 

uit zouden helpen. Dachten we.” 

Hierover samen nadenken?  

Van harte welkom op 12 april 

(zie ook de ‘groene’ rubriek in dit 

nummer).

In december was Jan De Cock onze gastspreker en -zanger.  

Deze middag, zo dichtbij het kerstfeest, was het goed hem in ons 

midden te hebben. Op zijn kenmerkende levendige manier nam hij ons 

mee in het leven van mensen in de gevangenis en in de problematiek 

van daders en slachtoffers, over vergeving en verzoening, en over onze 

eigen houding met Kerstfeest in zicht:  'Alzo lief had God de wereld...' 

(Johannes 3:16)

De bijeenkomst op 11 januari kon helaas niet doorgaan. Gunther 

Ginckels, de spreker voor die middag, was plotseling weer opgenomen 

in het ziekenhuis en vervanging op zo korte termijn bleek niet mogelijk. 

Jammer, maar op 8 maart hoopt hij alsnog bij ons te komen om ons mee 

te nemen in het thema ‘Haven en duurzame toekomst’.



Waar 

Data

Tijd 

De Brabantse Olijfberg 
Lange Winkelstraat 5 
Elke tweede zaterdag  
van de maand 
Van 14.30 tot 16.30 uur

18 19

Benieuwd naar de volgende 
bijeenkomsten?  
Een vriendelijk verzoek:  graag  

vantevoren even doorgeven of u komt  

aan Dini van Os  (0485 16 99 89). 

* Zaterdag 8 maart:  

Gunther Ginckels  

lezing ‘Port of Antwerp-Bruges’ 

* Zaterdag 12 april:  
Kelly Keasberry  - lezing 

* Zaterdag 10 mei:  
Claudia Lochner - wandeling

Wandeling met Claudia 
Lochner 

Op 10 mei is de laatste 

bijeenkomst van dit seizoen. 

Claudia Lochner gaat ons in 

beweging zetten. Hoe? We laten 

haar zelf aan het woord.

“Links en rechts van de 

Paardenmarkt. Het is maar een 

kleine afstand om vanuit de 

Lange Winkelstraat langs de 

Paardenmarkt een historisch 

gedeelte van de stad te bereiken. 

Is dit wel genoeg voor een 

stadswandeling met een gids? 

Jazeker. Links en rechts van 

de Paardenmarkt wachten 

historische gebouwen om te 

worden ontdekt: onder meer 

een hogeschool, die vroeger een 

weeshuis was, en een vroeger 

verwaarloosd havengebied, dat 

een volledige metamorfose 

heeft meegemaakt. Een plek 

waar je nu hippe jonge mensen 

ontmoet. Op een rustige manier 

gaan wij op 10 mei dit gebied 

ontdekken. De wandeling duurt 

maximaal anderhalf uur. We 

starten om 14.30 uur aan de 

Brabantse Olijfberg en eindigen 

rond 16.30 uur in het koffiehuis 

‘Koffieklap’ op Klapdorp 41.”

Problemen met wandelen? Zo 

mogelijk helpen we graag met 

een rolstoel of rollator. En dan 

nog dit: wordt het misschien een 

regendag? Claudia heeft in dat 

geval een mooi vervangend plan 

achter de hand. We hopen op 

een mooie slotmiddag. 

 

 

 

Waar
Data
Tijd 

Opgave

Met

Op locatie
Eerstvolgende keer: zondag 11 mei
Zie nadere informatie op nieuwsbrief 
Via www.protestantsekerkdewijngaard.be/contact/  
de QR code hierboven, of via deze link: http://eepurl.com/gGLcr1
In samenwerking met vzw Motief

Geloof, cultuur, gesprek

Op vier of vijf zondagen per jaar biedt De Wijngaard een zondag-

namiddagactiviteit aan in het teken van ‘Geloof, Cultuur, Gesprek’.   

We gaan naar een film, een expo, een evenement in de stad en doen 

soms een nagesprek op locatie.  

 

Nadere informatie vindt u steeds via de digitale 

nieuwsbrief van De Wijngaard. U kunt zich aanmelden  

via de QR code of het website-adres hieronder.

zondagnamiddagactiviteit
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Waar
Data

Tijd 
Opgave

Met

De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen
Twee reeksen, voor en na Pasen, eens in de twee weken op maandag.  
Data: 3, 17 en 31 maart, resp. 28 april, 12 en 26 mei, 9 juni.
20.00 uur  
Bij Bert Dicou, bert.dicou@gmail.com
In samenwerking met vzw Motief

Christelijke meditatie (‘Rust en inkeer’)

Mediteren onder leiding van ds. Bert Dicou en Kelly Keasberry.  

De vorm is simpel: gezamenlijk, in een groep, stil worden en je laten 

leiden door korte meditatieve teksten. De meditaties duren een 

half uur en worden ingeleid en afgesloten met muziek. Na afloop is 

er voor wie wil een kop koffie of thee en een korte uitwisseling.  

 

Wie zich opgeeft, wordt toegevoegd aan een maillijst.  

Ook zonder opgave bent u welkom.

Foto door Anete Lusina
 
 
 
 
 
 
 

 

“Wonderlijk 
gemaakt” 

Psalm 139 

Wereldgebedsdag 2025 
een viering uit 

de Cookeilanden 

Waar?  De Wijngaard, VPKB Antwerpen-Zuid  Wanneer? vrijdag 7 maart 2025 

Sanderusstraat 77, Antwerpen – Deuren: 19u30 Start viering: 20u. Iedereen is welkom! 
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ARTIKELEN

Waar 
Data

Info en opgave

Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt (NL)
25-26 maart 2025  
Voor meer informatie en opgave: scan de QR-code
of kijk op de website van Joods-Christelijke Dialoog:  
joods-christelijke-dialoog.nl/conferentie-2025/

De Classicale Werkgroep Kerk en Israël Zuid organiseert op 25-26 maart 
2025 de 43ste theologische conferentie in Bezinningscentrum Emmaus te 

Helvoirt (NL). We bespreken de wortels en geschiedenis van antisemitisme 

en proberen ons ervan bewust te worden hoe dit sporen heeft achtergelaten 

in Bijbelteksten en (kerk)muziek.

In een afwisselend programma zullen deze ter zake 

kundige sprekers hun licht laten schijnen over dit 

belangrijke thema. Daarnaast is er ruimte om van 

gedachten te wisselen.

Antisemitisme in geschiedenis, Bijbel en (kerk)muziek
Verstaan we wat we lezen en zingen?

	 *	 Derk Blom, predikant en lid van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël.

	 *	 Lieve Teugels, hoogleraar Judaica, doet onderzoek naar antisemitisme in 

	 de oudheid, de middeleeuwen en de moderne tijd.	

	 *	 Peter Tomson, emeritus-hoogleraar Nieuwe Testament, Patristische 

	 literatuur en Joodse Studies.

	 *	 Dick Würsten, predikant, heeft een uitvoerige analyse gedaan van de 

	 muziek van Bach.

	 *	 Hanna Rijken, theoloog en musicus, redactielid van het nieuwe Liedboek. 

	 Zingen en bidden in huis en kerk (2013).

Sprekers
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Ruth Lagemann © facebook

Door Martine Meijers

In de reeks interviews had ik dit keer het plezier op bezoek te gaan bij de 

gemeenschap Chemin Neuf, meer bepaald bij zuster Ruth Lagemann. 

Je kunt haar al eens aantreffen tijdens de zondagsdienst van de 

Christusgemeente in de Bexstraat. Ruth omschrijft zichzelf als een 

protestantse non – een opmerkelijke benaming.

Gesprek met zuster Ruth Lagemann

Kruisbestuiving’ is haar lievelingswoord: “Een prachtig 

woord, om verschillende redenen. Het bevat het woord 

‘kruis’, dat ons herinnert aan het lijden van Christus 

en ook aan ons eigen lijden. ‘Bestuiving’ suggereert 

vruchtbaarheid en levendigheid. Kruisbestuiving kan 

alleen plaatsvinden als er uitwisseling is – ook in het 

leven met God. Je kunt het niet alleen.”

 INTERVIEW

CHEMIN NEUF
OP BEZOEK BIJ EEN 

PROTESTANTSE NON
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Jezus dichtbij

Het statige klooster aan de Merodelei biedt onderdak aan christelijke 

studenten uit alle windstreken en organiseert daarnaast diverse 

ontmoetingen.

We installeren ons in de werkkamer van Ruth, waar een kaarsje brandt op 

de tafel tussen ons in. “Een katholieke gewoonte. Wij protestanten branden 

geen kaarsen, maar ik vind het mooi. Het geeft licht, zoals Jezus – een teken 

dat Hij bij ons is.”

Aan de schouw hangt een afbeelding van Jezus. Het is een detail van een 

icoon, gemaakt door de Let Kaspars Poikans. Deze afbeelding is te vinden in 

alle vestigingen van Chemin Neuf. “Ook afbeeldingen zijn in de protestantse 

traditie niet gebruikelijk,” lacht Ruth, “maar ik vind het een prachtig beeld. 

Kijk naar zijn ogen; ik zie er mededogen in, maar ook lijden en nieuw leven. 

Het roept iets op. En het herinnert ons er telkens aan dat Jezus in ons leven 

centraal staat. Blijf maar 

dicht bij Hem!”

Smal bergpad

Ruth werd geboren in 

Münster in Duitsland. Haar moeder was baptist, haar vader een protestants-

luthers diaken. “Mijn vader richtte een instelling op voor mensen met een 

beperking. Ik kreeg van jongs af aan zowel het geloof als het werken met 

mensen met een handicap mee. Het was een belangrijke leertijd.”

Tijdens haar werk maakte Ruth ook kennis met het katholicisme, een 

kennismaking die niet altijd gemakkelijk was. “Het kon soms pijnlijk zijn. Ik 

ervaarde nieuwe en andere dingen dan ik gewend was en zag de verschillen 

heel duidelijk. Maar ik leerde luisteren en uitwisselen. Dat leerproces was 

geen snelweg, maar meer een smal bergpad – zo’n weggetje waarop je 

voorzichtig moet zijn waar je je voeten zet. Maar ook met grootse uitzichten.”

Plaats voor veelkleurigheid

Op een dag schreef Ruth zich in voor een activiteit van Chemin Neuf.  

“Ik werd erg geraakt door hoe katholieken en protestanten samen konden 

leven en werken. Hoe zij elkaar niet probeerden te bekeren of overtuigen, 

“Toen mijn roeping duidelijk werd,         

overviel me een grote vreugde.”

maar in plaats daarvan te 

begrijpen. Ze moedigden 

elkaar juist aan om hun 

wortels in de eigen kerk te 

verdiepen. Er was plaats 

voor veelkleurigheid.” Zo 

begon haar weg met de 

gemeenschap.

Steeds sterkere roeping

Ondertussen voelde ze steeds 

sterker een roeping om het 

leven dat ze had uitgestippeld 

achter zich te laten, en haar 

leven volledig aan God te 

wijden. De tekst van Markus 

10:21, het verhaal van de rijke jongeling die van Jezus de vraag krijgt om al 

zijn bezittingen te verkopen en Hem te volgen, raakte haar in haar hart en 

liet haar niet meer los.

“Het duurde wel even voordat ik er werkelijk mee in het reine was”, 

getuigt Ruth. “Het was soms ook een worsteling, een strijd. Geef ik toe 

aan de roeping of niet? Je groeit naar zoiets toe. Maar uiteindelijk werd 

het me, op een moment midden in de nacht, duidelijk. En toen overviel 

me een grote vreugde. Ken je dat? Dat soort vreugde die groter is dan 

gewoon blij zijn? Dat is de Heilige Geest aan het werk.”

Blijvende verbintenis

Op een bepaald moment kreeg 

ze vanuit Chemin Neuf de vraag 

of zij zich niet blijvend, ‘voor het 

leven’, wilde verbinden. Voordat 

ze die vraag kon beantwoorden, wilde ze eerst in gesprek met haar kerk, 

haar Luthers-protestantse thuisbasis. Dat bleek niet eenvoudig. “Mensen 

vonden het maar vreemd. Ze gaven telkens de hete patat door aan de 

Aan de schouw hangt een afbeelding van Jezus, een detail van 

een icoon van Kaspars Poikans. © mm

“Vuurplekken zijn nodig   

in een wereld die koud is.”
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Meer weten?   www.chemin-neuf.be 

volgende. Er werd niets met mijn vraag gedaan. Tot ik uiteindelijk, via zijn 

vrouw, onze bisschop te spreken kreeg. En hij was enthousiast! Hij vond het 

een heel positieve zaak, die hij graag ondersteunde. ‘Wij hebben bruggen 

nodig,’ zei hij. ‘Ga je gang.’”   

Hij zegende haar in voor het leven. “Ik leerde dat soms durf nodig is 

en soms geduld, op weg naar 

eenheid. Dingen moeten rijpen.”

Dorst naar zingeving

Protestantse orden zijn 

voornamelijk ontstaan rond de Tweede Wereldoorlog, verklaart Ruth. “Na 

zoveel vernietiging was er nood aan verbinding en verzoening. Kijk ook 

maar naar Taizé, dat in diezelfde tijd ontstond.”  Ze heeft de indruk dat er 

in deze tijd opnieuw een opleving is. “Onlangs sprak ik een aantal jonge 

gezinnen die een evangelisch stadsklooster willen oprichten in Brussel. 

Je ziet dat de traditionele kerken krimpen, maar nieuwere kerken, zoals de 

Pinkstergemeente of de evangelische kerk, groeien. Jonge mensen komen 

aankloppen, dorstig, op zoek naar zingeving. Die vuurplekken zijn nodig, in 

een wereld die koud is.”

Drie speerpunten

“Als je me vraagt wat belangrijk is voor de kerk van de toekomst, dan denk 

ik aan drie speerpunten: Gebed—want nieuwe initiatieven zijn vooral 

vruchtbaar als ze voortkomen uit een relatie met God. Eenheid—want 

samen kunnen we meer, zeker als we open zijn en communiceren. En 

de werking van de Heilige Geest—de kracht daarvan heb ik vaak mogen 

ervaren. Hij helpt ons onze comfortzone te verlaten en erop uit te gaan.” 

“We mogen zeker positief denken,” besluit Ruth. “Er gebeurt veel goeds, 

God is wel aan het werk. Leg je oor maar te luisteren.”

“God is wel aan het werk.  

Leg je oor maar te luisteren.”



Door Hannaleena Seppälä-Van Cleemput  

Meekijken achter de  
muren van het rusthuis 

Als levensbeschouwelijk medewerker biedt Hannaleena Seppälä 

pastorale zorg in verschillende woonzorgcentra in Antwerpen. Maar 

wat gebeurt er achter de muren van deze zorginstellingen, in een wereld 

die voor velen onzichtbaar blijft? Hannaleena neemt ons mee in het 

dagelijkse verhaal van een zorgpastor die de bewoners ontmoet en hun 

verhalen en zorgbehoeften tot leven brengt. 

Foto: © CDC/Unsplash
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V
andaag gaan we enkele 

mensen bezoeken. Bij 

de deur van haar kamer 

zit al iemand in een 

rolstoel. Ze kijkt rond 

terwijl de zorgkundigen 

en verpleegsters zich haasten 

om hun werk af te ronden. De 

kamerzorg is bezig om alles 

netjes achter te laten: het bed 

wordt opgemaakt en de kamer 

wordt gepoetst. 

De vrouw zwaait naar mij en ik 

zwaai terug. “Goedemorgen, 

goed geslapen?” 

vraag ik haar. “Tja, 

kon beter. Ik moet 

nog wennen aan 

mijn nieuwe bed,” 

zegt ze. 

Levensverhaal

Als de kamer gepoetst is, ga ik 

even binnen. Ze vertelt me haar 

levensverhaal: over haar familie 

en het moment dat ze niet meer 

thuis kon wonen. Ze moest 

naar het rusthuis verhuizen, 

wat niet evident of gemakkelijk 

was. Nu probeert ze zich aan te 

passen aan het leven met dertig 

andere zorgbehoevenden op de 

afdeling. “Het personeel doet 

zijn best,” vertelt ze. “Ze zijn 

vriendelijk en behulpzaam.” 

Ze heeft veel moeten 

achterlaten en opgeven: haar 

huis, haar zelfstandigheid en 

bovenal haar vrijheid. Alleen 

wonen ging niet meer, omdat ze 

al meerdere keren was gevallen 

en haar kinderen zich zorgen 

maakten. Gelukkig heeft ze 

nog kinderen die regelmatig 

op bezoek komen. Dat geluk 

is niet iedereen gegeven. Er 

zijn bewoners die nooit bezoek 

ontvangen.  

Luisterend oor

Inderdaad, er wonen hier 

mensen bij wie niemand 

langskomt. Voor ons als 

rusthuispastoraat is het heel 

belangrijk om die mensen op te 

zoeken en een gesprek met hen 

aan te gaan. Sommigen hebben 

daar geen behoefte aan, maar 

er zijn bewoners die heel 

gelukkig worden als iemand 

gewoon even goedendag komt 

zeggen en vraagt hoe het gaat. 

 

“Waardering voor zegeningen 

in het leven maakt blij en 

dankbaar.”

Wij zijn een luisterend oor. Mensen 

vertellen graag hun verhaal aan 

iemand, of ze hebben vragen over 

wat hen op het hart ligt. Het feit dat 

iemand zonder speciale reden hun 

kamer binnenkomt voor een praatje 

en oprecht in hen geïnteresseerd 

is, betekent heel veel voor 

sommigen. Televisie brengt geen 

menselijkheid dichtbij. Onze 

aanwezigheid kan iemand laten 

voelen dat hij of zij een belangrijk 

mens is; dat hun bestaan er nog toe 

doet.  

Bonjour, goedendag 

Bij het volgende bezoek klop ik 

aan de deur van een bewoner en 

doe de deur voorzichtig open. Je 

weet nooit wie of wat je aantreft. 

Misschien is er iemand gevallen of 

is de bewoner ziek in bed. 

“Goedemorgen, is er 

iemand thuis?” De kamers 

zijn privéterrein; daar 

gaan wij niet zomaar naar 

binnen. De bewoner zit op 

bed en kijkt naar de grond. Ik stel 

mij voor en leg uit waarom ik bij 

hem kom. Hij kijkt mij aan. Hij is van 

een andere origine. 

“Spreekt u Nederlands?” vraag ik. 

“Een beetje Nederlands, Frans is 

beter,” antwoordt hij. Oeps, denk 

ik. Ik had mijn cursus Frans toch 

moeten afmaken. Nu heb ik spijt 

dat ik gestopt ben met Frans leren. 

“Verstaat u Nederlands?”, probeer 

ik. “Ja, ja, un peu”, antwoordt hij. 

Zijn Nederlands is beter dan mijn 

Frans, dus we gaan verder in het 

Nederlands. Na een tijdje vinden we 

elkaar en praten we over van alles 

en nog wat.  

Ik vraag hem of hij gelovig is. “Ja, 

katholiek,” zegt hij. Hij vindt het fijn 

als ik iets uit de Bijbel voorlees. Ik 

vermoed dat hij de Bijbelse taal in 

het Nederlands niet goed begrijpt. 

Ik neem mijn gsm, zoek dezelfde 

tekst op in het Frans en laat hem 

die lezen. Hij straalt en glimlacht: 

“Ik versta het!”
 

Zo eenvoudig is het tegenwoordig 

om iemand blij te maken. We 

ronden ons gesprek af met een 

gebed in het Engels, want dat 
verstaat hij uiteindelijk beter dan 

Nederlands.  

“Onze aanwezigheid laat een 

ander voelen dat hij of zij 

belangrijk is.”
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 Praatcafé 

Tijdens een werkdag kom ik 

verschillende bewoners tegen. De 

ene heeft een glimlach nodig, de 

andere een puzzel, een boek, een 

zakdoek of een vergrootglas om 

te kunnen lezen. Niet iedereen kan 

ik helpen met materiële noden, 

maar ik doe wat ik kan binnen 

mijn mogelijkheden. Wat ik wél 

kan doen, is ervoor zorgen dat 

iedereen zich gezien voelt en dat 

de vaardigheden van een mens 

worden gewaardeerd.  

Niet iedereen heeft behoefte aan 

een individueel gesprek, daarom 

organiseer ik ook activiteiten op 

de afdeling om meer mensen 

te bereiken. ‘Koffieklets’ is een 

succes geworden. Het is een 

laagdrempelige activiteit waar 

iedereen aan kan deelnemen – of 

een bewoner nu hulpbehoevend 

of dementerend is, iedereen 

is welkom. We praten over een 

bepaald onderwerp dat ik heb 

voorbereid, terwijl we samen koffie 

drinken.  

Koffie is toch een wondermiddel, 

een verbindingsmiddel: het brengt 

mensen samen en maakt ze 

ontspannen. Ze beginnen nog meer 

met elkaar te praten.   

Bezinning 

Op een ander moment bereiden we 

samen met een katholieke collega 

een oecumenische dienst voor. 

Er zijn nog mensen die behoefte 

hebben aan het beleven van hun 

geloof. 

Het besef dat vreugde en 

tevredenheid niet per se in grote 

gebeurtenissen liggen, maar juist 

in kleine dagelijkse ervaringen, 

is iets wat we allemaal nodig 

hebben. Die warme en diepe 

waardering voor de zegeningen in 

ons leven – dát zijn de momenten 

die ons blij en dankbaar maken, 

ook voor de bewoners van het 

woonzorgcentrum.  

Wanneer leden van de 

protestantse kerk of familieleden 

in het rusthuis terechtkomen, laat 

het ons dan zeker weten. 

Hannaleena Seppälä-Van Cleemput werkt 
als pastoraal medewerker voor ZNA-

Zorgbedrijf Antwerpen.

“Koffie is toch een 

wondermiddel – het brengt 

mensen samen.”



“Door die kwetsbaarheid heengaan, telkens opnieuw,  
is de enige manier om te ervaren dat we elkaar nodig hebben.”

“Eenzaam, ik?”,  denk je nu misschien. “Valt best mee.”  
Zoveel te beter. Toch herken je misschien dat gevoel dat het leven en de 
wereld niet meevallen. Dat het nieuws moeilijk aan te zien is. Dat gewoon 
functioneren, kinderen opvoeden, rondkomen, genieten, gelukkig en 
sociaal zijn allemaal best veel energie kosten. Maar dat je je moeite en 
teleurstellingen liefst voor je houdt, want anderen moeten dat niet weten. 
Ook niet dat je een burn-out hebt gehad. Dat je kind niet goed in zijn vel zit. 
Dat je de toekomst somber in ziet. Dat zeg je niet.

Laat je niet eenzaam maken

Dit is een blogartikel van stadspredikant  

Petra Schipper. Benieuwd naar meer van haar 

ervaringen? Volg haar op de website van het PSC 

Antwerpen via  www.psc-antwerpen.be/blog/

Afbeelding: Pixabay
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Ontmoedigd 

En dus zit je met een gevoel dat het aan jou ligt. Want anderen fladderen 

vrolijk door het leven. En als er iets mis gaat in je leven, ja, dan sta je er alleen 

voor. Temeer als je buiten je eigen bubbel iets zinnigs wil doen met je leven. 

Als je wil bijdragen aan de maatschappij. Je raakt ontmoedigd. Wat haalt het 

allemaal uit.

Aasgierkapitalisme 

Ik voel me toch vaak zo. Net daarom sluit ik me niet op. Ik zoek inspiratie. 

Op allerlei manieren. De voorbije dagen heb ik een paar sprekers gehoord, 

niet toevallig vrouwen, die mij iets leren. Over niet aflatend verzet in Wit-

Rusland, één van de meest hopeloze dictaturen van deze tijd. Over inzicht 

in het aasgierkapitalisme dat macht van grote bedrijven centraliseert. 

Maar ook muziek, of samen stil zijn, of simpel samen koffiedrinken leren 

me telkens dit: we zijn niét eenzaam.  Laat je dat niet wijsmaken. Het is 

de leugen van gecentraliseerde macht die verbondenheid tussen mensen 

probeert te breken, door te korten op welzijn, inspraak, kunst, echte 

democratie. En dat voelen we elke dag. We slikken het in. Dat ik er alleen 

voor zou staan. Voor mijn leven. Niks van. Ik pik dat niet meer!

Van eenzaam naar samen één 

Maar om die shift te maken in mijn hoofd, van eenzaam naar samen één, 

moet ik uit mijn schulp komen. Het idee afschudden dat anderen mijn 

rivalen zijn, sterker dan ik. De angst dat me openstellen pijn doet. Dóór die 

kwetsbaarheid heengaan, telkens opnieuw, is de enige manier om te ervaren 

dat we elkaar allemaal nodig hebben en dat deugd te laten doen. Juist zo 

verschillend als we zijn is er niets mooiers dan dat. Op straat. In de kerken.  

In de politiek. Jij en ik tussen mensen.

Als ik down ben, reik jij mij de hand? En mag ik met jou zo’n simpel koffietje 

drinken? Zullen we elkaar helpen om in die andere wereld te geloven, 

moment per moment, tot het een nieuw levend levengevend systeem wordt?

Van eenzaam naar wat we echt zijn: samen één. 

‘In samenwerking met Motief.’ 
Wat betekent dat?

Door Bert Dicou 

W

Bij veel activiteiten in De Band en in ons vormingsboekje ziet u staan dat 
ze worden aangeboden ‘in samenwerking met vzw Motief.’  Wat betekent 
dat eigenlijk? Een vraag die ons nog weleens gesteld wordt. 

elnu, het betekent dat deze activiteiten eveneens worden 

aangeboden via het platform van Motief. Zoals u misschien 

weet, is vzw Motief een vormingsorganisatie met een 

levensbeschouwelijke doelstelling. Ze organiseren, 

in hun eigen woorden, “vormingen op het snijpunt van 

levensbeschouwing en samenleving.” Dat kunnen leerhuizen zijn, activiteiten 

gericht op interlevensbeschouwelijke dialoog of vormingen gericht op 

verdieping in één bepaalde geloofsrichting. In het verleden hebben Motief 

en protestanten elkaar al regelmatig weten te vinden. Een enkele keer is er 

een reeks die in gezamenlijkheid wordt voorbereid.

Activiteiten die via hun platform worden aangeboden, bereiken mogelijk 

weer anderen dan onze gekende deelnemers uit de gemeenten, en dat 

lijkt ons alleen maar goed. De samenwerking heeft voor ons nog een klein 

bijkomend voordeel: door de vergoeding die Motief ons hiervoor verstrekt, 

is het mogelijk nog eens wat extra aan PR en andere kosten uit te geven. Het 

helpt ook om volgende edities van het vormingsboekje te financieren en 

daar mooie uitgaven van te maken. 

Zie voor meer informatie: www.motief.org


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“Bidden blijft een  	
zoektocht” 

Door Martine Meijers

Marije (29) vindt het 

geen gemakkelijke 

vraag. “Het doet 

me denken aan 

mijn studententijd, 

toen ik een paar jaar in een 

leefgemeenschap in een voormalig 

klooster woonde. ’s Ochtends 

en ’s avonds waren er altijd korte 

vieringen in het kapelletje in het 

gebouw, waarbij we Taizéliederen 

zongen, iemand een gebed voorlas 

en er ruimte was om zelf - in stilte - 

te bidden.” Vaak waren het juist de 

dagen dat haar hoofd er eigenlijk 

niet naar stond, bijvoorbeeld 

omdat ze zich gehaast of moe 

voelde, dat de samenkomst 

waardevol bleek. “Onverwachts 

kon er dan een tekst van een lied of 

een voorgedragen gebed zijn dat 

me raakte. Je hoefde dan niet zelf 

de woorden of de vorm te zoeken 

om te bidden, maar die werden je 

aangereikt.” 

Rust en bezinning creëren  

Zelf lukt het haar niet altijd om 

de woorden of vorm voor gebed 

M

Geloof en gebed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

Het woord ‘bidden’ komt van het Latijnse ‘precor’, wat ‘verzoeken’ of 

‘vragen’ betekent. Of het nu gaat om lofprijzing, een vraag of zegen:  

gebed is een manier waarop gelovigen contact zoeken met God.  

Wat betekent gebed voor jou? We vroegen het Marije Huiting en David 

Pierre van de Christusgemeente in de Bexstraat.  

te vinden, getuigt Marije. 

“Ik ben me dan te bewust 

van mijn gedachten, te 

druk bezig met het zoeken 

naar woorden of ik vind 

de rust niet. Gelukkig zijn 

er boeken vol geschreven 

met mooie gebeden, te 

beginnen bij de Bijbel zelf, 

dus ik vind het ook fijn om 

daar een bestaand gebed 

in te zoeken. Of om samen 

te bidden, bijvoorbeeld aan 

het begin van de maaltijd, 

en zo even een moment van rust en 

bezinning te creëren.” Bidden blijft 

een zoektocht, en dat zal misschien 

altijd wel zo blijven. “Dat maakt het 

extra belangrijk om met elkaar uit te 

wisselen hoe je bidt en welke vorm 

het kan hebben”, besluit Marije.

Balsem voor het slapengaan  

Ook voor David (43) is bidden een 

zoektocht. “Ik ben niet zo’n bidder, 

zeker niet luidop. Maar wanneer ik in 

de kerk kom, is het niet zo moeilijk. 

Ik ben er toch, en bid gewoon 

mee.” Uit zijn kindertijd herinnert 

hij zich een kort gebedje voor het 

slapengaan:  

Lieve Heer 

Ik ga nu slapen 

Want de dag is weer voorbij 

Maar ik wil U eerst bedanken 

U was weer zo goed voor mij  

Ja U hebt me weer gegeven 

Alles wat ik nodig had 

Eten drinken kleren speelgoed 

En nog heel wat meer dan dat 

Geef mij nu ook Uw zegen 

Ik ga dan slapen rustig zacht 

En mijn God blijf bij mij waken 

Ik wens U Jezus, een goede nacht. 

 

“Dat gebedje stond ook op het 

doodsprentje van mijn broer 

Herman, toen die overleed op 

zesjarige leeftijd – ik was toen vijf”, 

Foto: © Pixabay
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getuigt David. Hij was het gebed 

bijna vergeten, tot hij zelf kindjes 

kreeg: Lili en Warre. “Toen heb ik 

het vanonder het stof gehaald.  

Tegenwoordig zeggen we het versje 

elke avond op bij het slapen gaan, 

zelfs voor Kara, onze 13-jarige 

pleegdochter die elke twee weken 

in het weekend bij ons logeert. En 

het vreemde is dat zij er intussen 

naar vraagt. Ondanks dat ze al 13 

is, heeft ze graag dat we dat versje 

voorlezen, misschien als een soort 

balsem voor het slapen gaan?” 

 
Oefening in dankbaarheid  

Zelf vindt hij het ook fijn om het 

versje voor te lezen. “Wij hebben 

vaak nog allerlei dingen te doen ‘s 

avonds, zoals werk of afwas. Het 

gebed is dan een gezamenlijke 

afsluiting van de dag, en een 

moment van dankbaarheid. We 

sommen ook altijd alle leuke dingen 

op die we gedaan hebben, en waar 

wij of de kinderen dan dankbaar 

voor zouden kunnen zijn. Kortom, 

een oefening in dankbaarheid.”   

“Bidden staat in een traditie die 

beseft en toegeeft dat we weten 

dat we niet alles weten. Ik vind het 

belangrijk dat we als mensen een 

zekere bescheidenheid aan de dag 

leggen.” Ook in de wetenschap 

moeten we niet arrogant worden, 

benadrukt David. “Ja, we weten 

veel: wiskundige, fysica, chemie. 

Biochemisch kun je liefde verklaren. 

Maar verklaart dat alles? Ik denk dat 

het beter is ons over te geven aan 

het mysterie. Dat zou voor mij een 

gebed kunnen zijn.”

Kwetsbaarheid van het bidden 

“Misschien is het de kwetsbaarheid 

van het bidden die mij afschrikt,” 

reflecteert David. “Misschien maak 

ik mezelf graag wijs dat ik het niet 

nodig heb. Misschien zou ik meer 

moeten bidden, en is dat nog een 

groeipad in mijn leven.” 

Hij mediteert wel op de fiets. “Ik ga 

een uurtje fietsen rond de stad, en 

dat maakt mijn hoofd leeg. Vaak 

heb ik de beste en meest creatieve 

gedachten en ideeën op de fiets, of 

tijdens het sporten. Of dat gebed 

is? Wellicht niet, maar het helpt me 

wel om mentaal in balans te blijven. 

Mediteren, yoga zijn trouwens 

hip. Introspectie, retrospectie, 

vergiffenis vragen, dankbaarheid, 

spiritualiteit: belangrijke dingen. 

Waarom zou gebed dan niet hip 

kunnen zijn?”



Door Aron van Velzen

Oecumene:  bij Ichtus 
is het dagelijkse kost

“Het blijft verrassend hoe oecumene en inclusiviteit 

hand in hand gaan met een uitgesproken geloof in 

Jezus Christus.”

Christenen van over de hele wereld stonden in januari stil bij de 
Week van gebed voor eenheid. Een initiatief dat is opgezet om de 
wereldwijde kerk in al haar geuren en kleuren door het gebed bij 
elkaar te brengen. 

e Week van gebed voor eenheid van christenen is een prachtig 

en noodzakelijk gebeuren dat sterk aansluit bij de woorden van 

Jezus in het welbekende Hogepriesterlijke gebed:

“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun 

woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader,  

in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven 

dat U Mij gezonden hebt.”   (Johannes 17:20-21)

Onderlinge liefde

De koffiebar van Ichtus Antwerpen, gelegen op de site van de Brabantse 

Olijfberg, is een plek waar oecumene dagelijks zichtbaar wordt door de 

onderlinge liefde en gastvrijheid die we in alle bescheidenheid willen tonen 

aan elkaar.

D
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Ichtus Antwerpen krijgt studenten over de vloer uit zeer verschillende 

(christelijke) achtergronden. Van een Poolse rooms-katholieke 

rechtenstudent tot een evangelische architectuurstudent, en van een 

VPKB-lid tot een atheïstische filosofiestudent. De meeste activiteiten en 

de koffiebar worden bezocht door nog meer uiteenlopende achtergronden, 

waaronder agnosten, orthodoxe christenen en moslims.

Steeds meer niet-christelijke studenten

Zowel de afkomst van de studenten als hun levensbeschouwing zijn uiterst 

divers. Toch is er sprake van eenheid. De studenten uit allerhande christelijke 

stromingen vinden een thuis bij Ichtus omdat ze het geloof in Jezus Christus 

gemeenschappelijk hebben. 

Tegelijkertijd voelen steeds meer niet-christelijke en zoekende studenten 

zich aangetrokken tot de vereniging. Zij nemen onder meer deel aan de 

Bijbelstudies en het vrijwilligerswerk. Zo vormt zich een diverse groep 

studenten die samen bezig zijn met de persoon van Jezus Christus.  

Er is ruimte voor gesprek, kritische vragen, en iedereen wordt liefdevol 

verwelkomd. Studenten voelen zich thuis bij Ichtus Antwerpen, en daar 

zijn we heel dankbaar voor! De vriendschappen die ‘Ichtianen’ (studenten 

van Ichtus) opbouwen met studenten uit de Antwerpse universiteitsbuurt 

zorgen ervoor dat tientallen studenten in contact komen met de katholieke* 

(universele) Kerk. 

Gods Gezondene

De eenheid van gelovigen vloeit voort uit hun eenheid in God. Wanneer 

gelovigen verenigd zijn, kunnen ze werkelijk getuigen: ‘opdat de wereld zal 

geloven dat U Mij gezonden hebt’ (Joh. 17:20-21). Daarom zijn we zo dankbaar 

dat oecumene bij Ichtus dagelijkse kost is—zodat studenten niet alleen 

tijdens een oecumenische viering, maar elke dag de eenheid van mensen in 

God mogen ervaren en zo ontdekken wie ‘Gods Gezondene’ is.

Het blijft verrassend hoe oecumene en inclusiviteit hand in hand blijken te 

gaan met een uitgesproken geloof in Jezus Christus als Zoon van God.  

Of is dat juist vanzelfsprekend? Wij blijven bidden voor eenheid!

Aron van Velzen is bestuurslid van studentenvereniging Ichtus Antwerpen

* ‘Katholiek’ komt van het Griekse bijvoeglijk naamwoord 
καθολικός (katholikos), dat ‘universeel’ betekent.



Foto: © Kelly Keasberry
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Foto: © Marian Knetemann

Draag bij en doe een gift
Zo’n schilderbeurt kost geld, veel geld. Erfgoed Vlaanderen draagt 

haar steentje bij, de Stad Antwerpen subsidieert, maar ook dan blijft 

er nog zo’n slordige 60.000 euro over die we zelf bijeen moeten 

brengen. Ook voor de orgelrestauratie moeten wij zelf zo’n 7.000 euro 

opbrengen. Mocht u zich geroepen voelen om ook een steentje bij te 

dragen aan de restauratie, dan kunt u een gift doen.

•	 Voor de schilderwerken: een bijdrage op het rekeningnummer van de 

Protestantse Kerk   BE19 0000 1498 7712   o.v.v. ‘interieurschildering’. 

•	 Voor de orgelrestauratie: hiervoor hebben we een projectrekening 

kunnen openen bij het Koning Boudewijnfonds (giften boven 40 euro 

zijn dan aftrekbaar van de belastingen): BE10 0000 0000 0404 met 

de gestructureerde code:   +++ 623/3910/50054 +++.    U kunt dit ook 

online doen: https://donate.kbs-frb.be/actions/PRA-RMHWAntwerpen  

(of scan bovenstaande QR-code).

Werkzaamheden Brabantse Olijfberg 
gaan laatste fase in

Door Dick Wursten

H
et kerkgebouw van de Brabantse Olijfberg in de Lange 

Winkelstraat heeft een lange geschiedenis, die teruggaat tot 

1615. Het gebouw is momenteel gesloten wegens een grondige 

renovatie. Wat gebeurt er allemaal achter die gesloten deuren? 

Een update.

De grote werken aan de kerk zijn 

nu echt begonnen. Als eerste 

heeft Verschueren Orgelbouw 

het orgel leeggeruimd om het 

kostbare – en kwetsbare – 

instrument te beschermen tegen 

het stof dat opwaait wanneer de 

interieurschilderbeurt aanvangt, 

uitgevoerd door Schilderwerken De 

Witte. Tijdens de werken zullen ook 

enkele delen van de polychromie 

worden gestabiliseerd en zichtbaar 

blijven als vensters op het verleden. 

Blinkender dan de Notre Dame
Kortom: de restauratie die in 2012 

is begonnen, is nu echt haar laatste 

fase ingegaan. Als alles volgens 

plan verloopt, zal de kerk eind juni 

zo staan te blinken dat de Notre 

Dame van Parijs erbij in het niet 

zinkt. Ook zal het orgel mooier 

klinken dan voorheen, want de 

orgelbouwer zal in de tussentijd 

ook een drietal registers van het 

orgel onder handen nemen. Het 

voornaamste daarvan is de Mixtuur, 

die na meer dan 50 jaar te zijn 

vervormd, haar oorspronkelijke 

klankkleur zal terugkrijgen.
 

Draag bij en doe een gift
Zo’n schilderbeurt kost geld, veel 

geld. Erfgoed Vlaanderen draagt 

haar steentje bij, de Stad Antwerpen 

subsidieert, maar ook dan blijft er 

nog zo’n slordige 60.000 euro over 

die we zelf bijeen moeten brengen. 

Ook voor de orgelrestauratie 

moeten wij zelf zo’n 7.000 euro 

opbrengen. Mocht u zich geroepen 

voelen om ook een steentje bij te 

dragen aan de restauratie, dan kunt 

u een gift doen.

Dick Wursten is secretaris van de 
Bestuursraad VPKB Antwerpen-Noord
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De stadspredikant als schakel tussen kerk 

en samenleving

De stad is altijd in beweging. Mensen komen en gaan, gebouwen 
verrijzen en verdwijnen, trends wisselen elkaar af. In die 
dynamiek is de kerk eeuwenlang een baken van rust geweest, 
een plek van ritme en bezinning. Maar hoe blijft de kerk van 
betekenis in een wereld die sneller verandert dan ooit? Die 
vraag stond centraal op de studiedag ‘Een bloeiende stad’, 
georganiseerd door het Arminius Instituut in de Amsterdamse 
buurtkerk Hebron.

Door Kelly Keasberry

teeds vaker zien we stadspredikanten, 

buurtdominees en city pastors 

opduiken in het stedelijke landschap. 

Zij verbinden verschillende groepen in 

de samenleving en brengen de kerk op 

verrassende manieren de stad in. Neem Hebron, 

een kerk die ooit met sluiting werd bedreigd, maar 

nu een levendige en open gemeenschap is.

Die transformatie is geen toeval. Ze illustreert 

een bredere beweging: kerken zoeken nieuwe 

manieren om relevant te blijven, juist in een tijd 

waarin traditionele structuren onder druk staan. 

De stadspredikant speelt daarin een sleutelrol.

EEN BLOEIENDE STAD

S
Uitdager van het systeem

De stadspredikant is een vreemde eend in de bijt. Als city chaplain 

beweegt de stadspredikant zich voortdurend op de grens tussen kerk 

en samenleving. Door naar buiten te stappen en zich onder de mensen 

te begeven, verandert niet alleen de relatie tussen kerk en stad, maar 

ook de kerk zelf. Dit werd onderstreept door Bert Dicou, die zowel 

predikant is als onderzoeker aan het Arminiusinstituut/VU Amsterdam. 

Foto © Kelly Keasberry

	 •	 Hoe past de stadspredikant in de kerkelijke traditie?

	 •	 Kunnen we deze pioniersfunctie los zien van de zorgen over krimp en 

	 toekomst van de kerk?

	 •	 Wat betekent het als de stadspredikant het gesloten kerkelijke systeem 

	 openbreekt?

Drie kernvragen als rode draad 

Drie kernvragen vormden de rode draad van de studiedag:
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Uit zijn onderzoek naar het werk van stadspredikanten 

kwamen opmerkelijke bevindingen naar voren. Van het 

zegenen van motorrijders tot WhatsApp-communities rond 

Pasen: de stadspredikant is veelzijdig en innovatief.

Een verrassende kerk

“De stad verrassen met de kerk, en de kerk verrassen met 

de stad.”Deze doelstelling van Hebron sluit naadloos aan bij 

moderne theologische visies, zoals de ‘Disclosing Church’ 

van Clare Watkins en de ‘The Liquid Church’ van Pete Ward 

en Kees de Groot. Kenmerkend aan die visies is dat niet 

de zendende kerk centraal staat, maar de ontvangende. 

De stadspredikant heeft geen vastomlijnde agenda, maar 

schept ruimte voor ontmoeting en verwondering.

Liturgie op onverwachte plekken

Tijdens zijn lezing onthulde Dicou een opvallende bevinding 

uit zijn onderzoek. Hoewel stadspredikanten geen eigen kerk 

of kansel hebben, speelt liturgie nog altijd een grote rol in 

hun werk. Oude tradities worden dikwijls op innovatieve wijze 

geherinterpreteerd. Denk aan een Witte Donderdagmaaltijd 

voor niet-kerkgangers, een gebedsmoment in een 

sportschool of een herdenkingsdienst in een buurthuis. 

De kerk blijft een plek van zegen en gemeenschap, maar 

ontwikkelt nieuwe en meer fluïde vormen.

De stad als kerk?

Natuurlijk roept zo’n benadering ook vragen op. Is de 

stadspredikant nu een missionair werker, een diaconaal 

medewerker of een pastor? Dr. Elza Kuyk van de VU spreekt 

van de stadspredikant als ‘meebewegend ambtsdrager’. 

Dat vraagt om een nieuwe manier van denken, zowel binnen 

als buiten de kerk. Hoe verhouden fluïde, kortstondige 

gemeenschappen zich tot de duurzame structuren waarop 

de kerk traditioneel gebouwd is? En ligt de nadruk niet te veel 

op steden, ten koste van het platteland?

De toekomst van de stadspredikant

Tim Vreugdenhil, zelf stadspredikant, vergeleek zijn rol met 

die van een stadsdichter of stadsbioloog. De city chaplain is 

iemand die de stad dient en daar 

woorden aan geeft. Dat beeld 

vat het prachtig samen. De stad 

is doorlopend in beweging en 

verandering. De stadspredikant 

beweegt mee met de veranderingen, zoekt naar verbinding 

en biedt een luisterend oor.

Zoals ds. Margriet Gosker het verwoordde:

“Niet voor zichzelf leeft de kerk, niet om haar eigen muren 

hoog te houden, maar om midden in de wereld (stad) te 

staan.”

De vraag is dus niet óf de stadspredikant nodig is, maar hoe 

de kerk deze rol kan omarmen en ondersteunen. Theoloog 

en kerkjurist Edwin Delen noemde terecht het onderscheid 

tussen kerk en kathedraal. Verschillende hoedanigheden van 

de kerk hebben verschillende functies. Die zijn niet bedoeld 

om elkaar te vervangen, maar als aanvulling op elkaar.  

De kerk verdwijnt niet, ze verandert. En in die verandering 

bloeit de stad.

“De kerk verdwijnt niet, ze 

verandert.”


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Strepen in de sneeuw, 
zaden in de aarde



ranciscus van Assisi was in 

zijn tijd een onbegrepen 

ziel, diep verbonden 

met de natuur. In zijn 

Zonnelied bezingt hij de 

zon als zijn broeder en de maan en 

sterren als zijn zusters. Acht eeuwen 

later, in een wereld die worstelt met 

een ecologische crisis, klinkt zijn 

boodschap urgenter dan ooit.

Sporen nalaten

Tijdens een bijeenkomst van de 

oecumenische stuurgroep van 

Ecokerk deelde een lid een treffend 

beeld. Hij had een fietser een 

zwarte streep zien trekken door de 

maagdelijke februarisneeuw. Een 

krachtig symbool: we laten sporen 

na, ook als we ons daar niet bewust 

van zijn. Het is belangrijk stil te staan 

bij onze impact.

Oproep tot eerbied

Welke sporen laten wij achter?  

Zijn het zwarte strepen in de sneeuw 

of de bloemen die we zaaien? 

Franciscus’ Zonnelied is een oproep 

om met eerbied zorg te dragen voor 

de aarde. Het leven dat elke lente 

opnieuw verrijst, weerspiegelt Gods 

glorie en opstandingskracht.  

Laten we goed zorgen voor dat 

prachtige geheel waarvan we deel 

uitmaken. In de komende edities van 

De Band doen we dat graag middels 

een nieuwe ecorubriek.  

Annik Vanfraeyenhoven bijt de spits 

af met een prachtig gedicht (zie TOT 

SLOT op blz 72).

F

Door Kelly KeasberryGroene Getijden

Dit jaar is bijzonder voor alle kerken die openstaan voor groene 
inspiratie. Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot Jubeljaar 
onder het thema Pelgrims van de hoop. Daarnaast markeert 
2025 een dubbel jubileum: 800 jaar geleden schreef Franciscus 
van Assisi zijn Zonnelied, en tien jaar geleden verscheen de 
klimaat-encycliek Laudato Si’.

GEMEENTES 
IN DE STAD



Ds. Gert-Jan Kroon I Tel. 0489/94.89.74 I kroongertjan@gmail.com 
Mevr. Erika Droogendijk | tel. 0485/44.62.26 |  
erikadroogendijk@hotmail.com
Bernd van de Kwast | Hagedoornlaan 10, 2020, Antwerpen |  
03/290 53 32 | berndvdk@gmail.com

 Bexstraat 13, 2018 Antwerpen 

Christusgemeente | Protestantse kerk Antwerpen-Oost

Predikant
Scriba 

Penningm.

IBAN: BE07 0015 2523 4666 
BIC: GEBABEBB 
t.n.v. VPKB Antwerpen-Oost,  
Antwerpen

Bank

 www.christusgemeente.be
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De Christusgemeente is een veelkleurige 

protestantse kerk die in het Antwerpen 

van de 21ste eeuw het goede nieuws 

van Jezus Christus viert, leert en deelt. 

De zondagse dienst is bepalend voor 

de eigenheid van onze gemeente, 

traditiegetrouw komen we dan bijeen 

om met elkaar het geloof te beleven 

in zingen, bidden en Bijbellezen, en de 

ontmoeting bij koffie en maandelijkse 

maaltijd. 

Wij zijn samen, als gemeenschap, 

zoekend op weg om het geloof in het 

dagelijks leven handen en voeten 

te geven. Wij zetten ons in een 

oecumenische geest samen met andere 

christelijke kerken en gemeenschappen 

in voor een samenleving waar mensen 

met verschillende achtergronden en 

levensbeschouwingen op een vreedzame 

en respectvolle manier met elkaar leven.  
 

Alle mensen, ook niet-gelovigen, zijn 

bij ons welkom om het goede nieuws te 

verstaan en te geloven.

DE CHRISTUSGEMEENTE
Gemeente Antwerpen-Oost 

 Korte Mededelingen:

Iedereen zeer welkom donderdag 13 maart op de tweede thema-
avond, dit keer rond wonen; hoe is het om samen te leven in een 
gemeenschap?  We zijn om 20.00 uur te gast bij de leefgemeenschap 
van Chemin Neuf, De Merodelei 12-14, Berchem.  
Voorafgaand willen we samen pizza eten.  
 
De derde avond wordt gehouden in de maand mei, thema is dan: 
vluchtelingen.  

Exterieur Christusgemeente in de 
Bextraat uitgevoerd in kleur, 

en interieur uitgevoerd in zwart-wit  
© Tjitte Dijkstra



 Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen

De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid

Ds. Bert Dicou | tel. 0495/89.21.77 |  bert.dicou@gmail.com 
Tineke Stoker-Bruinius | tineke@stoker.be
Dhr. P. Osterrieth, Blarenstraat 9, 2180 Ekeren   
tel. 0472/76.78.14 | paul.osterrieth@belgacom.net

Predikant
Scriba

Penningm.

IBAN: BE79 0015 2534 7733 
BIC: GEBABEBB 
t.n.v. VPKB Antwerpen-Zuid, Antwerpen
Dit is de QR-code voor de kerkrekening, ter onder- 
steuning van het kerkelijk leven van De Wijngaard

IBAN: BE95  7310 1374 3558 
t.n.v. Diaconie Antwerpen-Zuid, Antwerpen
Door deze code te scannen kunt u uw gift overmaken
voor de diaconie van onze kerk. U hoeft er dan geen
speciale mededeling bij te doen.
Als u wil bijdragen aan het goede doel van die week,
schrijft u dan in het kort de bestemming erbij.

Diaconie 

Bank

 www.protestantsekerkdewijngaard.be
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In het kleine, bescheiden kerkgebouw De Wijngaard is de eredienst op 

zondag om 10 uur de centrale ontmoetingsplaats, maar doordeweeks 

is er ook vaak wat te beleven. Wie houdt van een warme sfeer is er op 

de juiste plaats; mensen zijn geïnteresseerd in elkaar en in wat men wil 

delen op het vlak van geloof en van samenleven in de stad. 

Wie nieuw is, kan gemakkelijk anderen leren kennen. De Wijngaard kan 

in het kerkelijk landschap beschouwd worden als een progressieve 

kerk, gekenmerkt door diversiteit.  

Wij zijn er fier op een inclusieve geloofsgemeenschap te zijn. 

Wie behoort tot de LGBTQ-gemeenschap mag zich hier voluit welkom 

weten, net als mensen met een migratie-achtergrond. 

DE WIJNGAARD
Gemeente Antwerpen-Zuid 

Digitale Nieuwsbrief

Zo eens in de twee tot drie weken stuurt onze gemeente de 

Digitale Nieuwsbrief uit, met berichten en aankondigingen. 

Mocht u die nog niet ontvangen en geïnteresseerd zijn: 

meld u aan via https://www.protestantsekerkdewijngaard.be/

contact/  of per mail aan bert.dicou@gmail.com

Uitstap zondag 9 maart (10.00 uur)

We gaan op uitstap naar de protestantse kerk in Brussel (Nieuwe Graanmarkt 
8). Zij hebben dan een speciale dienst, die ook op TV wordt uitgezonden.  
Wie meewil, mag zich opgeven bij Thamar, thamar13@hotmail.com 

Vermoedelijk zal er keuze zijn met gedeeld autovervoer of met de trein te 
reizen. Geef dus ook graag aan wat uw voorkeur heeft.

 Korte Mededelingen:



pastor Sigfrido Hernández,  pastor@brabantseolijfberg.be
Contactadres voor de kerk:  
kerkeraad@brabantseolijfberg.be, info@brabantseolijfberg.be 
Evi Hommers  | koster@brabantseolijfberg.be
Mevr. Elisabeth Berger | Edisonstraat 29, 4532 LL Terneuzen (NL) 
tel. +31 115.70.70.25 | annebeth327@gmail.com

 Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen

De Brabantse Olijfberg | Protestantse kerk Antwerpen-Noord

Predikant

Koster 
Scriba

Contactpersoon voor gebruik ruimtes: Marian Knetemann  
tel. 0479/44.69.83 | marian@brabantseolijfberg.be

Ruimtes

IBAN:  BE72 9735 0919 0016 BIC ARSP BE 22   (nieuw!) 
t.n.v. Vrienden van de Diaconie, Antwerpen

IBAN: BE19 0000 1498  7712  
t.n.v. Protestantse kerk, Antwerpen

Diaconie

Bank

 www.protestantsekerkantwerpennoord.be
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De protestantse gemeente van Antwerpen-Noord, beter 

bekend als de Brabantse Olijfberg, is een kerkgemeente 

met diepe historische wortels.  

Zo werd de naam Brabantse Olijfberg al gebruikt 

halverwege de zeventiende eeuw, en werd het kerkgebouw 

begin negentiende eeuw toegewezen aan de protestantse 

eredienst. Nu, 200 jaar later, is de Lange Winkelstraat een 

open plek geworden met een diversiteit aan bezoekers.

Naast de Nederlandstalige eredienst komen er ook 

Arabische en Pakistaanse christenen samen om hun 

geloof te belijden. Daarnaast biedt de site onderdak 

aan organisaties als PSC-Jongerenwerking, de Kleine 

Expeditie (cultuur) en de christelijke studentenvereniging 

Ichtus.

Met een open visie op kerk en maatschappij blijft de 

Brabantse Olijfberg zoeken naar meer verbinding, 

zowel met andere geloofsgemeenschappen als met de 

samenleving als geheel.

We zijn als Brabantse Olijfberg al een tijdje te vinden op de Wij de kerk 
- website. Hier geven we aan LHBT’ers te verwelkomen en volwaardig te 

accepteren als lid en ambtsdrager. Tot nu toe was dit 
niet heel zichtbaar en hier willen we verandering in 
brengen. https://www.wijdekerk.nl) 
 
Zet u de volgende datum alvast op uw kalender:  
7 september. Dan hopen we in een feestelijke viering 

om 15:00 uur in onze opgeknapte kerk met gerestaureerd orgel velen te 
ontmoeten met een warm hart voor de Brabantse Olijfberg.

 Korte Mededelingen:

DE BRABANTSE OLIJFBERG
Gemeente Antwerpen-Noord



 www.psc-antwerpen.be

 Postadres: Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38 , 2060 Antwerpen 

Stadspredikant

Ds. Petra Schipper
tel. 0486/12.50.44 | petra.schipper@psc-antwerpen.be

Predikant

Rekening stadspredikant: t.n.v. Commissie stadspredikant,  
IBAN: BE11 7310 3722 6248    BIC: KREDBEBB

Bank

 Blog: https://www.psc-antwerpen.be/blog 

 Facebook: Protestants Sociaal Centrum Antwerpen

 Postadres: Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38 , 2060 Antwerpen 

Protestants Sociaal Centrum Antwerpen vzw  

PSC Open Huis, Jongerenwerking en Woonterp:   
Eric Joris I eric.joris@psc-antwerpen.be

Coördinator

Bank Giften voor Woonterp en Kip&Ei (Burkina Faso):  
IBAN: BE60 7785 9406 8370, t.n.v. PSC Beheer vzw 
met vermelding van gewenst doel 
Andere giften, bijv. Minke Zuidemafonds (schoolfonds):  
IBAN: BE21 7785 9051 1403, t.n.v. Protestants Sociaal  
Centrum vzw, met vermelding van gewenst doel

Giften die via Koning Boudewijnstichting aan ‘Fonds 
Vrienden van PSC’ worden overgemaakt, zijn fiscaal 
aftrekbaar. Let wel: vul enkel de gestandaardiseerde 
mededeling (cijfercombinatie) in en laat per mail weten 
aan onze penningmeester Jan Boeye voor welk project uw 
gift specifiek bestemd is:  jan.boeye@psc-antwerpen.be 
Het fiscaal attest ontvangt u automatisch aan het einde 
van het boekhoudjaar van KBS. 
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Ontstaan vanuit de bevlogenheid van enkele 

protestanten is het Protestants Sociaal Centrum  
in de bewogen loop van 44 jaar uitgegroeid tot een 

boom met vele takken en stekken. Huidige deel-

werkingen zijn: Open Huis van Senioren in armoede 

en van Jongerenwerking van alleenstaande jonge 

vluchtelingen; Woonterp en Senioren Thuis: huisvesting 

met warme omkadering voor vluchtelingen, daklozen 

en ouderen; Kip&Ei, een project voor duurzame 

situatieverbetering in Burkina Faso, en nog zoveel meer.   

Stadspredikant ds. Petra Schipper is namens de 

Antwerpse protestantse kerken present en verbindend 

werkzaam in de Antwerpse deelwerkingen en bij 

partnerorganisaties in hetzelfde veld.  

Het PSC is een warme beweging van en met mensen.  

Samen geloven we dat het anders kan en we willen 

daar ook naar handelen!  Blijf op de hoogte en schrijf je 

in voor onze maandelijkse e-nieuwsbrief: gewoon een 

seintje naar Petra volstaat.

STADSPREDIKANT

Kerk in de stad

  OPEN HUIS
PSC



Ernst van Velzen I ernst@bijbelhuis.be
David Iboma I david@bijbelhuis.be
0496/53.46.04 I info@bijbelhuis.be

 Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen 

Bijbelhuis

Diaken
Jeugdwerker

Tel I email 

IBAN: BE573630 8840 5335 
BIC: BBRUBEBB 
t.n.v. Bijbelhuis Antwerpen VZW

Bank

 website: www.bijbelhuis.be

 Instagram: bijbelhuis_2060
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Het Bijbelhuis is een gastvrij (t)huis in wijk 

2060 Antwerpen-Noord.  Een plaats waar alle 

mensen ongeacht hun afkomst, cultuur en 

levensovertuiging een relatie met elkaar kunnen 

opbouwen. Met een open Bijbel willen wij deze 

relaties een stevig fundament geven.  

 

2060 is een doorgangswijk met veel diversiteit 

op alle vlakken: sociaal-cultureel, economisch, 

etnisch, religieus, … Kortom:  een buurt met veel 

uitdagingen. In het midden daarvan werkt het 

Bijbelhuis verbindend.  

Voor en met de wijk organiseren we activiteiten 

die de onderlinge samenhang versterken. Dit alles 

doen we om  de liefde van God te laten stralen.
 

Activiteiten zijn onder andere: een meisjesgroep, 

jongensgroep 11+, Sportcommunity 15+, 

Sportcommunity 18+, verdiepingsavonden, 

huiswerkbegeleiding, huisbezoek, persoonlijke 

zorg.  Doorheen de week is het Bijbelhuis (bijna) 

altijd open.  

 

U kunt ons steunen door mee te doen, te geven, of 

de nieuwsbrief aan te vragen. 

BIJBELHUIS
Kerk in de stad Wilt u ons werk steunen?

Vanaf januari komt er opnieuw een kamer vrij in het Bijbelhuis om te huren. 
Kent u iemand die interesse heeft? Er zijn ook verschillende manieren om het 
Bijbelhuis te steunen:

- Schaf een unieke Bijbelhuis-trui aan

- Bezoek of help mee met het organiseren van onze activiteiten

- Nodig David of Ernst uit voor een bijeenkomst

- Doneer via een collecte of laat een legaat na aan het Bijbelhuis

 Korte Mededelingen:



Ds. Tünde Boelens-Csákány 
Protestants ziekenhuis- en rusthuispastor in 
ZAS en Zorgbedrijf Antwerpen  
0474/08.42.29 | tunde.boelens@zas.be		

Zorgpastor Hannalena Seppala   
Antwerpen zorgbedrijf  I 0485/55.59.93 
hannaleena.seppala@zorgbedrijf.be 		

Ziekenhuispastoraat

Predikant

Havenpastoraat

Ds. Marc Schippers  
Voorzitter Antwerp Seafarers’ Welfare 
0495/18.56.91  I  mschippers@scarlet.be

Havenpastor
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ZIEKENHUISPASTORAAT
Kerk in de stad

Het havenpastoraat heeft als doel 

de liefde van Christus te tonen in 

Woord en daad aan alle zeelieden.  

Het Antwerpse havenpastoraat 

bestaat uit meerdere aalmoe-

zeniers en vrijwilligers die 

verschillende zeemansmissies 

vertegenwoordigen. 

Ds. Marc Schippers is predikant van de 

VPKB en reeds twintig jaar werkzaam in de 

haven van Antwerpen voor de Deutsche 

Seemannsmission in Antwerpen.

Wilt u het havenpastoraal steunen?
Deutsche Seemannsmission Antwerpen vzw,  

Noorderlaan 100, 2030 Antwerpen

Email:   antwerpen@seemannsmission.org

Rek.nr.  BE78 3630 9363 8786

HAVENPASTORAAT
Kerk in de stad

antwerpseafarerswelfare

Bent u opgenomen 

in het ziekenhuis? 

Wij wensen u veel 

beterschap!   

De protestantse 

pastores bezoeken u 

graag op uw verzoek.  

U kunt dat doorgeven in alle ZAS-ziekenhuizen.  

Woont u in een woonzorgcentrum van Zorgbedrijf of kent u iemand 

die daar naartoe verhuist?  Laat het ons gerust weten!
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PROTESTANTS BERAAD ANTWERPEN
Onze partners 

In elke editie van De Band informeren wij u over de kerkgemeenschappen die 

– zoals onze drie gemeentes – lid zijn van het overlegorgaan ‘Protestants 

Beraad Antwerpen’. Zo blijft u geïnformeerd over de diversiteit van onze kerk. 

		  Antwerp International Protestant Church 
	 	 Veltwijcklaan 180, 2180 Ekeren 
		  www.aipchurch.org 
		  Kerkdienst:  elke zondag om 10.45 uur (Engels)

		  Arabische Protestantse kerk
	 	 Lange Winkelstraat 5 (sacristie), 2060 Antwerpen 
		  tel. 0484/67.16.05 
		  Kerkdienst:  elke zondag om 11.00 uur

		  Boechout – Protestants Evangelische Kerk
	 	 Onze Lieve Vrouwplein / Appelkantstraat 2, 2530 Boechout 
		  tel. 03/454.40.14 I www.vpkbboechout.be 
		  Kerkdienst:  elke zondag om 10.00 uur

		  Brasschaat – Protestantse kapel De Olijftak
	 	 Leopoldslei 35, 2930 Brasschaat 
		  tel: 03/236.81.54,  www.olijftakbrasschaat.be 
		  Kerkdienst:  elke zondag om 10 uur

		  Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen (DEGPA)
	  	Bredabaan 220, 2170 Antwerpen-Merksem 
		  tel. 03/658.90.01, www.degpa.be 
		  Gottesdienst:  jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr in der 
		  Damiaankerk (T.P.C.), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen

		  Evangelisch-Lutherse kerk
	 	 Tabakvest 59, 2000 Antwerpen 
		  tel. 03/233.62.50, lutherse.kerk@skynet.be 
		  Kerkdienst:  elke zondag om 10.00 uur

		  Presbyterian Church of Cameroon Antwerpen
	 	 Bredabaan 280, 2170 Merksem  
		  Eric Elong Ebolo, tel. 0489/37.11.63, pcc.vpkb@gmail.com 
		  Kerkdienst:  in de St. Bartholomeuskerk: elke zondag om 13.00 uur (Engels)

		  Urdukerk Belgium, de Pakistaanse Protestantse kerk
	 	 Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen 
		  Voorganger: pastor Th. Camram 
		  Kerkdienst:  elke zondagmiddag om 15.00 uur

AGENDA



64 65

Maart 2025

2 mrt Avondmaal Pastor S. Hernández en Pf. C Holstein De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

9 mrt Viering Ds. P. Schipper De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

16 mrt Meertalige viering pastor S. Hernández De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

23 mrt Kerkdienst in Zuid (gezamenlijk) Ds. T. Boelens en H. Seppala De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

30 mrt Taizéviering Kelly Keasberry De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

2 mrt Kerkdienst met Heilig Avondmaal  Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

9 mrt Uitstap naar Prot. kerk Brussel  - Prot. kerk Brussel Nieuwe Graanmarkt 8 10.00 uur

16 mrt Kerkdienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

23 mrt Kerkdienst (met Noord) Ds. T. Boelens en H. Seppala De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

30 mrt Kerkdienst Gastpredikant De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

2 mrt Heilig Avondmaal Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

9 mrt Kerkdienst Nico Dijkdrent Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

16 mrt Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

23 mrt Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 19.30 uur

30 mrt Kerkdienst Ds.G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

Kerk-agendaMaart - April - Mei
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Mei 2025

4 mei Avondmaal pastor S. Hernández en Pf. C Holstein De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

11 mei Viering Ouderling Patrick Detif De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

18 mei Meertalige viering pastor S. Hernández De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

25 mei Taizéviering Marian Knetemann De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

4 mei Kerkdienst met Heilig Avondmaal Ds. P. Schipper De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

11 mei Kerkdienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

18 mei Kerkdienst Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

25 mei Kerkdienst Lawrence Urbain De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

4 mei Heilig Avondmaal Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

11 mei Kerkdienst Mgr. Van Leeuwen Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

18 mei Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

25 mei Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

April 2025

6 apr Avondmaal pastor S. Hernández en Pf. C Holstein De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

13 apr
Palmpasen, dienst met de 
Wijngaard

Pastor S. Hernández en ds. B. Dicou De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

20 apr Pasen pastor S. Hernández De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

27 apr Taizéviering Marian Knetemann De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur

6 apr Kerkdienst met Heilig Avondmaal Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

13 apr
Palmpasen, gezamenlijke dienst in 
Noord

Pastor S. Hernández en ds. B. Dicou De Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5 10.30 uur (!)

20 apr Pasen Ds. B. Dicou De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

27 apr Kerkdienst Ds. E. Veen De Wijngaard Sanderusstraat 77 10.00 uur

6 apr Heilig Avondmaal Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

13 apr Kerkdienst Ds. I. Koeman Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

20 apr Pasen Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur

27 apr Kerkdienst Ds. G.J. Kroon Christusgemeente Bexstraat 13 10.30 uur
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Oecumenisch middaggebed (ARK)

Kapel van de studentenparochie (Ignatiuskapel) 
Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen

5 mrt Marian Knetemann (VPKB -  De Brabantse Olijfberg, bestuurslid A.R.K.)

12 mrt Véronica Kuchenbecker (Luthers-Evangelische kerk nav Wereldgebedsdag)

19 mrt Gerd van Langendonck (RKK- Universitaire Parochie)

26 mrt Marieke Den Hartog (VPKB)

2 apr Annie Walscharts (RKK Ere-padre bij de Krijgsmacht)

9 apr Sandy Middleton (Evangelische gemeente Berchem)

16 apr geen middaggebed (Goede Week)

23 apr Christophe Holstein (DEGPA)

30 apr Herman Augusteyns (RKK- Rupelkerk)

7 mei John van der Dussen (Evangelische gemeente  en voorzitter ARK)

14 mei Evrard Claessens (RKK gebedsvoorganger Sint Jozef Mortsel)

21 mei Danny Cassimon (Gloriepoort Mortsel) 

28 mei Wordt voorzien

Contact en informatie: Michel Franzen,  michelfranzen1@outlook.com

De gebedsgroep komt samen in de kapel van de Studentenparochie.  

Je bent welkom vanaf 10:30 uur; het gebed begint om 11:00 uur.  

Na afloop kun je gezellig afsluiten met een kop koffie in Zomaar een Dak,  

de vaste ontmoetingsplek van de Universitaire Parochie van Antwerpen. 
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Maart - April - Mei

Datum Activiteit Uur Waar Opgave bij 

Ga mee naar Taizé  -  week van 13 - 20 juli 2025  -  - Veerle Wegge

Open Bijbel-middagen  -  dinsdagen, eens per maand, data in overleg 12.30 uur De Wijngaard Bert Dicou

De Bijbel open: met God op weg  -  dinsdagen, eens per maand, data in overleg 13.30 uur De Wijngaard Bert Dicou

Bijbels schilderen  -  dinsdagen, eens per maand, data in overleg 15.00 uur De Wijngaard Bert Dicou

Twintig - Dertigers 19.00 uur informatie bij Bert Dicou Bert Dicou

Gesprekken over geloven 20.00 uur informatie bij Bert Dicou Bert Dicou

3 mrt Rust en inkeer - Christelijke meditatie 20.00 uur De Brabantse Olijfberg Bert Dicou

7 mrt Wereldgebedsdag 2025 20.00 uur De Wijngaard  - 

8 mrt PRO-senior - Gunther Ginckels  -  lezing ‘Port of Antwerp-Bruges’ 14.30 uur De Brabantse Olijfberg Dini van Os

17 mrt Rust en inkeer - Christelijke meditatie 20.00 uur De Brabantse Olijfberg Bert Dicou

26 mrt Samen op weg in zorgen voor de AARDE 14.30 uur zie aankondiging  - 

29 mrt Dag rond diaconie en christelijke hulpverlening 09.30 uur zie aankondiging  - 

31 mrt Rust en inkeer - Christelijke meditatie 20.00 uur De Brabantse Olijfberg Bert Dicou

12 apr PRO-senior  -  Kelly Keasberry  -  lezing 14.30 uur De Brabantse Olijfberg Dini van Os

28 apr Rust en inkeer  -  Christelijke meditatie 20.00 uur De Brabantse Olijfberg Bert Dicou

10 mei PRO-senior  -  Claudia Lochner  -  wandeling 14.30 uur De Brabantse Olijfberg Dini van Os

11 mei zondagnamiddag-activiteit zie nieuwsbrief De Wijngaard  - 

12 mei Rust en inkeer  -  Christelijke meditatie 20.00 uur De Brabantse Olijfberg Bert Dicou

26 mei Rust en inkeer  -  Christelijke meditatie 20.00 uur De Brabantse Olijfberg Bert Dicou

Activiteitenrooster
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TOT SLOT

Gebed voor de aarde

Ecorubriek

Annik Vanfraeyenhove

Lieve Hemelvader

Beste Aardemoeder

Verbind ons met uw Liefde 

en met Alles wat leeft

Mens en dier

Plant en steen

Verbind ons met de kosmos

Geef ons Uw vrede

Zodat wij ze kunnen doorgeven

aan alle noodlijdenden

naar lichaam en ziel

Maak van de Aarde

weer een groene planeet

Een aards paradijs

waar het goed samenleven is

Zonder onderscheid van

stand, gender en ras.



De Veertigdagentijd

De Lijdenstijd

Interview: gesprek met zuster Ruth Lagemann

Meekijken achter de muren van het rusthuis

Laat je niet eenzaam maken

In samenwerking met Motief

Bidden blijft een zoektocht

Oecumene: bij Ichtus is het dagelijkse kost 

Werkzaamheden Brabantse Olijfberg  

gaan laatste fase in

Een bloeiende stad

Strepen in de sneeuw, zaden in de aarde

Contactgegevens en mededelingen

Contactgegevens en mededelingen

Contactgegevens en mededelingen

Contactgegevens

Contactgegevens

Contactgegevens

Contactgegevens 

Contactgegevens

Kerk- en activiteitenroosters

Gedicht: Gebed voor de aarde

Kerkblad van de protestantse kerken in Antwerpen 

Kelly Keasberry | kellykeasberry@gmail.com 

Martine Meijers | martinemeijers505@gmail.com

Ds. Bert Dicou | bert.dicou@gmail.com

Luc Hommers

Copymatic | www.copymatic.be

dhr. Marc Stevens 

0468-24.32.94 | marcstevens494@gmail.com

€ 16 per jaar (buitenland € 30)

IBAN: BE57 9735 0957 0235   

(Let op: nieuw rekeningnummer v.a. nov 2024) 

t.n.v. Band  Antwerpen
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Ds. Bert Dicou, Plantin en Moretuslei 155 / 8C,  

2140 Borgerhout
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“God is wel aan het werk. 

Leg je oor maar te luisteren.”

Ruth Lagemann 

Driemaandelijks kerkblad van de
Antwerpse Gemeenten van de

Verenigde Protestantse Kerk
in België




